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Kısır döngü sürüyor 


emmi enlemi 


Askeri Birliklerin Doğu” ya kaydırılıp kaydırılmadığı yolundaki bir soruyu cevaplayan 


Ecevit:"Bölücü kışkırtmalara karşı 


doğaldır” 


Dün bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Bülent Ecevit, "Türkiye'de bölücü akımlar vardır. Dışarıdan ve içeriden Türkiye'ye yönelen bu tür kışkırt- 


malar vardır"' dedi. 


Muhabirimizin, ordu birliklerinin Doğu'ya kaydı- 


rılması ve orduda alarm lundaki söylentiler konusundaki sorusunu cevaplayan Ecevit, ''Bu kışkırtmalar (o karşısında bizim devlet olarak her önlemi almamız doğal- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 3'de) 


Asgari ücretin 
1 Mayıs'ta 
açıklanması bekleniyor 


HABER MERKEZİ 
Asgari Ücret Tespit, Komisyonunun çalış- | malarının Nisan sonuna kadar tamamlanacağı ve yeni asgari ücretin 1 Mayısta açıklanacağı bildirildi. | 
Asgari ücret tespit ko-| misyonunun dün Çalışma Bakanlığında yapılan toplantısında, asgari ücre-| tin 5 bin liradan daha dü-| şük olmayacağı konusunda anlaşmaya varıldığı, ancak işçi temsilcilerinin, ücretin tesbitinde işçi ailesinin temel alınması konusunda ısrarlı: oldukları belirtiliyor. 
Komisyonun daha önce yaptığı toplantılarda, (Devamı Sa. 7 Sü. 3'de) 


Güney Film, 
... 
Sürü filmini Balkan ya 
Film Şenliğinden iç | ti 
İSTANBUL(ÖZEL) 
Güney Film, TRT'nin. 
Ağıt filmine uyguladığı yasaklamayı protesto ederek, Sürü filmini 3. 
Balkan Film Festivalin- den geri çektiğini açıkladı. , iş 
Güney Film tarafından dün yapılan açıklamada şu görüşler dile ge- 


tirildi: 
“Düzenin bir kurumu 


(Devamı sa.7 , sü.2'de) 


Maliye Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı "döviz kararnamesi", iki farklı amaca yönelik iki farklı unsuru içeriyordu. Dolar ve İsviçre Frangının değerlerinde yapılan değişiklik çapraz kur farklarını düzeltmeyi amaçlarken, işçi ve turist dövizlerine prim uygulama kararı, iyice boşalan Merkez Bankası kasalarına acil olarak bir miktar döviz çekmeyi amaçlıyordu. 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Alper Görmüş 


(Devamı Sa, 7 Sü. sa) J 


"Türkiye'ye 150 milyon dolardan daha fazla kredi sağlayabiliriz” 


HABER MERKEZİ 

ABD Başkanı, Carter ocak ayı başında Karaib'deki Guadeloupe adasında sanayileşmiş dört batılı ülke liderinin aldıkları karar uyarınca F Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'nin Türkiye'ye 150 milyon dolarlık ek yardım kredisinden daha fazlasını sağlayabileceklerini söyledi. (Devamı sa.7 , sü.7'de) 


ANKARA(ÖZEL) 


durumuna geçildiği yo- 


yoğunlaşan 
Sovye asker manevralarını kınadı 


© Yeni Çin Haberler Ajansı 


7 ind 
Rusya nın bi n fazla Sovyet ordusu son zamanlarda sık avcı uçağını Doğu'ya sık yaptığı kara manevralarından bina rinde "SCUD" (karadan karaya naklettiğini açıkladı nükleer başlıklı) füzelerini deniyor. 
PEKİN (AFP-AA) ozellikle Vladivostok ve Kabaravsk bölgele- 


rinde manevralar yapıldığını belirtti. 

Ajans, Sovyctler Birliği'nin Doğu bölgelerinde yapılan hava ve kara manevralarının Mart ayından bu yana sürdüğünü bildirerek, harekatlara katılan birliklerin son derece kalabalık olduğunu açıkladı. Manevralara katilan binden fazla avci uçağının Orta Asya' dan Doğu bölgelere nakledildiğini belirten Sinhua, ayrıca manevraların öngörülen tarihten çok daha önce yapıldığını bildirdi. 


Çin Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı Sinhua, geniş çaplı Sovyet askeri manevralarının yeniden başlamasını, özellikle Çin sınırına yakın Sovyet topraklarında yapılanları kınadı. 

Yabancı basından özetleri aktaran, Sinhua ajansı, Sovyet ordusu tarafından son aylarda yapılan manevraları sayarak, Şubatta Çekoslovakya'da Nisanda Ukrayna'da Japonya'nın kuzeyinde, Güney Atlantik'te ve 


Adana'da cinayet suçundan bir komando yakalandı 


MHP Tosya İlçe Başkanının yeğeni esrarla yakalandı 


HABER MERKEZİ 


© Diyarbakır ve Ankara'da Tosya MHP İlçe Başkanının yeğeni ve 
1 iki kici üç arkadaşı 1 kilo 600 gram toz esrarla yakalandı. 
KA iki kişi Ankara Emniyeti Narkotik Şube ekipleri, Tosya' öldürüldü (Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


ANKARA (ÖZEL) 
Bir senedir devam eden temaslar sonucunda Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasındaki temaslar yeniden başladı. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu bu amaçla dün sabah Zürih'e hareket etti. Müezzinoğlu, Zürih'te IMF Başkanı ile bir görüşme yapacak. 
Bu görüşmenin bugün tamamlanması bekleniyor. 
Görüşmelere Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş, Maliye, Hazine ve Merkez Bankası yetkilileri de katılıyor. 
Görüşmede Türkiye'- 


,ye yeniden kredi açılma- 


sı konusu üzerinde durulacak. Türkiye IMF'den alacağı kredinin nasıl kullanılacağını ve önümüzdeki dönemde izleyeceği mali ve ekonomik politi- 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Luns 
“ Yardım için bütün çabayı harcayacağım” 


HABER MERKEZİ 
NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Türkiye'ye mali ve ekonomik yardım yapılmasını sağlamak için mümkün olan bütün çabayı harcayacağını söyledi. 

Belçika'da bulunan Türkiyeli parlamenterler heyetiyle görüşen Luns, "elimden gelse, öngörülenden çok daha fazla yatırım yapılmasını sağlar rım. Ancak ne yazık ki, NATO ekonomik bir kuruluş değildir" dedi. 

Lunsla görüşen Türkiyeli parlamenterler heyetinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanları bulunuyor. 


Demirel: “Buna devalüasyon demeyenin alnını karışlarım 


ANKARA (ÖZEL) . 
Dün bir basın toplartısı düzenleyen AP Genel Başkanı Süleyman Demi rel hükümetin para konusunda aldığı son kararı eleştirerek bu kararla Türk parasının hançerlendiğini, bir avuç mutlu kişiye halkın sırtından milyonlar vurma yolunun (Devamı sa.7 , sü.5'de) 


Üstüste yığılan zamlar ve primli devalüasyondan sonra 


PERŞEMBE 


12 


NISAN 1979 
350 kuruş 


© "Bilinmeyen Sol” dizisinin durdurulması ,,, e A Parlamentoya getirildi mayen Sol" inin dur © Kontenjan Senatörü, Başbakana yazıli | Köntemen Senatörü Hü soru önergesi yöneltti Bülent Ecevit'e yönel” 


27 Nisan kanlı darbesinden bu yana Taraki yönetimine karşı müçadele eden Müslüman gerillalar 


Afganistan'da Müslüman gerillaların mücadelesi güçleniyor 


Taraki zor durumda 


dıman edebiliyor. 


Gerillalar dağlık bölgelerde duruma tamamen hakim. 
Hükümet kuvvetleri buraları ancak havadan bombar- 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Kanlı bir darbe ile Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taraki rejimi, Müslüman gerillaların şiddetli direnişi karşısında,her geçen gün daha güç duruma düşüyor. Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Herat ile Kabil arasındaki yolun gerillalar tarafından ele geçirilmesinden sonra, Taraki yönetimi bölgede yoğun bir hava bombardımanına giriş- 


ti. 
Muhalefet hareketini oluşturan "'Hizbi (Devamı 52.7, sü.5'de) 


Taraki 


ve Leonid Brejnev. 


Türk ve Rum taraflarının açıklamasına göre 


Kıbrıs Zirvesi 15 Mayısta 


Idi Amin'in nerede olduğu bilinmiyor 


Kampala düştü 


© Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi Geçici Hükümet kuracak 


Kampa 


bolan İdi Amin'in Jajo kentine sığındığı söy- 


teniyor. 


© Denktaş-Kipriyanu görüşmesi gündemsiz yapılacak 

© Kıbrıs Türk 
Gazeteciler 
Cemiyeti Kıbrıs 
Rum Gazeteciler Cemiyetinin yeni Yönetim 
Kurulunu kutladı 


( Yazısı 5. sayfada 


ın düşmesiyle birlikte ortadan kay- 


BUGÜNKÜ 
ÇİNDE AŞK 


Çelebi” Rus yanlısı aşırı sol eylem grupları ile . cinayetlerinin öğrenilmesinin hangi sakıncaları bulunabilir?” 


Senatör Çelebi 
Başbakandan 
"Bilinmeyen Sol” 
dizimizin 

neden yasaklandığını sordu 


ği bir yazılı soruyla parlamentoya getirdi. 
Hüsamettin Çelebi'nin 

soru önergesinde şöyle 


deniliyor: 
"İstanbul'da yayınlanmakta olan Aydınlık 


gazetesinde bir süreden beri Türkiye'deki sol silahlı eylem grupların- dan Sovyet Rusya yanlılarını tanıtıcı bir tefrika- ya yer verilmekte iken bu yayın İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının bir yazılı emriyle durdurulmutur. 
"1. Bu husus doğru mudur? 
"2.Söz konusu yayın kesilmediği takdirde ga- 
(Devamı sa.7 ,sü.5'de) 


Batı Alman 
Milletvekili 


Buehling:”Türk 

makamlarınca 
-s 

aranan teröristler 

Almanya'da 

saklanıyor” 

BONN (AA) 

Batı Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Türk-Alman Parlamento Dostluk Derneği Başkan yardımcısı Reinhard Buehling, Türk makamları tarafından aranan teröristlerin bir kısmının Almanya'da saklandıklarını söyledi. 

(PPP) Basın Ajansına özel bir demeç veren Batı Alman Milletvekili, aranan tedhişçilerin Almanya'ya gizlice girdiklerini, Ankara hükümetinin du- 

(Devamı Sa. 7 Sü, 4'de) 


ANKARA (ÖZEL) 
Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin ile Dışişleri Bakanı Andrei romiko'nun Başbakan Bülent Ecevit'in çağrılısı olarak yakında Türkiye'ye gelmeleri bekleniyor. 

Rus Büyükelçiliğinde önceki gün yapılan basın toplantısında iki ülke. 
arasında karşılıklı davetler bulunduğu, kendilerinin de Cumhurbaşkanı 
Fahri Korutürk'ü davet ettikleri açıklandı. 

Rus Elçilik Müsteşarı Kovrigin "Bu ziyaretler içir davetler yapılmıştır. 
Ancak kesin tarihler henüz belli değildir. Bu yıl içinde karşılıklı ziyaretler yapılacaktır" dedi. 


Tunceli” de öldürülen kız öğrencinin cenazesi kaldırıldı 


HABER MERKEZİ 


Tunceli Kız Meslek Lisesinde üç gün önce Halkın Kurtuluşu ile Apocular arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve daha sonra ölen Sultan Argül'ün cenazesi önceki gün akşam üstü Tunceli'- nin Rostan Köyünde toprağa verildi. 

Valiliğe giden cenaze sahiplerinin ölen genç kı- 
«an okul öğrencisi olduğunu,bununiçin de, okuduğu okulun önüne kadar cenazeyi götürmek istediklerini belirtmeleri üzerine Vali, «herhangi bir slo-” gan atılmaması şartıyla götürmelerini kabul etti. 


(Devamı 52.7 , sü.7'de) 


12 Nisan 1979. 
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28.3.1979—KARAMAN 


Basından öğrendiğimize göre ÜGD genel merkezini Ankara'dan tekrar Konya'ya taşımış. Sıkıyöne timin etkisinden kurtulmak için gi rişimlerde bulunan, üyelerinin yavtıkları birer birer yakalanan ÜGD selameti kaçmakta buldu. Bilirsiniz tilkinin kaçacağı yer kürkçü dükkanı ya da başkadeyimiyle samanlıktır. 

MHP'nin yan örgütü olarak amacma aykırı olarak çalışmalarını sürdüren bu derneğin Konya'ya gelmesi demek anarşinin tüm Orta Ana doluya ve İlçemize de kayması anlamına gelmekledir. Son günlerde ilçemizde özellikle ortaöğrenim kurumlarında sağ şiddet eylemcileri- nin çıkardığı olaylar bu yer değiştirmenin başlangıç izlerini taşımak-Perşembenin gelişi Çarşamhadan bellidir. Endüstri meslek lisesinde öğrenimin sürmesine karşı çıkanların Kemal Elvan önderliğin- 


Son Haber 


31.3.1979—TRABZON 


Her devletin bir haber alma örgütü vardır. Bu örgütün asıl görevi başka devletlerin savaş gücü ve hazırlıkları ile gizli düzenlemelerini öğrenmektir. 

Çok çeşitli yöntemler kullanılır. 
Sızdırılan haberler devletçe değerlendirilir ve karşı önlemler alınır. 
Gerek haber toplama, gerekse karşı önlemler alma o kadar karmaşık iş- 


| lerdir ki akıl almaz. CIA'nın KGB' 


nin, yani Amerika ve Rusya'nın gizli haber alma örgütlerinin bizim devlet bütçesine denk, parasal varlıkla- 


| rının olması bir fikir verir kanısında- 


yım. Dünyanın her deliğine parmak atan, her kaldırılan taşın altında yatan bu büyük ve güçlü örgütler kimi zaman asıl görevlerini saptırırlar ve kendi memleketi, kendi vatandaşı için'yıldırma, örgütü haline dönüşürler. Özetle devlet içinde devlet haline gelirler. 

Komşumuz İran'ın ne duruma geldiği gözler önündedir. İran'ın bu duruma gelmesinde kişi yönetiminin temsilcisi Şah, tek sorumlu olsa idi, Şah'ın gitmesi ile her şeyin büyük ölçüde düzelmeye yüz tutması anlamlıdır. Haklı, haksız , yapılan idamlar arasında "SAVAK'"'ın etkin kişilerinin de bulunması anlamlıdır. 


SAVAŞ 


28.3.1979—MERSİN 


Sıkıyönetim sıktı mı? 


Cemil Arif 


de kargaşalık ve olay çıkartmaları ibretle izlenecek bir olay olması açısından öğreticidir. Diğer yandan dinlenme günü ortada fol yok yumurta yokken pansiyona saldırılarak bir öğrencinin bıçaklanması da düşündürücüdür. 

Halkımızın bu günkü isteği huzurdur. onun yaşamını zehir edenler er ya da geç ettiklerinin hesabını vereceklerdir. Ecele korkunun ya da yer değiştirmenin yararı yoktur. 
Bıktı halkımız bu zülümden. Komşunun komşuya düşürülmesinden faşizmin oyunları yetmiştir. Artık Bu konuda alınacak tüm önlemleri destekleyeceklerini söyleyen ve bu konuda toplantı düzenleyen CHP, AP, ve MSP'nin girişimlerinin desteklenmesi bir ulusal görevdir. Bu üç partinin ortaya koyduğu örnek sevindirici bir tutum olduğu kadar desteklenmeside gereken bir tutumdur. 


Haber alma örgütleri 


Temel Ziya Dursun 


İran'ın gizli haber alma örgütü olan SAVAK asıl görevini bırakmış, vatandaşlarını Şah'a ihbar eden bir örgüt haline dönüşmüştü. Bu işlere pek akıl ermez ama, gazete haberlerine bakılırsa komşumuz İran'ın bu hale düşürülmesinde SAVAK başrolü oynamış oluyor. 

CIA'nın yabancı ülkelerde hükümet darbeleri, siyasal kötü kıyımlar, gizli işler düzenlediği Amerika büyüklerinin komşularından anlaşılmaktadır. 

Gizli haber alma örgütler yabancı devletler içinde dolaşırken işbirlikçiler de bulurlar. Çengel atacakları kişileri önce ruhbilim  süzgecinde geçirirler. O kişinin neye tutkun olduğunu saptarlar. Para ise ondan çok ne var? Kadın ise en güzelini bulurlar. Bütün uğraşılara rağmen satınalamadıkları kişiler için kötü kıyım dahil iyi olmayan şeyler düşünürler. 
Kanımca, yapılacak iş, adı geçen örgütlerin çalışma yöntemler ile amaç ları özellikle gençlik kesimine, sonra da dinsel çevrelere iyice anlatılmalıdır. Oyuna gelmemek için oyunun kurallarını iyi bilmek lazımdır. 
Başımıza gelenlerin çoğu oynanan oyunun kurallarını bilememenaiz- den kaynaklanmaktadır. 


Demokrasinin Sovyetçesi 


Hüseyin Akça 


160 milyon sovyet seçmeni sandık başına gitmiş. 


Gitmiş de ne olmuş? 


Ne olacak, seçildikleri, günler önce belli olan adaylar için oy kullanmışlar; 


Bu da demokrasinin Sovyetcesi. 


28.3.1979—Ş.KOÇHİSAR 


Yatılı Bölge Okulu döner sermayesinde çalışan 70'in üzerinde işçi kendilerinin açlık ve sefalete mahkum edilmek istendiğini belirtmek- te, iki aycır maaş alamadıklarını, 3-5 ay daha maaş alınamayacağının 


yönetimce kendilerine söylendiğini ` ifade etmektedirler. 


İkramiye, doğum, ölüm gibi sosyal haklarınında ödenmediğini söyleyen Yatılı Bölge Okulu işçileri, kimsenin yüzüne bakacak halleri kalmadığını, döner sermaye yetkililerinin muallak tutumu yüzünden esnafın kendilerine kredi açmadığını, çoğu arkadaşlarının ekmek parası bulamadıklarını belirtmektedirler. 


Çoğunun 


ilçe dısından gelen 


70 işçi 
açlığa mahkum ediliyor 


kimseler olduğunu, bu yüzden ev kirası,yiyecek ve yakacak gibi günlük temel ihtiyaçlarının tümünün dışarıdan temin edildiğini söyleyen işçiler, 20 asırda biz açlığa mahkum ediliyoruz ve hiç bir yetkili, hiç bir görevli bizim sorunlarımızı anlamak istemiyor ve gidermeye çalışmıyor, demektedirler. 

Tüm bunlara karşı döner sermaye yönetiminin sürekli baskısı altında bulunduklarını söyleyen işçiler, ne kapatıyorlar ne maaş veriyorlar, sadece sonu ne olacağı bilinmeyen bir bekleyiş içinde bizi sindirmeye Çalışıyorlar. Hakkımızı istediğimiz zamanda çeşitli yollardan baskı yöntemi uyguluyorlar, demektedirler. 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 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d 1. kitap 

CIA'NIN 
TÜRKİYE'DEKİ 
KONTRGERİLLA 


TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl kuruldu? Nasıl Örgütlendi? 12 Mart döneminde ve günümüzdeki faaliyetleri nelerdir? Bütün bunların cevabını resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak ha- 


iv zırlanan bu kitapta bulacaksınız. 
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Genel Dağıtım: TÜR-DA 


Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu - İstanbul 


Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan'ın Denizli'nin Karabedirler köyü ÜlküKöy Şube Başkanı Mustafa Cihan'a yazdığı mektup, Hergün 
Gazetesinin 29 Mart 1979 
tarihli sayısında yayınlandı. TİKP Başkanı Doğu Perinçek Mart ayı başında Karabedirler köyünde köylülerle bir yapmış, burada, MHP' 
nin toprak ağalığınaikarşı olup olmadığı tartışılmıştı. Bu tartışma üzerine köylüler MHP ve TİKP merkezlerine birer mektup yazarak toprak ağalığına karşı olup olmadıklarını bir kelimeyle açıklamalarını istemişlerdi. 
Doğu Perinçek TİKP'nin cevabını 11 Mart. tarihli Aydınlık'ta açıkladı. Bu cevapta TİKP'nin toprak ağalığına karşı olduğunu, 
10 Mayıs 1978 de yayınlanan Toprak Devrimi programından alıntı yaparak kanıtlıyordu. Yaşar Okuyan da "Toprak ağalığına karşı mısınız?" 
sorusuna "evet" cevabi veriyor. Üstelik bu sözü- ne kanıt olarak MC döneminde Urfa'da uygulanan sözümona "toprak reformu"nu gösteriyor. 
Bu nasıl bir toprak reformu ki, evine kurt resmi veya Türkeş'in resmini'asmayanlara toprak verilmiyor. Bu nasıl bir toprak reformu ki, MHP'li olan büyük toprak ağalarının topraklarına dokunulmuyor. Yaşar Okuyan köylülerin Sorusuna HAYIR cevabını verseydi daha samimi konuşmuş olurdu. Çünkü en yakınındaki MHP yöneticileri, Gün Sazak, Cengiz Gökçek gibi kişilerin toprak ağası olduğunu duymayan kalmadı. Hatta Gün Sazak. "Ağalığımla övü- 


toplantı 


MHP TOPRAK AĞALIĞINA 


Durmuş Uyanık 


Türkiye Işçi Köylü Partisi Merkez Komitesi Üyesi 


ve 


İzmir İl Başkanı 


nüyorum. Ağa demek koruyan demektir" demişti. 
Yaşar Okuyap, Gün Sazak'ın Eskişehir'deki büyük topraklarını ne zaman ve hangi yoksul köylülere dağıttığını da açıklamalıydı. Öyle anlaşılıyor ki Yaşar Okuyan Denizli bölgesinde toprak ağalığı olmadığı için Karabedirler (o köylülerini kandırmaya çalışmaktadr. 


Sayın Yaşar Okuyan, 
1968 yılında Antep'te 
komando kampını açan ve bütün masraflarını karşılayan, aynı zamanda kampta eğitim yaptıran kişinin de bir toprak ağası olan Cengiz Gökçek olduğunu bilir. O kampa katılan bir ülkücü şöyle anlatıyof: ""Cergiz Gökçek bizi kampta eğitiyordu. Daha sonra bakan olduğu sırada bile komandolarla özel olarak ilgileniyordu." o (Aydınlık) Herhalde Cengiz Gökçek de "Ağalık koruyuculuk demektir" diyerek bu çocukları koruyup eğitiyordu. 

MHP'nin toprak ağalığına karşı olmadığını, toprak ağalarının büyük topraklarının köylülere dağıtılmasından yana olmadığını,en başta Türkeş söylüyor. ve. böyle: 


HALKIN SESİ 


ANKARA 


İdare ile öğrenciler arasındaki kopukluğun bir örneği: 


Okul yöneticileri ölen arkadaşımız için başsağlığı dahi 


27 Mart Salı günü Haceltepe Üniversitesi merkezinden Beytepe Kampüsüne öğrenci seferi yapan otobüs durağında otobüse binerken, aşırı kalabalık ve sıkışma yüzünden, arkadaşımız Müzeyyen Hüroğlu, otobüsün altında kalarak haya-Uni kaybetti. Bizler de her gün aynı durumla karşı karşıyayız: Nedense bugüne kadar bu soruna bir çözüm bulunamadığı gibi bizler de yeterince sesimizi duyuramadık. 

Okulumuz şehir dışındadır. Okula ulaşım, okul otobüsleri ve okulun kiraladığı otobüslerle sağlanmaktadır. 

Ama var olan otobüsler ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Öğrencileri otobüs getiremedi-Binden okulda yeterli sayıda öğrenci olmamaktadır. Dersler öğretim üyelerince yapılmamakta, zaman boşa akmaktadır. 

Otobüs duraklarında talebeler saatlerce beklemekte, sabahın ilk derslerine yetişememektedirler. Her gün derslere girmemezlik edemeyeceklerine göre ne pahasına olursa olsun otobüse binmek mecburiyeti doğuyor. Yığılma itişme artık her günkünormal iş haline gelmektedir. Otobüse binenler her sabah serüvenlerini anlatırlar. 

Okulun o sorunlarının 


dilemediler 


idarecilerin, personelin ve talebelerin birliği sağlanmadan çözülemeyeceği şimdiye kadar çok gözlendi. Içiçe olan idarecilerin talebelerin ve personelin birbirini duyamaz olmalarının sebepleri nelerdir? Her iki tarafın da sorunlarda payı var. 

İdarecilerin sessizliği ve sorunları çözmeye yanaşmamaları, talebelerin de çok ses çıkarıp az iş görmeleri yüzünden sorun şimdiye kadar çözülememiştir. 

Okul yöneticileri durumla ilgili bir açıklamada, en azından bir baş sağlığında bile bulunmamışlardır. Arkadaşımızın ölümünden duyulan üzüntüyü belirtmemiştir. Bu bile sorunlara nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu gösterecek kadar çarpıcıdır. 

Beytepe kurulurken böylesi bir otobüs sorunu ile karşılaşılacağı hesaplanmamış mıydı? Hesaplanmış ise bugünkü sorun nedir? Ki sadece otobüs sorunu da değil. Beytepe' de yapımı tamamlanmış beş blokluk yurdun iki bloku hizmet görmekte. 
Geriye kalan üç blok çürümeye terkedilmiş san- ki. 

Dışarıda kalan binlerce talebe olduğu halde ranzaları da yerleştirilmiş olan üç blokluk yurt neden açılmıyor? Personel yetersizliğinden yakınılı- 


ce Yaşar Okuyan'ı yalanlıyor. Türkeş'in Temel Görüşler kitabının 240. 
sayfasını Karabedirler köylüleriyle birlikte okuyalım. 


"Ülkemizde toprakların yüzde 87'si 100 dönümden daha küçük parçalara bölünmüştür. 100 
dönümden küçük tarım işletmesi iktisadi olmaktan uzaktır. Bu itibarla yapılacak ilk reform küçük parçalara bölünmüş toprakların toplulaştırılmasıdır." 

Yani Türkeş, toprakları yoksul köylüye dağıtmak bir yana onların elindeki 3-5 dönüm toprağın da büyük topraklara katılmasını savunuyor, Peki büyük topraklar kimin elindedir? Gün Sazak gibi ağaların elinde. Türkeş'in açıkladığına bakılırsa MHP'nin toprak ağalığına karşı olmadığı, aksine yoksul köylülerin elinde 3-5 dönüm toprak bulunmasına karşı olduğu, gün gibi or tadadır. Türkeş devam ediyor. 

“Tarım iktisadında büyük işletme daha verimli olmaktadır. Mülk sahibi- ne daha küçük arazinin bırakılması toprak reformundan beklenen iktisadi faydayı. ihlal eder." 


Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsüne gitmek için okul otobüsüne binerken kalabaiık ve sıkışma yüzünden hayatını kaybeden Müzeyyen Hüroğlu. 


yor. Dışarıda gezen milyonlarca işsiz var. 

Yurtlardaki çalışma salonu da açılmalıdır. 

Hacettepe Üniversitesinin daha oturmamış bir üniversite olduğu savunulamaz. 


Beytepe'den bir grup öğrenci 
EYNESİL o GİRESUN 


(Temel Görüşler. 5.240) 

Yani Türkeş'in sözümona toprak reformunda, toprak ağalarının büyük topraklarını yoksul köylülere dağıtmak yok. 
Çünkü verimli ve faydalı olmazmış. Yani Türkeş e göre Söke Ovasında 
Fahri Tanman'ın elinde 
100 bin dönüm toprak 
olması daha iyidir, çünkü daha verimlidir. Ama gerçekler böyle mi? Şimdi Fahri Tanman'ın elindeki toprakların yüzde 80'i boş yattığı halde daha verimli mi? Elbette değil. Yaşar Okuyan'ın Urfa'da yaptıklarını söylediği sözümona toprak reformu da işte böyle bir şey. Yoksa Fahri 
Tanman, elindeki 100 
bin dönüm toprağın bölünmeyeceği garantisi olmasa, ülkücüleri, MHP'lileri çiftliğine götürüp kuzu çevirir mi? Söke' 
de ÜlküBir ve Ülkü Ocağını kurdurur mu? 
Yoksa Fahri Tanman'ın çiftliğinde kuzu çeviren o ülkücüler MHP'nin toprak reformu komisyonu muydu? 


Sayın Yaşar Okuyan, Karabedirler köylülerini ve kendisine mektup yazdığı Mustafa. Ceyhan'ı bu gerçekleri gö- 


remeyecek kadar aciz mi- 


SİLİFKE MERSİN 


Ne sigortamız ne de işgüvencemiz var 


İş kazası geçirsek on yevmiyeyle bile tedavi 


KARŞI DEĞİLDİR 


zannediyor? Sayın Okuyan, MHP'nin Başkanı Türkeş'in büyük toprakların yoksul köylülere dağıtılmasını değil, tam tersine küçük toprakların büyük topraklara katılmasını, yani ağaların elinde toplanmasını savunduğunu siz de görüyorsunuz. Onun "toprağın (o toplulaştırması" dediği şeyin herhalde kollektif çiftlikler dediğimiz kollektivizm olmadığını da biliyorsunuz. 
O halde Karabedirler köylülerinin sorusuna HA-YIR deseydiniz, gerçeği söylemiş olacaktınız. 
Gün Sazak, Cengiz Gökçek gibi MHP yöneticileri mi kendi toprağını 


dağıtacak, yoksa kendi topraklarını dağıtmayan bu kişiler, Fahri Tan- 


man, Muammer Pakdil, 
Cahit Pakdil ve Tarık Sarıkatipoğlu gibi ağalarin topraklarını mı dağıtacak? 

Bize gelince, bizim Partimizin o yöneticileri toprak ağaları değildir. 
Bizim Partimiz, toprak devrimi programında toprak ağalarının topraklarını yoksul köylülere dağıtacağını açıkça ilan etmiştir ve kurulduğu gün- den beri toprak ağalarına karşı yoksul köylülerle birlikte mücadele etmiştir, bu mücadele uğruna Pazarcık Ovasında Mehmet Çetin gibi yiğit evlatlarını şehit vermiştir. Partimiz yoksul ve topraksız köylülerin toprak ve hürriyet mücadelesini her zaman destekleyecekti 


olamayız 


Ben çalışarak, okuyan bir öğrenciyim. Her hafta Cumartesi, Pazar günleri bahçe işlerine giderek haftalık harçlığımı defter, kalem paramı kazanırım, Ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yevmiyeler 100-125 lira arasında. İşçinin günlük emeği karşısında patronlar yüzbinler kazandığı halde işçinin emeğini vermiyor. İşçilerin sigortası, iş güvencesi yok. İş yerlerine traktöre dolup gidiyorlar. Traktör. 
le kaza olsa patron sorumlu değil. Ayaklarını çapa kesse patron sorumlu değil. Bütün bunlar karşısında yevmiyeler de 125 lira. İşçi bir iş kazası geçirse on yevmiye ile tedavi olamaz. İşe sabah 6.00 da başlayıp 18.00 de bırakıyoruz. Patron gelip "saati-Diz doldu, işi bırakın" demiyor. 

Bütün bizi sömüren bu ağaları ve parababalarını kınıyor, elbette bir gün sosyalist bir topluma kavuşup herkesin haklarının eşit verileceğine inanıyo- 


rum. 
Yavuz Kıraslan 


Milli Eğitim Bakanlığına ve Emekli Sandığına açık mektup Emekli olalı altı ay oldu hâlâ maaşım bağlanmadı 


Ben 15 Kasım' 1979 
Kız Meslek Lisesine kaloriferci ok.ak girmiştim. Daha sonra sekizinci derecenin üçüncü kade-, mesinde çalışıp dört çocuk parası dahil 4500 lirayla altı nüfusa bakan memurdum. Ben bu okul da çalışırken bana kalori - fercilik dışında görevin olmayan. işleri de yaptırdılar. 


Mesela — bahçıvanlık, gece bekçiliği ve çeşitli angarya işler gibi . Gece- de iki saat uyuduğum zamanlar çok azdı.» Bu çalışmalarımın karşılığı aldığım parayla bu ortamda ailesine kim bakabilirdi? 

Üç kişinin yapacağı işlere insana motor takılırsa tahammül eder mi? Çalışırken hastalandım ve hastaneye gidip 


Aydınlık 


Ne 


Perdenin önündeki, arkasındaki!.. 


Bir bu eksikti. 

Bilim adamıydı, savcıydı, Belediye başkanıydı derken sıra parti liderlerine geldi. 

Yaşam savaşında şimdi Türkiye Emekçi Pattisi lideri Mihri Beli... 

Mihri Belli, ilk ifadesinde kendisini vuranın Cengiz Ayhan adlı bir ülkücü olduğunu belirtmişti. 

Bedri Karafakioğlu'nu öldüren ülkücü, Bedrettin Cömert'i öldüren ülkücü, Doğan Öz'ü öldüren ülkücü, Ali İhsan Özgür'ü öldüren ülkücü, Server Tanilli'yi öldürtmekten beter eden ülkücü ye nihayet Mihri Belli'yi komaya sokan ülkücü... 

İşte size ülkücünün türküsü: 

“Ülkücüyüm, silahlıyım, saldırganım... 

Amacım büyüklerimi öldürmek, küçüklerimi döğmektir. 

Varlığım başbuğuna armağan olsun..." 

Başbuğun da yavrukurtlardan aşağı kalır yanı yok hani! neydi başbuğun türküsü: 

"Davadan döneni vurun... 

Ben dönersem, beni de vurun..." 

Vurmak-kırmak, öldürmek-döğmek, ülkücülük bu demek? - 

Biliyoruz şimdi bir yığın mektup alacağız yine. 

Yine Türklük gurur ve şuurundan, islam ahlak ve faziletinden dem vuran mektuplar... 

Yaşar Okuyan; hiçbir ülkücünün cinayet işleyemeyeceğini, cinayet işleyenlerin rol yaptık-Jarının ya da deli olduklarını iddia edecek! ... 

Alpaslan Türkeş; barış çağrılarını yineleyecek, demokrasiye bağlılıklarını anleta-anlata bitiremeyecek... 

Öte yandan ülkücü avcılar, avlanmayı sürdürecek... 

İyi tezgahlamış emperyalist bu işi. 

Bakmış ki Türkiye de kahvelerden geçilmiyor... 

İşsiz-güçsüz bir sürü genç kahvelerde vakit öldürüyor... 

"Dur şunlara iş bulayım, kahvelerden kurtarayım" demiş. 

Demiş de ne yapmış? 

Bu gençlerden bir bölümünü ülkücü derneklerde örgütlemiş! 

Arkalarını sıvazlamış, “Bu ülkenin gerçek sahipleri sizlersiniz" demiş... "Vatanınıza sahip çıkın" demiş... 'Memleket, millet elden gidiyor' demiş... 

Sonra da tüm Yurtseverleri hedef göstermiş: 

“İşte vatan düşmanları! Vurun bozkurtlarım, koman aslanlarım..." demiş. Sürmüş gençleri öğretim üyelerinin, hakimlerin, gazetecilerin, ilerici parti liderlerinin üzerine... 

Eh adı üstünde delikanlı bu. Deli-deli akar kanı... 

Hele de sırtı sıvazlanınca, hele de eline silah tutuşturulunca, hele de arkasında dayıları olduğunu hissettikçe... í 

Tut, tutabilirsen artık. Durdur, durdurabilir- sen? 

Ve kahveler de meteliğe zar atan eller, ülke- , nin en seçkin kişilerine kurşun atar olmuş... 

O; ilim adamlarını, savcıları, parti başkanlarını kurşunladıkca emperyalist sevinçle ellerini oğuşturmuş... 

Katil olsalar da kızamıyoruz bu gençlere. 

Onların zavallı birer kukla, piyon olduklarını biliyoruz. 

Esas perdenin arkasındakileri görmek istiyoruz. 

Yok mu perdenin arkasındaki kurtları enselerinden tutup , hesap soracak yürekli biri? 

Ülkeyi de,ellerine kan bulaşmış bu gençleri de kurtaracak yürekli bir yetkili sahi yok mu? 


BULMACA 


1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 


geldim. “İyisin” dediler ve istirahat bile vermeden beni çalıştırdılar. Defalarca hastaneve gidip geldikten sonra sağlık heyeti kararıyla hastalığım müzmin bronşit olarak belirlendi. 18.Ekim 
1978 günü malülen emekliye ayırdılar. Aynca Ereğli Kömür İşletmeleri Yayla İlkokulunda çalışmamla birlikte toplam 
18 yıl 5 ay 29 gün çalış 
mış oluyorum. 

Emekliye ayrılalı altı aydan fazla bir zaman olmasına rağmen toplu param verilmedi ve maaşım hâlâ bağlanmadı. Defalarca Emekli Sandığına dilekçelerle bildirdim. Hâlâ bir ses çıkmadı. 

Emekliye ayrıldıktan sonra köye geldim. Her gün rahatsızım. Doktora gidip muayene ve ilaç al- 


maya dahi param kalmadı. Üstelik altı nüfusa bakmak zorundayım. Bu ortamda ve yarı ölü halimle nasıl bakayım? 
Borçlanmadığım esnaf, tüccar ve komşu kalmadı. Gökte uçan kuşlara da borçlandım. Emekli para mialsam da neye yarar? Borçlanma dağıtsam yetmiyor. 

Sayın Milli Eğitim Bakanlığının ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün durumumla ilgili işlemlerin ve Kız Meslek Lisesinde geçen geceli gündüzlü hizmet süresinin hesaplanarak emekliliğimin ve maaşımın ona göre ayarlanıp “düzenli bir şekilde şahsıma derhal ödenmesini talep ediyorum. 

Salih Ayaroğlu 
Kemerli Köyü 'si 


SOLDAN SAĞA:I) 1867- 
1915 yılları arasında yaşamış olan, ilerici bir şairimiz 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
12 89 


2)Bir müzik aleti-Geri verme. 3) Avrupa'da küçük bir ülke. 4)Tersi heykel-Kimyada İridyum'un simgesi-Doğma (eski dil). 5)Telaş ve aceleyle.6) Bir emir-Özellikle doğu bölgelerimiz- de kullanılan bir hitap şek- li-Büyük üzüntü,sıkıntı. 

7) 'Olur' anlamında bir sözcük-Bir harfin okunuşu.8) 
Motorlu taşıtlarda fren yapmayı sağlayan parça-Orta Anadolu'da, topli o irak oynanan bir halk oyuru. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1)Geleneksel bir sahne oyunumuz. 2) Araştırma, ön çalışma-İyi, pekiyi. 3) Tersi zırh lı bir savaş aracı. 4) Tersi Kars'ın bir ilçesi -Kimyada Protaktinyum'un simgesi. 5) Belirli bir özerkliği olan yönetim birimi. 6) Hangi kişi anlamında bir soru sözcüğü - Bir salata bitkisi. 7) Kan emici asalak bir hayvan 
8) Tersi küçük orman, 9) Pislik -Enli kılıç. 10) Tersi uçakların barındırıldığı kapalı yer. 11) Tersi 'söyle' anlamında bir emir -Aksama, aksaklık. 12) Karşıt, zıt oy. 


12 Nisan 1979 


Mısır saldırıyı kınadı 


İsrail, Filistin kamplarını bombalıyor 


KAHİRE / BEYRUT 


Mısır'da, Halk Meclisi Barış anlaşması metnini ezici” bir çoğunlukla onaylarken, Kahire hükümeti İsrail'in Lübnan'daki Filistin kamplarına yönelttiği saldırıyı 


kınadı. 


İşgal altındaki Yor yeni sabotajlar yapılırn 


ken FKÖ yetkilileri da hükümetlerini 


Mısır Halk Meclisi (Parlamentosu) o Mısır-İsrail Barış Anlaşması hakkında yaptığı tartışmaları bitirdi ve yapılan oylama sonucunda anlaşma metnini ezicibir çoğunlukla onaylandı. 

359 kişinin katıldığı 
oylamada, 329 parlamenter "Evet"' oyu kullanırken, 13 red, 17 de çekimser oy çıktı. 

Devlet Başkanı Enver Sedat'ın bugün veya yarın Parlamentoda söz alarak, anlaşmanın halk oyuna sunulma tarihini açık laması bekleniyor. 

Öte yandan, anlaşma 
Mısır halkının onayına sunulacağı için, daha önce 16 Nisanda yapılması tasarlanan anlaşma metnini teati töreninin daha ilen bir tarihe ertelendiği bildiriliyor. 

"El Ahram" gazetesi, teati töreninin 22 Nisan günü yapılacağını 'yazdı 

İSRAIL 
BİRLİKLERİNİN 

DÜNKÜ SALDIRISI 

İsrail hava birliklerinin önceki gün başlattıkları saldırıdan sonra dün de Nabatiye ve çevresinin 


İran'da iki 
Savak şefi daha idam edildi 

yi 


bakanı Halafbari de var 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İran'da dün sabaha karşı 11 kişi daha kurşuna dizilerek idam edildi. 
Tahran Radyosu idam edilenlerin gizli polis örgütü SAVAK'ın şefleri, generaller ve eski bakanlar olduğunu açıkladı. 
Radyonun haberine göre bu Kişilerin mallarına el konarak halka dağıtılacak. İdam edilenler, vatana ihanet ve müflis bir rejime hizmet ederek halka zulüm yapmakla suçlandılar. 

İdam edilenlerden biri, uzun süre SAVAK başkanlığı yapan General Hasan Pakravan'dır. 
Enformasyon Bakanlığı ile Pakistan ve Fransa elçiliği görevinde de bulunan Pakravan, eski Başbakan Huveyda'nın "'sadık bir adamı" olarak tanınıyordu. İdam edilenlerden Abbas Ali Halatbari ise 1971 yılında İran'ın Dışişleri Bakanı olmuş ve 1978 yılına kadar bu görevde kalmıstır. Halatbari 1962-68 yılları arasında Cento Genel Sekreteriydi. Tahran eski Belediye Başkanı Gulam Rıza Nikpay'da, özellikle yoksul halka işkenceye varan davranışlarda bulunmakla suçlandı. 


İRAN HÜKÜMETİNİN 
İDAMLARA TEPKİ GÖSTERENLERE 
YANITI 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı o Salamatyan, yabancı basının. özellikle Lüksemburg Radyo ve Televizyonunun idamlara gösterdiği tepkiyi eleş- 

. tirdi. Amir Abbas Hüvey- da'nın duruşmasında 
Devrim Mahkemesi kurallarına tamamen uyulduğunu belirtti. 

Fransız devrimi sırasında 100 bin kişinin mahkeme önüne dahi çrkarılmaksızın idam edildiğini hatırlatan Salamatyan, İran devrimi sonrasında idam edilenlerin sayısının 100'ü geçmediğini söyledi. 

GUMBETI KAVUS 

KENTİNDE İSLAM 

YÖNETİM KOMİTESİ LAĞVEDİLDİ 

Gümbet-i Kavus kentinde bir süre önce hükümetle Türkmenler arasında varılan anlaşmayla kurulan İslam Yönetim Komitesi, çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle lağvedildi. Öte yandan Kürtlerin yaşadığı Sanandaj kentinde Yönetim Komitesi seçme çalışmaları da ertelendi. 


Komite seçiminde ba- 


zı yolsuzluklar yapılacağının öğrenildiği açıklandı. 


giltere, Batı Almanya ve Hollanuyaran bir açıklama yaptılar. 


bombalandığı öğrenildi. 
Bir FKÖ yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail bombardımanı sonunda Filistin göçmen kamplarındaki askeri mevzilerden başka, sivil bölgeler de ağırhasar gördü. 
FKÖ'NÜN UYARISI 
İran'daki FKÖ bürosu şefi Hani El Hasan örgütünün bugün yayınladığı bir mesajla, İngiltere, Hollanda ve Batı Almanya'yı Mısır'a mali yardım yapma kararlarından dolayı uyardığını açıkladı. 
Öte yandan FKÖ lideri, Arafat da, "'Paris-Match'' dergisinin son sayısında yayınlanan bir röportajda, şöyle konuştu: "Sedat rejimini boykot etmek için sürdürdü- 
&ümüzmücadele sona erdi. Şimdi saldıracağımız bir ikinci cephe var. Bu Cephe, Sedat rejimi ile ittifak yapacak olan rejimlerden oluşuyor. Yani ABD'den ve Sedat'a yardım edecek Avrupa devletlerinden oluşuvor"" 
RED CEPHESİ 
YENİDEN TOPLANIYOR Kuveyt'te yayınlanan 


"El Kabas" gazetesi Red Cephesi ülkeleri devlet başkanlarının Nisan ayı sonunda Şam'da bir toplantı yapacaklarını yazdı 


KAHİRE — TEL AVİV İLİŞKİLERİ 


Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail yetkililerinin Mısır Başkanı Mustafa Halil'in açıklamalarını kınayan demeçlerine karşı çıktı ve iki başkent arasında bazı yanlış anlamaların meydana geldiğini belirtti. 

Mısır-İsrail Barış Anlaşmasının, Kahire'nin şimdiye kadar Arap ül keleriyle imzaladığı diğer anlaşmaları tehir etmeyeceğini açıklayan Sedat, İsrail'in herhangi bir Arap ülkesine saldırması halinde, Mısır'ın eski anlaşmalardan doğan görevlerini yerine getireceğini belirtti. 


İsrail Başbakanı, 
Begin, işgaı altın- * 
daki topraklarda yeni 


yerleşim (merkezlerinin kurulacağını ileri sürdü. 
Begin, bu durumun Barış anlaşmasına aykırı ol madığını iddia etti. 


Öte yandan görüşmeler yapmak için 13 Nisanda Kahire'ye gitmesi tasarlanan İsrail Savunma Bakanı Weizman ve Başbakan Yardımcısı Yadin, bu gezinin tarihini ertelediklerini açıkladılar. 


BUGÜNKÜ 
ASK 


ÇİNDE 


eler 


Aşk konusundaki 


tutumların yeniden değerlendirilmesi 


<5 N 


CN 


FARKLI SINIF KÖKENİ ENGEL OLARAK KARŞIMIZA DİKİLDİ 


YU YU-VEN 


Babamın Ceng-kuang'ı anla- 


masına yardımcı olmak için bir gün onun çizdiği şekillerden bir tomar getirdim ve babam şekilleri incelerken onu seyrettim. Babam bir süre dikkatle şekilleri in- 
"Fena değil... 


celedi ve sonra 


| Hiç fena değil... Hangi yüksek okulu bitirmişti?" diye sordu. 
l "Yalnızca ortaokul baba, ken- 


di kendine çalışmış." 
"Aferin! 


yüreğimin üzerindeki 


kalktı ve her şey yeniden parlak görünmeye başladı. Babam bir 

” deyince, annemin sonunda ''iyi" diyeceğini bi- 


kez "fena değil” 
liyordum. 


Ceng-kuang, kitabının el yazı- 
$ıyla yazılmış birinci ve ikinci bölümlerini getirdi. Babam benim el yazımı hemen tanıdı ve onaylarcasına bana baktı. Ben de Ceng-kuang'a döndüm ve gülüm- 


| Cen 
İ sedim. 


Ceng-kuang düşüncelerini aıkladı. Babam dikkatle dinledi; u başarının ve bütün bunların 

sıkı bir kişisel çalışma ile yapıldığı gerçeğinin onu etkilediğini 


görebiliyordum. Babam 


fikir olsun diye söylüyorum" diyerek kitap için bazı önerilerde 


bulundu. 
Sonra,Ceng-kuang'a 


önce İsviçre'de okurken kullandığı çizim takımını verdi. Rahat 


bir nefes aldım. 


Ceng kuang'la arkadaşlık ettiğimiz haberi kısa sürede fabrikada yayıldı. İnsanlar yarı şaka, yarı ciddi, çeşitli şeyler söylü- 
"“Ceng-kuang'ın zaman dağınık bir görünüşü vardır. O bir yetim ve kardeşlerine bakmak zorunda. Li-han ise genç ve güzel bir kız ve aydın bir aile- den geliyor. Acıkçası, birbirleriyle uyuşmuyorlar” gibi şeyler diyorlardı. Annemin de benzer 


yorlardi. 


m amao 


Gelecek vaadeden bir genç adam! Niçin bir ara buraya çağırmıyorsun?"' Birdenbire 


ağırlık 


çıkardı. 
"Sadece 


olmadığını 
20 yıl 


her 


.yazamıyordu. Dörtlü 


öyküsü olan “Çin'de “Gerçek Bir Aşk == 


görüşleri vardı. Ama bütün bu yorumlar yeni bir soru ortaya a Güzel olan nedir? Bu konuda düşündüm. Güzelliğin yalnızca bir dış görünüş sorunu hissediyordum. 
Notre Dame'ın Kamburu'nu hafırladım. Bence, en güzel ve en hayranlık uyandıran karakter Ouasimodo'ydu. 
Neden? Çünkü onun iyi, temiz ve sadık bir kalbi vardı. Cengkuang, 'en azından Ouasimodo'- dan daha yakışıklı, kalbi ise onun kalbi kadar güzel. Yoo, hayır, daha da güzel, çünkü o sosyalist bir toplumun inşasına yardım etmek istiyor. 

Ceng-kuang kitabını tamamla mak için metalürji, mekanik ve Japonca çalışmaya devam etti. 
Bunların dışında herşeyi, hatta kaynamaya bıraktığı pirinci bi- 


DARBE GİRİŞİMİNİN 
ORTAYA ÇIKARILMASININ ARDINDAN 


Sudan Silahlı Kuvvetleri alarma geçirildi 


HARTUM(AJZ.NSLA:i) 


Sudan'da geçtiğimiz hafta bir darbe girişimi- nin ortaya çıkarılmasından sonra, ordu alarm durumuna geçirildi. Önceki gün parlamentoda bir konuşma yapan Sudan Ulusal Güvenlik 


Kuvvetleri Başkanı General Omar Muhammed * 


Et Tayip, bazı şüpheli kişilerin yakalandığın. 
açıkladı. Geçen hafta içinde gizlice ülkeye sokulan çok sayıda silahın ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıntılı açıklamanın soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacağını söyledi. 

Bu arada Sudan'da ev aramalarının devam ettiği, ancak hükümet binalarının ve köprülerde alınan güvenlik önlemlerinin kaldırıldığı bildi- 
~ rildi. 


Irak Sudan’ a petrol ihracatını durdurdu 


Sudan Devlet Başkanı Cafer Numeyri'nin Mısır — İsrail Barış Anlaşmasını desteklemesi nedeniyle Irak, Sudan'a petrol ihracını durdurdu. 

Kuveyt gazetesi Al Anba'nın haberinde, Irak'ın petrol ihracını ne zaman durdurduğu ve daha önce Sudan'a ne kadar ihracat yaptığı açıklanmadı. 

Sudan ve Umman Sultanlığı geçen ay Bağdat'ta yapılan Arap Dışişleri Bakanları Zirvesine katılmayan iki Arap ülkesidir. 
Al Anba gazetesi, Irak hükümetinin öteki Arap ülkeleriyle temâsa geçtiğini ve onların da Sudan'a aynı yaptırımı uygulamalarını istediğini ileri sürdü. 


Dörtlü Çete aşk ve evlilik konularını tabu ilan etmişti. Gençler aşktan sözedemiyor, yazarlar aşk üstüne 


Çete'nin devrilmesinden sonra Çin'de bu olgularin yaygınlaşması büyük gürültü kopardı. Bugün Çin'de kadın-erkek ilişkileri nasıl ele alınıyor?Üçüncübölümünü yayınladığımız Yu Yu-ven'in "Aşk 
Konusundaki 
Tutumtfrın Yeniden Değerlendirilmesi"' başlıklı makalesi ve. .... 
Cang Li-han'ın kendi 


A 
=, 


Hikayesi" bu soruna ışık tutuyor. : 
À Li 


Dördü 


yurt 


gençler artık farklı düşünüyor 


M7 Son zamanlarda, Çin gazete, dergi, radyo ve televizyon programlarında birbiri ardı sıra aşk üzerine hikayeler ve oyunlar görülmeye başlandı. Bunlar, özellikle 


KYOGA G. 


s> 


VIKTORYA 
GOLU 


BURUNDİ 


. Çin'de toplumun parçası olarak ele alınan aileye önem veriliyor Cesittli kadın ve gençlik orgütleri aile içinde ortaya . çıkan meselelerin: çözülmesine yardımcı oluyor 


"ata 


nin baskısından kurtulan 


genç insanların büyük ilvisini cekti Onlar.aşkın,insanların düşünce ve havatlarında 


ÇİN”de gerçek bir aşk hikayesi AİLELERİMİZİN 


AM Eş 


le ateşte unuttu ve sonra yanmış pirinç yedi. "'Zarar yok, gene de insanın karnını doyurur'' diyordu. Onun bu sekilde yaşamasın dayanamıyordum. He- i nüz eşi olmadığım halde, bir eşin yapacağı ev işlerini yapmaya başladım. Başkalarının ne düşündüğü beni ilgilendirmiyordu. Para sıkıntısı çektiği zaman da ona yardımcı oldum. 
Kitabını oluşturan sayfalar yığını her gün biraz daha yükseldikçe benim kalbim de sevinçle dolup taşıyordu. 


Yarın: 


Ceng-kuang ayrılmamız gerektiğini 


o romandaki 


söylüyordu 


ER 


CANG Lİ-HAN 


gereken yeri yeniden’ almasına yardımcı olması için, bunun devamını talep ettiler, Bu lehte tepkiere ee olarak Komünist Gençlik Birliğini de etkiledi. 


Bazı Gençlik Birliği önderleri, Lin Biao ve Dörtlü Çetenin vaazlarından derin bir biçimde etkilenmişlerdi. Kendilerinin "'örnek olmaları" gerektiği düşünüyorlar ve kısa bir süre öncesine kadar, karşı cinsle arkadaşlık etmeye kolay kolay cesaret edemiyorlardı. Hatta, kendilerini devrime adamanın aşk ve evlilikle çeliştiğini, bu iki şeyin su ve ateş kadar birbirlerine zıt olduğunu düşünüyor bu nedenle bütün hayatları boyunca bekar kalmaları gerektiğine karar veriyorlardı. Bu genç insanlar artık farklı düşünmeye başladılar! 


MUTLU BİR YUVA KURMAK BURJUVA HAYAT TARZINIMI ARAMAK? 


Pekin'in 28 numaralı orta okulunda genç bir öğretmen ve Gençlik Birliği Kolu Sekreteri olan Vang Lan-ying: "Geçmişte, aşık olma düşüncesini reddediyordum. Böyle şeylerin çalışma ve inceleme alanında ilerlememi engelleyeceğini düşünüyordum. Başkaları 'ideal' bir karı veya kocadan veya 'mutlu bir yuva' kurmaktan söz ettikleri zaman, bunun geri bir düşünce olduğunu, burjuva hayat tarzını aramak olduğunu düşünüyordum. Şimdi, ben de böyle bir mutluluğu arayacağım. Aşk ile çalışma ve incelemede ilerleme çabasının mutlaka birbiriyle çelişmesi gerekmez. İkisi birbirini tamamlar." 

Son zamanlarda, aşk ve evlilik konusu Pekin Havlu Fabrikası Gençlik Birliği İnceleme Sınıfında tartışıldı. Gençlik Birliği Komitesi önderi Kuo Vey-tung şunu belirtti: "Geçmiş yıllarda, hiç bir zaman yarım saati aşan ders yapmadık: buna rağmen o zaman bile üyelerimizin çoğu uyuklamaya ve esnemeye başlıyordu. Bu sefer, toplantının süresi bir saati aştığı halde hiç kimse oturduğu yerden kalkmak istemiyordu. Gece vardiyasından daha yeni çıkmış genç işçiler, doğru sınıfa gelmeyi uykuya gitmeye yeğ tutuyorlardı. Gelemeyenler ise gelenlerden ne taraua, soruyordu. Birkaç gün içinde, aşk ve evlilik, fabrikadaki genç insanlar arasında en çok konuşulan konu haline gelmişti." 

Sonunda, aşk konusu, Lin Biao ve Dörtlü Çete zincirinden kurtuldu. Bunun bir ifadesi de, muhabirimizin, kendisinden okuyucularımıza anlatmasimi istediği Cang Li-han'ın hikayesidir.. 


Yarın: aşk ve evlilik 


NAİROBİ 

Batılı Ajanslar, dün sabaha karşı Saat 04.00'de başlayan "nihai saldırı" sonucunda, İdi Amin'e muhalefet eden birliklerin ve Tanzanya askerlerinin başkent Kampala' 
yı ele geçirdiklerini bildirdi. 

Kampala'dan gelen haberlere göre, Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi ve Tanzanya birlikleri fazla bir direnişle karşılaşma- dan kente girdiler. 

Tanzanya birlikleri ile beraber başkente giren yabancı bir gazetecinin ifadesine göre, kent halkı İdi Amin rejimine karşı muhalefet eden askerleri büyük.coşkunlukla karşıladı. Ancak, uzun zamandır su ve yiyecek sıkıntısı çekildiği için yer yer dükkanlar yağmalanıyor. 

Kampala'daki bütün resmi binaların ise bomboş olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. 
Kampala'nın düşmesin- den önce, kentin dış dünya ile bütün irtibatı kesilmişti. Uganda Radyosu ise son iki gün içinde sadece müzik yayını yapıyordu. 

İDİ AMİN'IN 
KADERİ 

General İdi Amin Dada'nın Kampala'dan kaçtığı öğrenildi. Ancak halen nerede bulunduğu konusunda kesin bir bilgi sağlanamadı. Bazı gözlemciler,İdi Amin'in Jinja Kentine sığındığını öne sürüyorlar. 

Kampala'nın 80 kilometre doğusunda bulunan Jinja Kentine ise yoğun çatışmaların cereyan ettiği öğrenildi. 

YENİ YÖNETİM 


. İdi Amin rejimine muhalefet eden ve 28 örgütün biraraya «gelmesiyle; kurulan Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesinin il xişilik Yönetim Komitesi Tanzanya'dan Kampala'ya geldi. 

Aralarında Uganda eski Devlet Başkanı Doktor Milton Obote'nin de bulunduğu bu komite, Kampala'da geçici bir hükümet kurulacağını açıkladı. 


SOMOZA 
NIKARAGUA” YA 


DÖNEBİLECEK Mi? 
Sandinista 
MANAGUA (AFP—AA) 

Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi, dün yaptığı bir açıklamada, General Somoza yönetimine karşı Bütün halkı genel ayaklanmaya çağırdı. 

Somoza'nn ABD'de bulunduğu sırada, halka gizlice dağıtılan bildiride, Sandinista gerillalarının Kuzeyden, Güney- den ve Batıdan toplu bir saldırı başlattıkları - bildiriliyor. Sandinista gerillaları Esteli Kentinin kendi denetimlerinde olduğunu da belirtiyorlar. 

Askeri gözlemciler, Somoza'ya bağlı "Ulusal Muhafız Birlikleri" ile Sandinista kuvvetlerinin eşit güçte olduğunu açıklarken, 45 yıllık diktatörlük döneminde Nikaragua'nın böylesine geniş ve şiddetli bir iç savaş ortamı yaşamadığına dikkat çekiyorlar. 

Managua'dan gelen haberlere göre, 12 bin kişilik Sandinista kuvvetleri, 
2 savaş uçağını düşürdü 
ve 23 Marttan bu yana hükümet kuvvetlerine bağlı 100 askeri tamamen etkisiz hale getirdiler. 

Öte yandan, Somoza' 
nın "Ulusal Muhafız Birliklerinin" bir sözcüsü, başkentte yaptığı açıklamada, Esteli'de 80 kişinin öldürüldüğünü bunların 64'ünün gerilla olduğunu öne sürdü. 

Esteli kentini ele geçiren gerillalar ise, "'Buradan ölmedikçe çıkmayacağız" cümlesiyle başlayan bir bildiri dağıttılar. 


pr 


JAydınlıklğ 


© Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi aecici hükümet kuracak 


UGANDA'DA SÖMÜRGE 
ORDUSU SUBAYININ SONU 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

1962 yılında İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazanan Uganda, 1971 yılının Ocak ayında General İdi Amin Dada'nın darbesi- ne sahne oldu. Eski Devlet Başkanı Doktor Milton, Obote de darbeden sonra Tanzanya'ya sığındı. 

“Sömürge ordusunun tipik bir askeri" olarak tanıtılan İdi Amin, Genelkurmay Başkanı olmak için kendi rütbesindeki iki subayı öldürterek yavaş yavaş iktidara doğru yol aldı. 

İdi Amin özel olarak İngilizlere, genel olarak da bütün beyazlara karşı düsmanlığıyla ün yapmıştı. Halbuki, sömürgeci İngiliz ordusuna aşçı yamağı olarak giren İdi Amin, geçmişte üstlerinin sempatisini kazanmak için her türlü riyakarlığı yapmış bir kişi olarak biliniyor. 

Uluslararası Af Örgütü, Uganda'da insan haklarının hiç bir değer taşımadığını açıklayan raporunda yılda 10 ile 15 bin muhalifin hükümet kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü veya tutuklandığını açıklamıştı. 

UGANDA — TANZANYA İLİŞKİLERİ 

Uganda — 'lanzanya ilişkileri, uzun süredir gerginliğini koruyordu. İlk başlarda, devrik Devlet Başkanı Obote'nin Tanzanya'ya ( sığınmasıyla başlayan anlaşmazlık, eski yönetime bağlı birliklerin 1972 yılının Eylül ayında düzenlediği askeri harekatla daha da arttı. Ancak aynı yılın Ekim ayında imzalanan Uganda — Tanzanya Anlaşması ile gerginlik bir ölçüde azaldı. 

Son olarak Tanzanya Devlet Başkanı Julius ' Nyrerre, Uganda birliklerinin 1978 Aralık ayı başında sınırları ihlal ettiğini açıkladı. 

Afrika Birliği Örgütü'nün bir çözüm bulamadığı bu anlaşmazlık, daha sonra Tanzanya birliklerinin, Uganda Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleriyle birlikte Kampala üzerine yürümesiyle son aşamasına ulaştı. 

Uganda rejiminin Birleşmiş Milletlere yaptığı başvuru da geri çevrilince, bütün basınyayın organları “İdi Amin'in son günlerini yaşadığını, Kampala'nın düşmesinin an meselesi olduğunu" son 4-5 gün içinde tekrarladılar. İsviçre Radyosu da dün sabahki haberlerine, "İdi Amin Bitti Artık" manşetiyle başladı. 


UGANDA OLAYLARININ 

GİZLİ YANLARI 
Uganda olayları ile ilgili olarak gelen haberlerin büyük bir kısmı, "henüz doğrulanmayan bilgilere göre" ibaresini taşıyordu. 
Uganda'da’ hiçbir yabancı gazetecinin bulunmayışı, çatışmalar hakkında etraflı bilgi 

alınmasını büyük ölçüde engelledi. 


Öte yandan, Libyalı askerler sorunu da halen bir sır olarak kaldı. 
Kaddafi, Uganda — Tanzanya çatışma- 


sında taraf olmadığını belirtirken, Fransa Radyosu, Libyalı birliklerin 9 Nisan günü Uganda'dan ayrıldığını söylüyordu. Son olarak da AFP, Tanzanya basınına dayanarak verdiği haberde, 400 Libyalı askerin Entebbe Havalimanı çarpışmaları sırasında öldürüldüğünü bildirdi. 
YENİ YÖNETİM 

Uganda'nın Müslüman azınlığından olan Obote'nin Oo önderliğindeki yeni yönetim şimdi çok güç sorunlarla karşı karşıya. Ekonomik sorunların yanı sıra, ülkenin kabileler temelinde 38 eyalete bölünmüş olması, ülke bütünlüğünü zedeliyor. Yeni yönetimin nasıl bir dış politika izleyeceği konusunda ise gözlemciler erken bir yargıya varmaktan çekiniyor. Ancak Uganda — Tanzanya ilişkilerinin önümüzdeki dönem yeni bir aşamaya gireceği kuvvetle tahmin ediliyor. 


M.K.E. KURUMU 
MAKİNA SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
TANDOĞAN/ANKARA 


İLAN 


Müessesemiz ihtiyacı için 95.000 kg. 0,5 X- 
875 X 2100 mm. ve 195.000 Kg. 0,5 X 875 X 
2900 mm. O ebatlarında oluklu galvanizli saç 
alınacaktır. 

Teknik şartname ve teklif isteme mektubu yukarıdaki adresimizden temin edilebilir. 


Teklifler en geç 18.4.1979 günü müessesemiz 


haberleşme servisine verilmiş olacaktır. 
Müessesemiz 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir. 


BAKIRKÖY 2. ASLİYE 
HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 


Dosya No: 978/84, 
K.H. tarafından davalılar Mustafa Karakaya ve Cemil Aydın aleyhlerine ikame olunan Derneğin feshi davasının yapılan muhakemesinde: Davalılar Bakırköy Yenimahalle Orta Sokak 22/4 adresinde mukim Mustafa Karakaya ve aynı yer Tayyar Sadık Sokak 58/6 adresinde Cemil Aydın'a 14.3.1979 günü Saat 11'de duruşmada hazır bulunmaları için ilanen tebligat yapılmış olup duruşmaya gelmediklerinden bu kerre ilanen gıyap kararı tebliği- ne karar verilmiş olup duruşma 18.4.1979 günü Saat 11'e bırakılmıştır. 
Tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 15.3.1979. 


(Basın: 13596 — 365) 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ampala 
Tanzanya desteğindeki muhalif birliklerin eline geçti 


12 Nisan 1979 


Hava-İş Ankara Şubesi Genel Kurulu yapıldı larme: “TKP'nin Hava-İs'e 


girmesine firsat 


verilmeyecektir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Hava- 
İş Sendikasının 6 Nisanda yapılan İzmir Şube Genel Kurulundan sonra 
8 Nisan günü de Ankara 
Şube Genel Kurulu yapıldı. "Demokratik Birlik" grubu seçimleri kaybederken Ankara Şube Başkanlığına Nurettin Albayrak seçildi. 

Sabah saat 10.00'da 
THY Personel Lokantasında başlayan Genel Kurulda, Divan Başkanlığı seçimi uzun tartışmalara ye açtı. Sonunda Türkş Basın Müşaviri 
Ural Yamaç Divan Başkanlığına seçildi. 

Eleştiriler bölümünde hava zaman zaman elektiriklendi. "Demokratik Birlik" grubundan Genel Yönetim Kurulu üyesi Atilla Özsöz'ün konuşması sırasında,- salonun arka tarafından sataşmalar oldu. 

Seçinılere 2 liste katıldı. "Demokratik Birlik" grubu Ankara Şube Başkanı Vekili Şevket Özerkan'ın listesini destekledi. Genel Kurul öncesi, eski Genel Başkan Erdoğan Balcı grubunun adamı olduğu söylenen fakat şimdiki Genel Merkezin de kendisine yakın olduğunu söylediği Nurettin Albayrak da seçime ayrı bir listeyle katıldı. 

730 civarında üyesi 


olan Ankara Şubesinin Genel Kurulunda seçimlere geçildiğinde 600 kişi oy kullandı. Nurettin Albayrak'ın listesi 321 oy 
alırken, karşı liste 279 
oy topladı. 


ŞUBE GENEL 
KURULLARINDAN 
SONRAKİ DURUM 


Hava-İş Sendikasının 


15-16-17 Haziran günlerinde yapılacak erken Genel Kurulu için bugün 


3 grup çalışma yürütmektedir. Genel Başkan Vekili İbrahim Öztürk ve Genel Sekreter Orhan Tarınç, sendika içinde "sosyal-demokrat" grubu temsil etmektedir. AP yanlısı olarak bilinen eski Genel Başkan Erdoğan Balcı'nın desteklediği bir grup da bulunmaktadır. Bir de içinde 7 
Merkez Yönetim Kurulu üyesinin de bulunduğu ve Hava-İş'te "sınıf ve 


Orhan Tarınç 


Bakanlığın lokavt ilanı karşısında 


imar İskan Bakanlığında 2400. 
işçi greve gidiyor 


© Tez-Büro-iş Başkanı:” Imar İskan Bakanlığı işçileri sokağa dökmekten kaçınmayacağını göstermiştir 


ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Tez Büro-İş Sendikası ile İmar İskan Bakanlığı arasında 6 aydır süren görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine sendika grev kararı alırken, Bakanlık da lo- 


kavt ilan etti. 

Bir süre önce İmar İskan Bakanlığı Müsteşarı Selami Üner imzalı bir yazı ile 275 sayılı yasa- nın 23. maddesi uyarınca sözleşme çağrısının kapsadığı işyerlerinde lokavt kararı (o alındığı Sendikaya bildirilmişti. 


Hür-Cam-iş Mersin 
- Şube Genel Kurulu olaylı geçti 


© Beş grubun çekiştiği seçimleri TIP'li Erol Aşık grubu kazandı 


MERSİN (ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Hürcam- 
İş Sendikası Mersin Şubesi Olağanüstü Genel Kurulu 1 Nisan Pazar günü yapıldı. Olaylı geçen Genel Kurulda seçimi TİP'li Erol Aşık grubu kazandı: 

Genel Kurulda konuk olarak bulunan Petkim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kılınç bir konuşma yaptı. Mehmet Kilınç Hürcam-İş üyesi işçileri kendi aralarında birleşe- 


Boyataş'ta toplu sözleşme imzalandı 
ISTANBUL (ÖZEL) 


Bağımsız Bank-İş Sendikası ile Boyataş A.Ş. 
arasında 4 Nisan 1979 tarhinde Oo toplusözleşme imzalandı. İmzalanan, toplusözleşmeyle işçilere birinci yıl 4500 ikinci yıl 4500 lira zam ve yılda 5 maaş ikramiye sağlandı. 


Bank-İş Genel Yürütme Kurulu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ayrıca istifa ve işten çıkarmalarda 60 günlük kıdem tazminatı verilmesinin, 1 işçi, 2 
sendika, 2 işveren temsilcisinden oluşan İşgüvenli ği Kurulu kurulmasının. 
ve 1 Mayıs'ın İşçi Bayra mı olarak kabul edilme sinin kararlaştırıldığı be lirtildi. 


medikleri için eleştirdi ve şunları söyledi: 

“Aynı tezgahı paylaşan insanların birbirlerine güvenlerini yitirdiğini, amansız bir mücadeleye girdiklerini görüyoruz. 
Hiç bir siyasi grup, sendika yönetimini ele geçirerek, kendi siyasi düşüncesini işçi sınıfına kabul ettirebileceğini (o zannetmesin. Büyük yanılgıdır. 


Bunu yapanlar, isteme- 


seler dahi, sonuçta işçi sınıfının ekonomik demokratik mücadele birliğini büyük ölçüde zedelemektedirler. 

Daha sonra günaemin diğer maddelerine geçildi. Baştan beri elektirikli olan hava, eleştiriler bölümünde iyice gerginleşti. CHP'den Sabahattin Okşar, TKP yanlısı Mustafa Dilmen, TİP' den Erol Aşık, Devrimci Demokratik Birlik Grubu adıyla çıkan Kurtuluş" 
tan Turgay Güven ve TSİP'li eski yönetimden Necip Can, grupları adına birer konuşma yaptılar. 
Bu sırada, konuşmakta ısrar eden bir üyeye, her gruptan bir kişinin konuşmasına kongrenin karar aldığı söylenerek, izin verilmedi. Bunun üzerine gruplar birbirlerine girdiler. Bağırmalar, küfürleşmeler ve tekme tokatlarla ortalık karıştı ve uzun süre yatıştırılamadı. Çeşitli grupların, birbirlerini hain, Truva atı, işveren ajanı olarak suçlamaları , ve bu suçlamaları birbirlerine iade etmelerinden sonra, seçimlere geçildi 

Seçimleri Erol Aşık grubu kazandı. 


Lr 


Bakanlığın lokavt kararından sonra ortak bir açıklama yapan Sendika Genel Başkanı Uğur 
Batmaz ile Genel Eğitim Sekreteri Güven Önler grev kararının uygulanmasıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Elazığ ve 
Samsun'da çalışan 2400 
kadar işçinin iş bırakacağını açıkladılar. 

Batmaz ve Önler, Türkiye'de ilk kez bir Bakanlığın lokavt ilan ettiğini belirterek "devlet çalışanları koruma görevini üstlenmiş olmasına rağmen İmar İskan Bakanlığı işçileri sokağa dökmekten kaçınmayacağını göstermiştir" dediler. Tüm yetkilileri konuyla ilgilenmeye çağıran Tez Büro-İş yöneticileri, bu kararın toplumsal barışa indirilmiş bir darbe olduğunu söylediler. 


© Ankara Şube seçimini Nurettin Albayrak 


kazandı 


kitle sendikacılığını" sa- 


vunduklarını o söyleyen, değişik siyasi eğilimler- den oluşan "Demokra- 


tik Birlik" grubu bulunmaktadır. 

Merkez Genel Kuruluna 13 delege gönderecek İzmir Şubesinde 6 
Nisan günü yapılan seçimleri Erdoğan Balcı grubunun kazandığı söy lenmesine rağmen "sosyaldemokratlar" kazananların kendileriyle de ilişki içinde bulunduğunu osöylemektedirler. 
Benzer bir sonucun alindığı Ankara Şubesi de Merkez Genel Kuruluna 
31 delege gönderecektir. 

Bu durumda bütün dikkatler, 120 delegenin seçileceği İstanbul Merkez Şube seçimine çevrilmiş bulunmaktadır. 
Fakat burada da "Demokratik Birlik" grubunun üstünlük sağlama ihtimalinin zayıf olduğu söylenmektedir. 

ORHAN TARINÇ: 
"TKP'NİN BÜNYEMİZE 

GİRMESİNE FIRSAT VERİLMEYECEKTİR" 

Hava-İş Genel Sekreteri Orhan Tarınç, tzmir'de muhabirimizin sendikadaki fikir ayrılıkları ve sahte TKP'nin Hava-İş'e yönelik faaliyetleri ile ilgili sorularını cevapladı, 

Tarınç, muhabirimizin "Bizim Radyo"nun yayınları ile ilgili bir sorusuna cevap verirken şöyle dedi: 

—“Bizim Radyo" 
isimli radyonun yorumlarına ben katılmıyorum. 
Tabii Hava-fş üyeleri içinde her türlü düşünce vardır ve bulunmalıdır da. Ancak sahte TKP' 
nin' “ Hava-İş bünyesinde ve yönetiminde etkisi “(olduğumu düşünmü- 


,yorum. Kamu kuruluşla- 


rında ilerlemeye çalışan bu akımın bünyemize girmesine fırsat verilmeyecektir. Ve göreceksiniz Hava-İş 14. Genel Kurulu birlik içinde sonuçlanacaktır." 

Tarınç sendikadaki fikir ayrılıkları hakkında muhabirimize şunları söyledi; 

"Hava-İş Genel Merkez Yönetim Kurulundaki ayrılık bir fikir ayrılığı olabilir. Hava-İş'in çizgisinin 20 Nisan 1977' den bugüne kadarki çizgisinden geri gitmeyecepine inanıyorum. Havaş'i bu çizgisinden geri götürmeye dışarıdaki hiç bir aşırı ucun gücü yetmeyecektir. Evet 7'ler ve 8'ler fikir ayrılığı nedeniyle olmuştur. Ama bunu büyütmemek gerekir. Bu grupların Hava-İş'i daha iyiye götürmek için gerektiğinde birleşeceğine inancım tamdır. 
Hava-İş Genel Kurulu bir bütünleşme ile sonuçlanacaktır." 


Hem sakatlandım 


Hem atıldım 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Adı Namaz Urşan. 25 
yaşında. Kars'tan İstanbul'a çalışmaya gelmiş. 
İnşaatlarda, birçok geçici işte çalışmış. Bundan altı ay kadar önce girdiği Bağkur Sosyal Sigorta Kooperatifi inşaatından iki gün önce, sakat bir kolla atılmış. Ve böylece o da İstanbul'un işsizleri arasına katılmış,Sözü Namaz Urşan'a verelim: 


“Çalıştığım inşaat, bir terzihane inşaatı. İki ay kadar önce, kolumu hızara kaptırdım. Hastaneye 


kaldırdılar. Kesik büyüktü. İki ay yattım. İstirahattayken sigortadan aldığım bütün para 3500 lira. İşveren beş kuruş vermedi. Bundan on gün kadar önce işbaşı yaptım. 
Tabii, kolum tam eskisi gibi çalışmıyor. Dün müdür çağırdı. "Ağır kaldıramıyorsun, kolun sakat, seni çıkartıyoruz" dedi. 
Söyleyin bana. Beni, çalışırken sakatlandığım yer idare etmezse başka 

idare eder mi? Ben bu sakat kolla iş bulabilirmiyim? 25 yaşında bir insan yarı sakat bir yana itilirmi?" 


İlim Yayma Cemiyetinin, grevlerini kırmak istediği Akın Tekstil işçileri mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini belirttiler. Fotoğrafta Akın Tekstil işçileri ve UFİ'ye giden giyim eşyaları görülüyor. 


Akın Tekstil” de İlim Yayma Cemiyeti grev kırıcılığı yapıyor 


© Patron ilim yayma cemiyeti ile anlaşarak işyerinin tahliye 


eüilmesi kararı-aldırdı 


İSTANBUL (THA) 
Dört aydır grevde bulunan Akın Tekstil işçileri, patronun, işyeri binasının sahibi İlim Yayma Cemiyeti ile anlaşarak işyerini boşaltma kararı aldığını, böylece grevin kırılmak istendiğini belirttiler. 
İşçiler tarafından düzenlenen basın toplantısında patronun açıkça grev hakkına karşı oyun tertiplediği açıkla- 


diye demeç veriyordu 


““““Fabrikaya yeni müdür olatak atanan İ.Doğan Pasin eskiden beri Tekel Sigara'da görev yapıyordu. Ecevit Hükümeti tarafından müdür yapıldı ama, fabrikada MHP'lileri destekleyen bir tutum izledi., Fabrikada onun dönemi de, eski tas eski hamam deyimiyle açıklanabilir. e İ Doğan Pasin bu tutumunu o derece ileri götürdü ki 1979 Şubatında Malatya mahalli basınına "Fabrikayı CHP'lilere, solculara ve Alevilere teslim etmeyeceğim" diye demeç verecek kadar pervasızlaşabildi. 

İ.Doğan Pasin'in fabrikaya müdür olarak atanması Ecevit Hükümetinin anarşi konusundaki siyasetsiz tutumunun bir sonucuydu. Hükümetin kararsızlığının ve cesaretsizliğinin bedelini ise emekçi halk ve işçi sınıfı her gün verdiği yeni kurbanlarla, tertiplerin yarattığı acı yaralarla ve içine sürüklendiği huzursuzlukla ödüyor. 

Tekel Sigara Fabrikasının Müdürü İ.Doğan Pasin MHP'lilerin açıkça sal: dırı ve kışkırtmalara girişmesini istemiyor, ama kendince daha akla yatkın bir öğütte bulunuyordu: Sessiz ve derinden gidin! Doğan Pasin bir taraftan da CHP'li pozlara bürünüyor ve hükümete yaranmaya çalışıre İşçilerin büyük tepkisini çe- 

en fabrika nezaretçisi Gündüzbe Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kızılcı'yı görevinden alıyordu. 

Ama Doğan Pasin'in müdürlüğü sırasında işçiler yine saldırıya uğruor, üretim baltalanmaya devam ediyor ve bu olan biten karşısında Ecevit Hükümeti sesini çıkarmıyordu. 
MHP'liler fabrika müdürünün öğüdü- ne rağmen kışkırtmalarını sürdürüyorlar dedik. Bu saldırılardan birkaçını belirtelim. 

Ramazan ayında Karakavak ÜGD Başkanı Kör Celal'in başını çektiği saldırganlar sendika eski şube başkanı Osman Canbay'a saldırdılar. Bu olaydan bir süre sonra da fabrika işçilerinden Seydi Özer'e saldırıldı. Seydi Özer, Tek Gıda-İş Malatya Merkez Şube re gaspeden Mehmet Kızılcı'ya fabrikadaki saldırı ve kışkırtmaları sen tezgahlıyorsun diye uyardığı için MHP'liler tarafından hedef seçilmişti. 

Ancak Fabrika Müdürü Doğan Pasin, fabrika içinde meydana gelen bu tür saldırılardan sonra MHP'li zorbalar hakkında bir tek işlem yapmıyordu. Doğan Pasin tam tersine, sıradan işçilere sudan bahanelerle ceza yağırıyordu. 

TEKEL GENEL MÜDÜR MUAVİNİNİN SÖZDE SORUŞTURMASI 

Malatya Tekel Sigara Fabrikası Müdürü Doğan Pasin'in 1979 yılı 

ubatında Malatya mahalli basınına çıkan "fabrikayı CHP'lilere: ve Alevilere teslim etmeyeceğim" şeklindeki demeci üzerine Tekel Genel Müdürlüğü hakkında soruşturma açmak durumunda kalıyordu. Soruştur mayı Genel Müdür Muavini İzzet Kı- 

„ran yürütüyordu. Ama gel gelelim bu 

yetkili yaptığı inceleme sonucunda aynı mahalli basına ilginç bir açıklamada bulunuyordu: "Malatya Tekel Sigara Fabrikası Müdürü görevine düşkün, çalışkan bir kişidir. Böyle bir söz sarfedeceğine inanmıyorum. Ay- 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasında BITMEYEN HUZURSUZLUK | 


Müdürün MHP'ilere sessiz ve derinden gidin! 


© Doğan Pasin ” fabrikayı CHP” lilere ve alevilere teslim etmeyeceğim 


© MHP” liler 26 Şubat 1979 gecesi fabrika içinde barut patlattılar... 


narak, bu dürumun Akın Giyim Sanayinin görünen sahibi Akın Değerli tarafından değil gerçek patron UFİ A.Ş tarafından yaratıldığını belirtti. 
ler. 

Akın Tekstil işçileri durumu telgrafla Başbakan Bülent Ecevit ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'a bildirdik lerini, haklarını sonuna kadar savuna caklarını açıklamalarına eklediler. 


öğüdü: 


rıca İşçilerden de durumu soruştu racağım." 


Ama yetkili zat işçilerden durumu araştırmak zahmetine gitmedi. 
Doğan Pasin ise daha soruşturma açılmadan tedbirini almış ve bu sözlerini inkar etmişti. Pasin, kendisi ne iftira edildiğini söyleyerek Sıkı 

netim Komutanlığına kadar başvurmuş, ardından da Genel Müdürlüğe bir yazıyla sözlerini inkar ettiğini tekrarlamıştı. 


Oysa Doğan Pasin'in bu sözlerin. 
açıkça sarfettiği iki kişiden sözede biliriz. Bunlardan biri, yine Genel Müdür muavinlerinden Mustafa Sa dır. Diğeri ise'zamanm Şube Başka nı Osman Canbay'dır. 


ÜRETİM NASİL BALTALANDI? 


Bu arada Malatya Tekel ' Sigara Fabrikasında soh iki yıldır üretimin nasıl baltalandığına değinmeliyiz. 


Üretim sorunu esas olarak Ecevit Hükümetinin işbaşına gelmesiyle başladı. MHP'liler üretimi yarı yarıya düşecek biçimde sabote ettiler. Ama daha da önemlisi fabrikada kilit yerlere yerleştirilen MHP'lilerin üretimden zerre kadar anlamayan kişiler olmaları üretimin tam anlamıyla bir keşmekeş içine sokulmasına neden oldu. Öyle ki, üretim sırasında bozuk çıkan ıskarta sigaralar dağ gibi yığılarak fabrika içinde yer sorunu yarattılar. Fabrikâya eklenen tesisler Tuncay Mataraci'nın açılışta yaptığı konuşmanın tam tersine üretimi tam kapasite haline gourmieye yetmedi. 
Montajı yapan yabancı şirket elemanları şaşkınlık içinde yönetici ararken bu mümkün müydü? İş tecrübesi sıfır olan MHP'li zorbalar makinaları tahribe yönelirken üretimden sözedilebilir miydi? 

Tecrübeli işçiler MHP'liler tarafından kızağa çekilip, sıradan işlere koşulurken, fabrikanın dışına her gün onlarca kilo filtreli sigara kaçırılıyordu. Böylesine bir laçkalığa sürüklenen bir fabrikadan nasıl bir üretim kapasitesi beklenebilirdi? 

VE DOĞAN PASİN 
GÖREVDEN ALINIYOR... 


Malatya Tekel Sigara Fabrikasında sürüp giden huzursuzluk ve üretim keşmekeşi artık Gümrük ve Tekel Bakanlığını da dikkatini çekmeye başlamıştı. Bunca zaman soruna kesin bir çözüm bulmaya yönelmeyen Tekel Genel Müdürlüğü, yeni bir emirle Fabrika Müdürü İ.Doğan Pasin ile fabrik» Emniyet: Amiri Öztekin 


Sezer'i görevden ialmaya karar vermişti. 

Karar öğrenilince 26 Şubat 1979 
gecesi fabrika içindeki: P'liler he- 


men bir direnme plani yapmışlardı. 
İlk iş, eski fabrika kolahanesinde şişe içine konulmuş barut patlatmak oldu. Amaç, protesto ve kışkırtma idi. 1È 

Ama iyi saatte olsun CHP'liler de harekete geçmişti. Malatya Milletvekili , senatörü sıfatını taşıyan bu CHP'liler silah kaçakçısı Öztekin Sezer'in tayinini durdurmak için çaba e başlamışlardı, Bu arada yine CHP'lilerin tavsiyesiyle fabrikada imza toplamaya çalışıyorlardı. 


(Yarın Devam Edecek) 


işçi sendika 


Askeri işyerlerinde örgütlenmeyi uman revizyonistler, 


iki yıldır yetkili oldukları işyerini kaybettiler 


Umuryeri 


Deniz Onarım Atelyesinde Aster-iş”in yetkisi düştü 


o Yetkiyi kazanan Türk Harb-İş sendikası “işçiler Aster-Iş'e en güzel dersi verdi” dedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Boğazı Umuryerindeki Deniz Onarım Atölyesinde önceki 


gün Aster-İş ile Türk Harb-İş arasında yapılan irade beyanını Türk 


Harb-İş Sendikası kazandı. 103 işçinin çalıştığı işyerinde Türk-Harb-İş'in 57, Aster-İş'in 46 oy aldığı belirlendi. 

Daha önce Astertş Sendikasının yetkili olduğu işyerinde iki sendika arasında yetki uyuşmazlığı ortaya çıkması üzerine Bölge Çalışma Müdürlüğü irade beyanına gidilmesine karar vermişti. 

ade beyanının sonucunun belirlenmesinden sonra Türk Harb-İş Sendikası İstanbul Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada o Aster-İş'in tutumu kınanarak şöyle deniliyor. 

32 nci iş kolunda yet 
ki olan Türk Harb-İş Sendikası önümüzdeki hafta- nın başında 35 bin işçiyi kapsayan işkolu toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başlayacaktır. 
Daha önce bu iş kolunda iki iş yerinde yetkili olan DİSK'e bağlı Aster-İş Mili Savunma Bakanlığına bağlı olan İstanbul Boğazı Onarım Destek Komutanlığı (o işyerinde yapılan durum tespiti ile işyeri yetkisini de kaybederek tabela sendikası olarak faaliyetini sürdürme durumuna düşmüştür. 

1977-1979 senesi için yaptığı iki yıllık sözleş- 


DISK 
Temsilciliklerinin 


.sayısı artırılıyor 


ANKARA(ÖZEL) 
DİSK'in önümüzdeki günlerde, Silahtarağa, Levent ve Kartal'dan başka daha birçok yerde, çok konuda geniş hazırlıkların olduğu öğrenildi. 


Öte yandan, DİSK Genel Merkezini ve DİSK'e bağlı bazı sendikaların, aynı amaçla önümüzdeki günlerde yayın faaliyetlerini hızlandıracakları, bu sayıda Bölge Temsilcilikleri kuracağı açıklandı. 

DİSK üyeliğinden geçici olarak ihraç edilen sendikaların üyesi olan işçilerin sorunlarıyla doğrudan ilgilenebilmek ve ihraç kararlarının gerekçesini tabana anlatabilmek amacıyla kurulacağı açıklanan temsilciliklerde aynı zamanda seri toplantıların yapılacağı belirtiliyor. 


Gaziantep 
Veliç iplik 
Fabrikasında işçi kıyımı yapılıyor 


GAZİANTEP(ÖZEL) 

Gaziantep'te Vâliç İplik Fabrikasında son günlerde işçi kıyımına hiz verildiği bildiriliyor. Son olarak 15 işçinin atıldığı, 
75 kişilik bir kıyım listesinin ise hazırlandığı söylenmektedir. Atılan işçilerin hepsi 15-20 senelik kıdemli işçilerdir. 

Bilindiği gibi şimdiye kadar Teksif Sendikası'na kayıtlı; bulunan Veliç İplik Fabrikası işçileri son günlerde Öz İplik-İş Sendikası'na Oo geçmeye başlamışlardı. 

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Öz İplik- 
İş Sendikasi Gaziantep Şubesi Başkanı Vakkas Söylemez şunları belirtti: 

“Uzun zamandan beri 
Veliç İplik Fabrikasında bir örgütleme çalışmamız var. Bu çalışmamız sonunda meyvasini verdi ve 400 işçinin çalıştığı fabrikada 350 üye kaydettik. Bunlardan 280'i Teksif Sendikası'ndan resmen istifa ettiler. İşveren bu gelişme karşısında telaşa düştü. 


me ile işçilerin sosyal haklarını ortadan kaldırmak, işçilere karşı her. 
türlü baskı ve zor kullan- 


maya tevessül eden Aster-İş Sendikasına bu işyerinde Çalışan işçiler en güzel dersi vermişlerdir." 


Başoğlu'nun karşısına yeni yor. 


bir liste, çıkacağı söyleni- 


Sağlık-İş 
Genel Kurulu bugün toplanıyor 


© Delegelerin çoğunluğu MHP” ye karşı 


ANKARA(ÖZEL) 
Sağlık-İş Genel Kurulu bugün toplanıyor. 185 
delegenin katılacağı Genel Kurulun çekişmeli geçeceği bildiriliyor. 

İstanbul'dan 55, Ankara ve İzmir'den 15'er, Zonguldak'tan 9, Adana, Bursa ve İzmit'ten 5'er, 
diğer şubelerden 3ile 5 
arasında delegenin katılacağı bildiriliyor. 

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve İcra Kurulu tabii delegeleri sıfatıyla 45 delege de Genel Kurula katılıyor. 

Kongre için çeşitli illerden gelen delegelerin yoğun bir faaliyet içinde oldukları, halen Genel Başkan olan Mustafa Ba- 


şol'un karşısına yeni bir liste çıkmasının kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtiliyor. 

Delegelerin oçoğunluğunun MHP ve taraftarlarına karşı tavır alacakları bildiriliyor. Sosyaldemokratların Sağlık-İş" ten MHP'lilerin temizlenmesi için yoğun bir çaba gösterdikleri de belirtiliyor. 

Türk-İş'e bağlı sendikalar içinde Sağlık-İş MHP'ye yakın bir sendika olarak tanınıyor. İşçimemur ayırımı konusunda bir kısım işçiler memur yapılmış ve Sağlık- 
İş bunu önleyemediği için yönetime karşı güçlü bir muhalefet gelişmişti. 


Yeniden aday olacağı konusunda söylentileri yalanlayan 


Tunç Türk-İş 
Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı 


ANKARA(AA) 


Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, 11. Genel Kurulda başkanlığa yeniden adaylığını kesinlikle koymayacağını açıkladı. Tunç, "Hiç bir zorlama üç yıl önce vermiş olduğum aktif sendikacılıktan ayrılma kararımı değiştiremeyecektir"' 


dedi. 


1976 yılında yapılan Türk-İş 10. Genel Kurulunda son kez görev aldığını ve gelecek Genel Kurulda aday olmayacağını açıklamış olmasına rağmen, son günlerde bu kararından döndüğü yolunda çeşitli söylentilerin çıktığını belirten 


Halil Tunç şöyle dedi: 


"Genel Başkanlığa adaylığımı koymayacağım. Gerek kamuoyundan, gerekse teşkilattan gelebilecek olan herhangi bir zorlama üç yıl önce vermiş olduğum aktif sendikacılıktan ayrılma kararımı değiştiremeyecektir. Bu kararımı üç yıl önce açıklamamın nedeni, böylesine bir zorlama ile karşılaşmamak içindir. Herhangi bir nedenle kararımı değiştirmem, benim kendime ve ondan da önce kamuoyuna saygısızlık olur. 


İSTANBUL İLİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN 


1- Beyoğlu ilçesindeki Piri Reis ilkokulunun o- 


narımında müteahhit kılan işlerin 


tarafından noksan bıra- 


625.552,58 lira çevresinde 


müteahhit namı hesabına tamamlanması. İlk teminatı 18.767 liradıř. 
- İlimiz Sağlık Müdürlüğü emrinde çalıştırı- 


lan Chavrolet Dodge 


Wolsvagen marka araç- 


lar için lüzumlu toplam 116 kalem malzemenin 214.037,25 lira çevresinde alımı. İlk 

teminatı 6.422 liradır. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yukarıda yazılı işler 17 Nisan 1979 Salı günü sa- 


at/15'de Sultan Ahmet 


Yerebatan Caddesinde- 


ki Özel İdare binasında toplanan Daimi Encümende ayrı ayrı açık eksiltme suretiyle ihale 


edilecektir. 


Şartnamaleri Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüklerinden alınacaktır. 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu (bloke çek kabul edilmez) 1979 Yılı Ticaret 


Odası vesikası ve ayrıca 


yanlız onarım için şart- 


namesindeki kayda göre eksiltmeden üç gün evveline kadar tatil günleri hariç İl Makamına müracaatla alınmış yeterlik belgesi ile birlikte ihale günü saat 15'de Daimi Encümende bulunmaları 


lazımdır. 


Basın: 13111 - 363 


12 Nisan 1979 


18 yıllık eğitimci Timuroğlu "farklı 
kesinlikle ayrıcalık gözetmiyoruz." 


görüşler taşıyan öğrenciler arasında 


FENERBAHÇE LISESI MÜDÜRÜ YÜCEL TİMUROĞLU: 


"öğrenciler fartışmaya 


alışmalıdır, ama kavgaya hayır” 


© “Gençlerin okullardan 


e “Çeşitli görüşler taşıyan 


atılarak sokaktaki anarşinin o öğrenciler arasında 


içine itilmesine karşıyım” kesinlikle ayrıcalık Nurperi irtan gözetmiyoruz” 


Fenerbahçe Lisesi Müdürü Yücel Timuroğlu ile görüstük. 

Öğrenim kurumlarında polisiye tedbirlerle olayların önlenemeyeceğini vurgulayan Timuroğlu, düşünce ayrılıklarının, kaba kuvvete yönelik, dolayısıyla öğretim özgürlüğünü engelleyici boyutlara ulaşmasının karşısında olduklarını ifade etti. 

Okullarda öğrenim özgürlüğünün sağlanması konusunda görüşlerini be- 


lirten Timuroğlu, gençlerin okuldan atılması, uzaklaştırılması gibi birtakım baskılarla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi: 

“Türkiye'nin genelinde toplumsal rahatsızlığımızı yaratan olaylardan etkilenen gençlerimizi en küçük davranışlarını sebep kabul ederek sokağa atmanın eğitim ve öğretim özgürlüğü açısından hiç bir yarar getirmeyeceği kanısındayım." 


YÜCEL TIMUROĞLU KIMDIR? 


mr 
Í Fenerbahçe Lisesi Müdürü Timuroğlu'nun 18 yıl önce Elazığ'- 


İ da başlayan lise öğretmenliği 18 
li illerinde sürmüş. Elazığ'dan 


yıl boyunca Anadolu'nun çeşi 


sonra Lüleburgaz'da görev yapan 


Timuroğlu, buradan sürgün olarak Van Atatürk Lisesi'ne gönde- 


rilmiş. Ardından Kandıra Lisesi, gene, Karamürsel'in Kızılderbenk yıllârda ise» İstanbul Alibeyköy Buradan Hasköy Lisesi'nde okul 


daha sonra da MC döneminde Köyü Ortaokuluna sürgün. Son Lisesi'nde öğretmenlik yapmış. 
müdürlüğüne getirilmiş. Öğret- 


menlik ve yöneticilik yaptığı dönemde öğrencilerle daha yakın ilişkilere giren ve sorunlarını çözmek için yardımcı olmaya Çalışan Timuroğlu, Hasköy Lisesi'nde öğrenciler arasında çıkan bir olayı bastırmak isterken öğrencilerin hedefi olarak yaralanmış. 


Yücel Timuroğlu, şimdi ci olduğundan bu yana Fener taşıyan öğrenciler arasındaki 


gösterdiklerini belirten Timuroğlu, rencilerle ortak toplantılar yaptıklarını açıkladı. 
mız görüşme sırasında sorularımızı şöyle cevaplandırdı: 


seminerler düzenlediklerini 


NURPERİ (O İRTAN — Okulunuz hakkında da soruşturma açılmasını nasıl deki yorsunuz 

YÜCEL TİMUROĞLU — Soruşturma açılmasının bazı nedenleri var. 
26 Mart Pazartesi günü Kızıldere olaylarıyla ilgili olarak bazı öğrenciler bir boykot hareketine giriştiler. Daha önce, sene başında yapılan bir boykot eylemi hariç, herhangi bir şekilde öğrenimi engelleme girişiminde bulunulamadı. Soruşturma yapılma- 


çatışmaları 


Fenerbahçe Lisesi Müdürü. Yöneti- 


bahçe Lisesinde farklı görüşleri önlemek için çaba bu konuda okul içinde öğ- ve öğrencilere yönelik Yücel Timuroğlu yaptığı- Í 


sında yapılan boykot &Şİdht, dka yöneticisi, ya da öğretmenlerinin kışkırtması olup olmadığı kuşkusunun da bulunduğu anlaşılıyor. Bazı okullarda afiş, pankart, resim vb. propaganda araçlarının bulunması da soruşturma açılmasının bir sebebi olsa gerek. Bizim okulumuzda böyle bir şey bulunmadı. Sanıyorum genel anlamda okulların durumunu saptama açısından böyle bir soruşturmaya gerek görülmüş, 


Öğrenciler arasında ayırım gözetmiyoruz 


Yönetim kadrosu içinde öğrencileri kışkırtan kimse yok. Biz kesinlikle, özellikle yönetim kadrosu içinde öğrencileri şu ya da bu şekilde herhangi bir eğilimin içine itici : çalışma yapan kimsenin bulunmadığı kanısındayız. Öğretmenler arasında da açıkça ve belirgin olarak böyle çalışmalar yapan bir öğretmenin bulunmadığını sanıyorum. Ancak bazı arkadaşlarımızın duygusal tutum ve davranışları, özellikle öğrenci kesimi içerisinde, öğrenciler arasında fraksiyonel ayrıcalıklar gözetildiği biçiminde yorumlandı. Biz bunu gidermék için, ders yılı başında olusturdu- 


ğumuz yönetim kadrosu içinde ayıklamalar yapmak zorunda kaldık. Bunun sonucunda öğrencilerimize kesinlikle şunu anlatabildik ki, bu okulda hiç bir fraksiyonun etkinliği olamaz: Ve çeşitli fraksiyonlara mensup öğrenciler arasında kesinlikle ayricalık gözetilemez. Ve bunları öğrencilerimize inandırdık. Zaten çeşitli fraksiyonlara mensup öğrencilerin sayısı da yüzde 2-3 oranında. 

Getirdiğimiz tavrı isimlendirmek 


gerekirse bu, demokratik bir tavırdır. 


Bu tavrımız nedeniyle öğrenciler arasında çatışmalar kesinlikle önlenmiştir, 
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Cumhu 


TANSA konusunu görü 


ANKARA (AA) 
Türkiye Bekkallar ve Bayiler Federasyonu Teşkilat Başkanları TANSA' dan küçük esnafın da faydalanması konusunu görüşmek üzere bugün Ankara'da toplanıyorlar. 
Federasyona bağlı 


# 100 il ve ilçe teşkilat “ bâşkaninın katılacağı: toplantıda, yağ, şeker 


ve sigara konuları ve ilgili kuruluşlarla soruna çözüm bulunmasıda ele alınacak. 


Toplantıya Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in de katılması bekleniyor. 


Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Gürdamar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. 

Gürdamar ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Federasyonca bazı önemli gün- 


Türk ve Rum taraflarının açıklamasına göre 


Denktaş-Kipriyanu 
Zirvesi 15 Mayısta 


© Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Kıbrıs Rum Gazeteciler Cemiyetinin yeni Yönetim Kurulunu kutladı 


LEFKOŞE(AJANSLAR) 

Kıbrıs Türk Toplumu Başkanı Rauf Denktaş, Denktaş — Kipriyanu Zirvesi için 15 Mayıs tari- 


rbaşkanlığı Genel Sekreteri Bayülken Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu 


üyelerini kabul etti 


Bakkallar ve Bayiler Federasyonu 


lük ihtiyaç maddelerindeki darlığın giderilmesi konusunda sürdürülen çalışmaları içeren bir raporu, Korutürk'e sunulmak üzere Bayülken'e verdiler. 
TACİROĞLU'NUN 
AÇIKLAMASI 


Bu arada, İstanbulyDi- , .caret Odis? Başkan Vekili! * 


Ali Zafer o Taciroğlu, TANSA'nin uygulanması mümkün olmayan hayali bir proje olduğunu söyledi. Taciroğlu, TANSA' nın toptancı olması yolundaki girişimler konusunda ise, "Dağıtım teşkilatı olmayan bir kuruluş söz konusu dağıtımı nasıl gerçekleştirecektir?" dedi. 

Ali Zafer Taciroğlu, TANSA'nın bakkallar ve küçük esnafı olumsuz yönde etkileyerek yok olmalarına neden olacağını tekrarlayarak, "Devlet bakkaliyecilik yapamaz. Geçmişteki uygulamalar önümüzde, tuzu sigarayı dağıtamayan devlet yeni şeyler dağıtmaya kalkıyor" dedi. 


Gençlik Kolları Genel Merkezi seçimlerin yasal olduğunu açıklarken 


Okulumuzda h 
Ya it YAD 


Öğrenciler arasında fraksiyon ayrı- 


„lığı nedeniyle zaman zaman gerginlik- 


ler olmuştur.. Ancak okul yönetimi öğrenciyi sürekli izlediğinden, gergin bir ortam doğduğunda hemen müdahale edilerek gerginliğin bir çatışmaya dönüşmesi önlenmiştir. Bu konuda yöneticiler genellikle yalnız çalışrlar. Okullarımızda olaylar vuku bulduğunda pek az sayıda öğretmenin yöneticilere yardımcı olduğu gö- 


rulmuştur. Ama olayları geriden izleyenler okul yöneticilerine de insafsız eleştiriler yöneltirler. 

Okulumuzda huzurun sağlanması için, ayrılıkların zor yoluyla değil, ikna yoluyla çözümlenmesi için çalışmalar yaptık. Öğrencileri okul salonunda topladık. Tartıştık. Öğretimi engelleyici tutumların yanlışlığı konusunda seminerler verdik. Kanımca başarılı olduk... 


Gençlerin okuldan atılarak, sokaktaki anarşinin içine itilmesine karşıyım 


IRTAN — Sayın Timuroğlu, orta öğrenim kurumlarında öğrenim özgürlüğü can güvenliği hangi şartlarda gerçekleşebilecektir? Okullardaki huzursuzluk nasıl bir ortamın gerçekleşebilmesiyle ortadan kalkacaktır? 
Sizin orta öğrenim kurumlarında öğrenimin aksamasına yol açan olayların nedenleri konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 

TİMUROĞLU — Özellikle son yıllarda orta öğrenim kurumlarında gelişen öğrenci olaylarının ortadan kaldırılması için polisiye tedbirlerin pek fazla etkili olabileceği kanısında olmadığımı belirtmek isterim. Bunun birçok örneklerini son aylarda yaşadık. Çözüm olarak, öncelikle yönetim kadrolarına büyük görevler düşüyor. Yönetim demokratik olmak zorunda, Öğrenciler arasında ayrım gözetmeden onların çeşitli haklarını, 


eğitici kadrolar olarak gözeterek belirli bir yaklaşım sağlamak yoluyla bu olayların zamanla önlenebileceği kanısındayım. 

Çeşitli olayların içinde görüldüğü sanılan öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ancak bizim felsefemiz bu değil. Lise çağındaki bir çocuğu bile bile sokaktaki anarşinin içine atmaktan yana değilim. Bizim düşüncemiz, öğrenciyi okulda tutarak eğitmektir. 
Eğitim yoluyla içine düştüğü yanlışlardan kurtarmaktır. Bu nedenle Türkiye'nin genelinde toplumsal rahatsızlığımızı yaratan olaylardan, kendi özelimizde etkilenen gençlerimizi en küçük davranışlarını sebep 


kabul ederek sokağa atmanın eğitim « 


ve öğretim özgürlüğünü sağlama açısından hiç bir yarar sağlamayacağı kanısındayım. f 


Tartışmaya alışılmalıdır, ama kavgaya nayır 


Okul bünyesinde öğrencilerin değişik düşüncelere sahip olmaları doğaldır. Burada öğrencilere anlatmamız gereken şudur: Düşünce ayrılıkları, öğrenciler arasında kaba kuvvete yönelik, dolayısıyla eğitim, öğretim özgürlüğünü engelleyici biçimlere ulaşmamalıdır. Demokratlığın asgari koşulu budur. Öğrencilerin birarada yaşamayı öğrenmeleri gerekir. Böyle olmasa her okul biriminde belirli bir fraksiyon ortaya çıkacak, "Okula ben hakim olacağım'"' diye bir tavır ortaya koyacaktır. Bu tavır doğal ola- 


rak birkaç fraksıyon tarafından ortaya konacak. O zaman çatışma hazır... 
Fraksiyonlar kendi dışlarındaki fraksiyonları suçlamaktan vazgeçmelidir. 
Tartışmaya alışılmalıdır. Ama kavgaya hayır. Üstelik meseleleri pek fazla bildikleri kanısında değilim. Bilgileri genellikle belirli sloganlar çerçevesin- 


de kalıyor. 
yin kaynaklanan Sorunlar 


CHP Genel Merkezi, 
Sakarya Gençlik Kolları 


seçim sonuçlarını iptal etti © Sakarya Kongresinde olay çıkarmak isteyen 


16D”liler alınmamıştı 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Sakarya İl Gençlik Kolları seçimleri CHP Genel Merkezi tarafından iptal edildi. 28 Martta yapılan Genel Kurulda seçimleri muhalefet kazanmıştı. CHP Genel Merkezinin Sakarya İl Gençlik Kolları seçimlerini yasal bulmadığı söyenirken, 
CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi ise seçimlerin yasal olduğunu belirtiyor. 

Sakarya CHP Gençl'ır Kolları Genel Kuruluna katılmak isteyen İGD'liler Genel Kurulda CHP' liler tarafından salona alınmamışlardı. İGD'liler bunun üzerine CHP parti binasını basmak istemişlerdi. Genel Kuru'a katılmak isteyenler arasında İGD Sakarya Şubesi Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu bildiriliyor. Genel Kurula kaulmak isteyen İGD'lilerin CHP'ye üye oldukları ve Partiden ihraç edilmleri için CHP Genel Merkezine bildirildikleri, ancak Genel Merkezce bunün dikkate alınmadığı ileri sürülüyor, 


CHP Genel Merkezı- nin Sakarya il Gençlik Kolları seçimlerini ıptal etmesinin önümüzdeki günlerde yapılacak 


seçimlerle ilgili olduğu ve il Gençlik Kolu delegelerinin . oy kullanmalarını önlemek amacı taşıdığı da belirtiliyor. 


Romanya” ya bu yıl 
6 bin fon zeytin 
ihraç ediliyor 


BURSA (THA) 
Marmara Zeytin Tarm Satış Kooperatifleri Birliği tarafından Romanya'ya bu hafta sonuna kadar 650 ton, yıl sonuna kadar da 6 bin ton zeytin ihracı yapılacağı açıklandı. 


Birlik Genel Müdürü Mustafa Can yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Romanya ile yaptr ğımız anlaşma uyarınca 
1979 yılında ilk parti olarak 650 ton zeytin ihracını en geç hafta sonuna kadar gerçekleştirmiş olacağız. 


“Romanya'ya bu yıl içinde toplam 6 milyon 
100 bin kilo zeytin ihraç 
edeceğiz. Toplam ihracattan ise 6 milyon 695 
bin 950 dolar döviz geliri sağlanmış olacak." 


hini önerdiklerini açıkladı. Lefkoşe'den yapılar açıklamada, Türk tarafının tarih önerisinin Birleşmiş Milletler Genel 


ivar 


i SA NEDIR? 


Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Teşkilat Başkanları yağ, şeker sigara dağıtımı sorununa çözüm bulmak amacı ile biraraya geliyorlar, Bu toplantıda 


ele alınacak bir diğer konu 


TANSA toptancı mı ola- 


cak, “yoksa kendi süper ngarketleri aracılığı ile parg;., 


larla kurulduğuna bakalımı 


kende satış mı yapacağı sorunudur... > Şimdi 'biraz LA Zİ TANSA'nın hangi amaçr. , 


TANSA, Ticaret Bakanlığı tarafından köylüden tüketiciye aracıları ortadan kaldırarak az kârla mal satılması amacıyla ortaya atılmış bir projeydi. Nitekim ilk 


uygulama olarak Mart ayı 


sonlarında Ankara'da açıl 


ması düşünülen 24 tanzim satış mağazasından 2'si 


Ankara'da hizmete açıldı Mahmut Özdemir açılışta 


. Yerel Yönetim Bakanı yaptığı konuşmada, belir- 


lenen fiyatlarla satış yapmak kaydıyla TANSA mallarının küçük esnafa da verileceğini bu uygulamanın küçük esnafa karşı olmadığını, tersine onlara yardımcı olacağını söyledi. Bu arada Yerel Yönetim Bakanı, 


isteyen bakkallara TANSA 


'nın bayiliklerinin verilece- 


ğini belirtti. Hatta Mahmut Özdemir konuşmasında esnaf bayileri istemedikçe sayılı birkaç maldan başkasını satmayacaklarını da ifade etti. 

Fakat TANSA mağazalarının açılması ile birlikte bu uygulamaya tepkiler gelmeye başladı. 

Ticaret çevreleri TANSA 'nın küçük esnafı ortadan 


kaldıracağını, dağıtım teş 


kilatı olmadan bakkallara 


dağıtım yapmasının mümkün olmadığını ve uygulanması mümkün olmayan hayali bir proje olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Bu arada Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Hüsamettin Tiyenşan bir gazeteciye verdiği demeçte bu girişimi devlettin bakkallığa, kasaplığa, sigara satıcılığına özenmesi olarak değerlendirerek TANSA'nın esnafa bayilik vermesinin, orta sınıfı yoketmek ve belediyenin işçisi durumuna getirmek amacını taşıdığını ileri sürdü. 

Konu Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Başkanı Muammer Çay'ın açıklaması ile yeni bir boyut kazandı. TANSA, büyük şehirlerden başlamak üzere satış 


mağazalarını kapatacak ve 


Türkiye'nin her yerinde 


belirleyeceği tek fiyatla malları Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu üyesi bakkallar aracılığı ile satılacak. Bu durumda TANSA tüketiciye mal satmak yerine bakkallara toptancılık yapacak. 


Sekreteri Kurt Waldheim' 
a diplomatik yollardan iletildiği bildirildi. 


Denktaş, Lefkoşe" 
de verdiği demeçte, 
"Uygun tarih 15 Mayıs gibi görülüyor. Bu Genel Sekreterin New York'a dönüş tarihine! 
rastlar. Bu tarih bizim' için de uygundur. Muhtemelen, o tarihte temas yapılmış olacaktır" dedi. 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheimin da Denktaş — 
Kipriyanu Zirvesi için 15 
Mayıs tarihini benimsediği ve bu konüda resmi bir açıklama yapılması- nın beklendiği bildirildi. 


Dün, Kıbrıs Türk Yönetimi Dışişleri Bakan Kenan Atakol'la' bir görüşme yapan Rauf Denktaş, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Kipriyanu ile yapacağı görüşmenin, 1977 Şubatında Makarios'la görüşmesi sırasında varılan ilke anlaşması çerçevesinde olacağını açıkladı. 


ZİRVE GÜNDEMSİZ 
OLACAK 


Denktaş'la görüştükten sonra bir açıklama vapan Atakol, : Denktaş 


— Kipriyanu Zirvesinin gündemsiz yapılacağını açıkladı. Atakol, Waldheim gözetiminde yapılacak bir, iki zirve toplantısından sonra toplumlararası görüşmelerin başlayabileceğini söyledi. Atakol açıklamasında gündemsiz başlayacak zirve- de, 1977 Denktaş Ma», karios Zirvesinde olduğu gibi bir ilke anlaşmasına varılmasına çalışılacağını belirtti. 


Yunanistan ziyareti sırasında Selanik'i de ziyaret eden Karamanlis'in bu kentteki basın bürosundan yapıldığı bildirilen açıklamada da 15 Mayıs tarihinin Zirve Toplantısı için benimsendiği açıklandı. ` 


KIBRIS TÜRK 

GAZETECİLER 

CEMİYETİNİN 
MESAJI : 


Kıbns Türk Gazeteciler Cemiyeti, Kıbrıs Rum Gazeteciler Cemiyeti yeni Yönetim Kuruluna bir kutlama mesajı gönderdi. 
İki toplumun liderlerinin eşit koşullar altında biraraya gelmesi isteğinin belirtilerek, Türk ve Yunan gazetecileri arasında gerçekleştirilen işbirliği- nin övüldüğü mesajda şu görüşlere yer verildi: "Aynı olumlu havanın Kıbrıs'ta da oluşturulması yönünde basına büyük örev ve sorumluluklar düşmektedir. He: şeyden önce basının teşvik ve uyarılarıyla, eşit koşullar altında iki toplum liderinin biraraya gelmesi, Kıbns sorununun Çözümü yolunda atılmış yeni bir adım olacaktır.” 


Bulgaristan'dan getirilen 900 bin kaçak mermi davasına Sıkıyönetim Mahkemesinde başlandı 


._ İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde Bulgaristan'dan — yurdumuza sokulan 900 bin adet “geco marka 7.65 
çaplı Alman yapısı mermiler ile ilgili davaya başlandı. 

27 Ocak 1979 tarihinde (Boğazdan geçen "Gayret" adlı balıkçı gemisinde şüphe üzerine yapılan aramada gizli bölmelere verlestirilmiş 


mermiler o bulunmuştu. 
Dün yapılan duruşmada sanıklardan Veli Kırıcı mermileri Bulgaristan'ın Varna şehrinden aldığını, yanındaki tayfaların bundan haberi olmadığını söyledi. 

Mermilerin yurda getirilmesi ve naklini sağlayan Alkan Keskin adlı sanığın evindeki telefonla bir çok defa Bulgaristan'la görüştüğü belirtiliyor. Kaçakçılıkla ilgili 


olarak Alkan Keskin, Veli Kırıcı, Mustafa ülker, Apdülaziz Kuş, Hüseyin Garip, Mehmet Sürmeli, Metin Erol, Aslan Keskin, Erhan Abay, Erhan Çevik adlı sanıklar tutuklu, Ömer Kaya ise tutuksuz olarak yargılanmakta, Celal Dereli, Salih Kırıcı adli sanıklar ise halen firarda bulunmaktadır. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi 


[Aydinlik 


Develi Hasan 


Dilimize yabancı dillerden girmiş öyle bazı kelimeler var ki, halk bunlara dili dönmediği için yeni bir biçim uyduruyor, öyle söylemesi daha kolay geliyor. Örneğin İstanbul'daki Sheraton Oteline "Seherhatun'" denmesi, "klik" kelimesine "killink"' denmesi gibi. 

Devalüasyon lafının en çok söylenmeye başlandığı 1970'lerde de, buna dili dönmeyen vatandaşlar "develihasan" adını yakıştırdılar. Bu deyim ün kazandı, bazı tiyatro oyunlarına bile 

rdi. 

4 Aslında devalüasyona develihasan denmesi, 
halkımıza özgü ince bir alayı da içinde taşıyor. 
Devalüasyon kavramı, halkın kafasında hoşlanılmayan, ardından hayat pahalılığı ve zam getiren bir kavram olarak tanındığı için, bir bakıma paraların deve edilmesi anlamını da taşıyor bu ince alay. 

"Devalüasyon yapmayacağız" sözünün üzerinden 15 gün geçmeden, işçi ve turist dövizlerine yüzde 40 prim yoluyla üstü kapalı bir devalüasyon yapılması, aklımıza yeniden develihasan deyimini getirdi. 

Bazıları "mini devalüasyon" falan diyorlar ama, bunun adı resmen develihasan. 

Dünya piyasasındaki dalgalanmalar nedeni ile, çapraz kur farklarını gideriyoruz diye dola-, rın alış fiyatı 26.5 lira olarak "'ayarlanmış" yani yüzde 5.7'lik bir “mini devalüasyon” yapılmış, 

Ama iş bununla da bıtmiyor. 

Ardından Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir hükümet tebliği: 

İşçi ve turist dövizlerine yüzde 40 oranında prim ödenecek! 

Üstelik 9 Hazirana kadar döviz bozdurursan bunun üstüne, dolar başına 5 lira daha ek prim alacaksın. Hatta, daha da acele edip 9 Mayısa kadar dövizlerini verirsen dolar başına 10 lira ek prim verilecek! 

Böylece Amerikan dolarının alış fiyatı 47 
lira 10 kuruşa kadar çıkmış oluyor. Mark ise 
24 lira 65 kuruşa. 

25 liralık dolar 47 liraya çıkarılacak, ondan 
sonra da "devalüasyon yapmadık” denecek. Eh, o zaman halk da, devalüasyon yerine develihasan yapıldı demeye hak kazanır. Yani, IMF'nin devalüasyonu, adı konmaktan korkulduğu için oldu develihasan. 

Dahası da var. 

9 Hazirana kadar primden yararlanacak dövizlerin nereden sağlandığı da araştırılmayacak! 

Yani istediğin kadar döviz götür bozdur, kimse "Nerden buldun, Mafya'dan mı aldın, Yahya'dan mi?" diye sormayacak. . 

Demek ki artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmen Tahtakale Merkez Bankası ile rekabete girişmiş. İşçi döviz alımında karaborsacılığa başlamış. 

Ama hükümet yazarları onun da cevabını hemen veriyorlar: "'Karaborsacılığı devlet yapar- sa, onun adına artık karaborsacılık denmez. O zaman o iş yasallaşır!" 

Ne diyelim, sıkıntısını halk çekecek olduktan sonra, herşeye kulp takılır, herşey yasallaşir. 
Yalnız aklımıza takılan bir nokta var. 

Şimdi siz doları 48 liradan alarak karaborsayı önledik diyorsunuz. Ya yarın Tahtakale Merkez Bankası 58 liraya çıkarırsa ne yapacaksınız? 

O zaman yeni bir develihasan. Devletin bu kez karaborsayı 68 lira : olarak yasallaştırması! 
Ve iki çeşit Merkez Bankası arasında sonu gelmeyen bir kovalamaca. 

Dövizin kaynağının sorulmaması da devlet için bir avantaj değil. Yani siz ne kadar Mev- ' lana gibi "Nerden getirirsen getir, yeter ki getir" deyin, o işi karaborsacı zaten çoktan çalışma prensibi edinmiş. 

En iyisi şimdi Meclis'teki Yazı İşleri Müdürlerinin cezalarını parayla ödemeleri yasasını da dövizle ödemeye çevirmeli, trafik cezalarını, esnafa verilen cezaları da. Belki o zaman karaborsacıya karşı bir avantaj elde edilmiş olur. 


Sonuç olarak, çapraz kur, dalgalanma, katlı kur yerine prim falan filan derken, sırtımıza yeni bir develihasan daha yüklenmiş oluyor. 
Bu da önlem paketinden çıkan son kazık 


Demirel ve Erbakan ın yurt içi gezileri sürecek 


ANKARA (ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan yurt içi gezilerini sürdürmeve bu .haftada devam edecekler. 

Süleyman Demirel, partisinin Samsun ve Amasya'da düzenlediği toplantılara katılmak üzere 13 Nisanda Samsun'a gidecek. 

MSP Genel Başkanı'da Van'da düzenlenecek toplantıda ve ayrica doğu illeri parti il ve ilçe başkanlarının katılacağı seminerde bulunmak üzere 


Ege Üniversitesi SBF tartışmalı konferanslar düzenliyor 


İZMİR (ÖZEL) 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde, Doç. Dr. İbrahim Armagan Başkanlığında kurulan "Seminer ve Konferans düzenleme komisyonu"' bir konferanslar dizisi hazırladı. 

Fakültenin kapsamına giren çeşitli konuları içeren konferans düzenleme Komisyonu, konferansların ilgili her kişi ve kurulaşa acık olduğunu ve tartışmalı olarak yürütülebileceğini belirtiyor. 


13 Nisanda Van'a gidiyor. 
Demirel ve Erbakan'ın gezileri 3 gün sürecek. 


Adalet Komisyonu 

Adli Tıp Tasarısı ile ilgili çalışmalarını 

tamamladı 


ANKARA( ÖZEL) 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu Adli Tip Kurumu yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak TBMM'ne havale etti. Komisyondan çıkan tasarıya göre Adalet Bakanlığına bağlı olarak, uygun görülen yerlerde Adli Tıp Kurumu ile bu kuruma bağlı şube açılabilecek. Bu şubelerin bilinen ödevleri ayrı ayrı düzenlenecek. 

Trafik kazalarında adaletin çabuk, kolay, ucuz ve kesiksiz olarak yerine getirilmesi için Adli Tıp şubelerinden yaralanılacak. Bu durumlarda yetkisiz kişilerin vereceği raporlarla işlerin görülmesi önlenecek, 

Adli Tip Kurumu döner sermayeli bir kuruluş halıne dönüştürülecek. 


evgili kızım, sevgili kızım benim göndermiş 


olduğun mektubunu aldım. Öyle sevindim ki sağol yavrunı benim. 
mektub almam gecikirse meraklandığım için benden özür diliyozsun estafurullah kızım, insan ana yarısından elbet ki gününe gün mektub bekler. ben senin güzel yazışların bir gün gecikse bile benim tatlı kızımın mektubu neden gelmedi diyorum. ertesi günü alıverince tekmil alamanya benim oluyor, çok dankeşön, seni bu kadar meşgul ettigim için çok üzülüyorum biliyor musun, yani çok... elbette bu- 
.nu kendine bir vazife “etmişsindir fakat bu “edindiğin vazifeyi içten gelen bir sevgiyle yaptığın için benim yanımda ne büyük bir değer ol- 
“duğunu sana yazılarla anlatabilemem. benim sevgili ve altın kalpli kızım sizleri hepinizi öyle özledim ki izin günlerimi urganla çeki- 
“yorum. allah hayırlısıyla o günleri görmek nasip etsin de... 

canım kızım senden mektub aldığımda tüm morelim düzeliyor, hep hep okuyorum. ah benim melaikem gurbetteki bu canı düşünüp habersiz koymuyor diyorum. hep hep okuyorum. allah senden razı olsun diyorum. 
gönlünde ne muradın varsa senin, tüm okumalarında Başarılar dilerim, arzu ettiğin mutluluklara eriş yavrum, sağlıklar temennisiyle de işlerinde, mazifelerinde başarılar... 


sanat *edebiya 


Ayşe Kilimci, 1954'de İzmir'de doğdu. Annesi hemsire, baba- l sı küçük bir memurdu. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. Sosyal Hizmetler Akademisinde okudu. Daha ilkokuldayken Hindistan'da Shankars Weekly dergisinin düzenlediği "Dünya Çocuklararası Öykü Yarışması''nda kendi yaş grubunun birinciliğini aldı. İlk öyküsü 
17 yaşındayken Varlık dergisinde çıktı. Varlık, Türk Dili, Yansıma, Oluşum gibi dergilerde yazdığı öykülerle dikkati çekti. İlk öykü kitabı "Yapma Çiçek Ustaları" 1976'da Bilgi Yayınlarmdan çıktı. Aşağıda Kilimci'nin 1974'de yazdığı ilginç bir öyküsünü sunuyoruz. 


UCUZ INSANLAR 


Ayşe Kilimci Çalışlar 


bu seferinde sana yazmayı geclediğim için çok üzüldüm, sebebi, de şu oldu; biraz girip olmuştum üstünüze sağlıklar, fakat yine de her gün firmama gidiyordum. eve gelince tez elden yatağa yatıp, sabahaca dinlenip aynı kırık döküklükle işe gidiyordum. ah bizim oraların, memleketimizin hastalıkları bile güzzel. atarsın bir cezveye nane mercanköşk az limon ve bol şeker , suynan doldurur sürersin köze, değilmi kızım, içersin ciğerlerin harlanır, sabaha birşeyciğin kalmaz... yollu düşünümlerimde başımı döşeklere yumup az ağlamadım. ufarak hastalıkları sebebiyle serbeslik aldığın vakitte ademe ters gözle bakıyorlar. zati ayrı gayrıyız sözlerimizin ağırlığı yoktur, hep haksızsın, hep sen haksızsın. ben de tüm gücüm sebil et- 


tiğim böyle durumlarla karşılaşmayım diye hep çabaladım durdum. 
kimbilir ne meraklandın yavrum. şükürler şimdi iyiyim yavrum şuan 


sennen konuştuğum için daha da iyiyim yavrum. 


dün hamama gittim. 
evimin banyosu olmadığı için hep çarşı hamamına gidiyorum. 
hamam bize pek yakın, terlikle gidilecek gadan. 
eh gızım evropada yaşıyoruz evimizde banyo yok, neeerde bizim, sizin yani kırmızı parlak bakır kazanlı şöle kulaçlanınca parmak uçları iki duvara değecek ufaklıkta tam müslüman işi banyosu... taşı kırık kurnalı, betontaşları yinik, araları yosun bağlamiş, gözümü yumdummuydu sizin evin herbir köşesi canlanıyor fikrimde. ah ben doğarken ölmüşüm. sağlık olsun kızım hep bunlar geçecek bir gün. nevruz şen- 


alt. 
Bi 


Resim sanatı büyük kentlerin 


dışına çıkıyor 


Seyyit 
Bozdoğan'ın 
“Bir 

“Anma 
Töreni": i adlı 5.5 
yapıtı 


o — Eskişehir'de bir 


karma sergi 


Süleyman Saim Tekcan, Nüzhet Kutluğ, 
Rafet Ekiz, Basri Erdem, Asım İşler, Avni Mehedoğlu Aydemir ök- 
“men, Bahittin Bozdogan, Biles Öcal, Hasan Fuat Sarı Hüsnü Koldaş; Nedret. Sekban, Seyyit Bozdoğan, Şaban Acar, İsmail Hakkı Demirtaş, 


Ramis Aydın, Resul Aytemir, Kasım 
Koçak'ın toplam otuz 


eserinden oluşan karma resim sergisi Eskişehir «Güzel Sanatlar Galari- 
“sinde hu akşama kadar açık kalıyor 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde toplanan resimler sergiye katılan sanatçıların 6rtaklaşa katkıları ile Eskişehir'e tasindi; Resimler açılıştan üç gün önce galeriye getirildiğinde yeni bir sergi açılacağını duyan yöre Halkı büyük bir ilgi 


ile resimleri izlemeye 
, başladı 
Açılışta sergiye üç 


eseriyle katlan Seyyit Bozdoğan bu girişimin amaç ve içeriği konusunda bir konuşma yapti. 


Bozdoğan özetle 


` Türkiye'de resim sanatın Bozdoğan 


x özetle 
Türkiye'de resim sanatının genellikle büyük şehirlerin dışına çıkmadığını, sanatını halkın mücadelesine adamış sanatçıların bu tür girişimlerle Anadolu'ya yayılmasının büyük onem taşıdığını söyledi. 
Anadolu'ya açılıp, ora- 


Biles Öcal 


daki halkla ve sanatçılarla birlikte canlı bir tartışma ortamının yaratılması konusunda yurtsever devrimci sanatçılara büyük görevler düştüğünü belirtti. 
Bu serginin toplumsal içerikli, halkın sorunlarna eğilen resimlerin bir araya geldiği ilk serf olduğunu açıkladı. 
zleyicilerin sanatçılarla rahatça tartışabileceği bir ortamın yaratılması gereğini, soyut sanat yapan'arın seyirci üzerinde yarattığı "'sanatçıya soru sorulmaz" türünden o anlayışların kırılması yolunda da serginin önemli bir rolü olacağını söyledi. 

Bu sergi Kültür Bakanlığının, bu tür sanat eylemlerini Anadolu'da yâygınlaşması doğrultusunda sanatçılarla birlikte hareket etmesinin gereğini, elindeki olanaklarla sanatçıları desteklemesinin yararını bir kere daha ortaya koymaktadır. Bozdogan Bakanlığın şimdiye kadar böyle bir girişimde bulunmadığını, sanatın halkla bütünleştirilmesi yolunda bir çizgi izlemediğini söyleyerek konuşmasını bitirdi. 

İzleyiciler, genellikle burada açılan sergilerin halkın hiç bir sorununu 


dile getirmediğini, ilk defa halkın sorunlarına eğilen böyle bir serginin açılmış olmasından büyük bir sevinç duyduklarını söylediler. Serginin 1977 yılında kurulan Eskişehir Sanatçılar Birliği üyeleri üzerinde de büyük ölçüde olumlu bir etkisi oldu. Sergideki resimler üzerinde yapılan tartışlarada birliğin üyeleri çalışmalarını toplumsal içerikli eserler (o doğrultusunda daha da yoğunlaştıracaklarını, resimlerin bu anlamda kendilerine çok şey öğrettiğini belirttiler. Sergiyi izleyenlerin bir kısmı resmin böyle bir işleve sahip olabileceğini düşünmediklerini bu sergide sanatın toplum yaşantısından kopmaz bir öğe olması gerektiğini açıkça gördüklerini söylediler. Eskişehirli ressamlar da yaptıkları resimlerde genellikle manzara ile uğraştıklarını, böyle figüratif konulara önem vermediklerini, oysa manzaranın yanında figürün kullanılmasıyla resmin daha geniş boyutlara vardığını, içeriğin ön plana geçmesiyle resmin gerçek görevini yerine getireceğini en önemlisi de sanatın sınıfsal mücadeleden kopuk olmaması resimle de açık seçik söz söylenebilmesi gerektiği konusunda bu sergide somut olarak tartışma olanağı bulduklarını belirttiler. 


liklerine gidermişçesine avdet edeceğiz topraklarımıza. ama işte... bu kadar da ucuza gider mi insan dediğin canım?.. 
fahireyi gördüğünüze çok memnun oldu göynüm. çocuğumu benim için koklayaraktan öpmenizi rica ediyorum sana. kimlerbilir babası nerelerdedir öyle değil mi. ben göynümün çektiğine gittim kızkene ama hoca nikahı geçmez imiş varsın olsun.. 
bizim (memleketin güneşleri adamın içini pek başka türlü ısıtır. 
hiç farkedemezsin yavrum bir bakarsın köze dönmüş yüreciğin... ben işte duramadım gittim. 
hem ne sebeplen duracakmışıdım? ne de güzel sevmelerimiz olmuştu, hoca katında enişten olan sütübozukla ne güzel. iyiki de yaşamışım. a bizim insanların sevincide erincide gi gidımlıktır. artanı hep çiledir. ben şimdi o çlileleri dolduruyorum dilerim canım yavrum sen de tadasin o sevip te sevilmeleri. ama Hayırlısıylan inşallah, benimki soysuzdu, kokladı attı. pulsuz mühürsüz ziyan etti beni eh, bebelenince de durdurmadı o kahrolası, bugünden yarına rahat soluklanamasınlar inşallah mahalleli (o tütündeki yazıcılar ve ustabaşıları... iyi- 


. miymiş fahirem? Süt 


bildiği. gibi yapsın o tü- 


tündekilerin. oyuncaklar aliyorum buradan fahireme hep kutularlan. tütündekilere ilendim falan ya bakma sen.. vardır elbet kötünün de kötülük sebepleri, öyle değilmi, vardır ya. oyuncakları bir görsen senin bile oynayasın gelir. zati ben her gece kutularından çıkarıp kuruyor ve oynuyor ve gene yerlerine yerleştiriyorum. bunca yaşadım yüzlerim değişti ama çocukluğum şuncacık azalmadı içerimde yavrum. görmediklerimizi tatmadıklarımizi hep burada görüp biliyoruz, napalım vatan sağolsun. Güzel günleri hep birlikte görürüz inşallah yavrum. ama şu oyuncak neye de çok para saçmamalı dimi, gavurun malına. 
Tiriko Makinesine para atmalı bir köşeye. 
ki emeklerimiz boşa.. 
di mi. 

tatil günleri olupta evde oturup düşünmeler insanın morelini pek berbat ediyor kızım. iş günleri çok yoruluyorum fakat zaman yuvarlanıp gidiyor. Allahım sabır veriyor bunca yabanın adamına, Türküne de İspanına da Yunanana da, yoksa akşamı sabah edemezler. hem ordaykene şu yunanı gavursuz diyemezdik, öyle bilip öyle duyduğumuzdan, yunanın gavuru âşşaa, gavurun yunanı yukarı Herifçiğin adı ismayl olmamışta Kosta olmuş, e noolmuş? onun Allahı başka bizim kisi başka mı yoo... onun güneşi başka bizimkisi başka suyumuzda balığımızı kardeş kardeş koklaşır, bize hirlaşmayı bellatmişler, balıklar alay geçiyor bizlerlen deryalar- da bir bilsek... hepimiz gurbet vurgunu yemişiz burda, yakınız o sebepten. insanın yavrularıyla içtiği yağsız çorba bile zemzemlerden datlı geli. 
yor. burda çorbamı yağ h içiyorum ama hiçbir anlamı ve tadı yoktur. 
Geçen günü bankaya 


mı değil.: - 


gittim kızım. Aynen Fabireme: benzer bir bebe gördüm. Elemanın yarısı o, yarısı benimki. 
Öpüp sarasım geldi. Fakat Alamanlar çocuklarma dokundurtmazlar. 
Yanına yanaşıp elimi uzatmışım bilmeden bak vallah farkında değilim elim beni dinlemeyip u-Zanıvermiş. Anası mı maması mı ne bir baktı bana, yılan olsun soksun seni öl, evladır o bakıştan. Yürüyüp uzaklaştılar. Giderkene çocuk Türkçe annee demesin mi? O gavurista- nın duvarları yıkıldı da altında kaldım. vayy. 
vayyy... 

İsteğimiz sağlıktır afiyettir kızım. Sağolduktan sonra bu günler mazide kalan bir ejderhalı masal olacak. Güzel yuvamda yavrumla başbaşa olduğumzaman...böyle düşünmekle güzel teselli buluyorum, başka çıkar yolu yok kızım. 
kimsecikler (o yapyalnız doğmaz kizim yavrum ama burda ölümlerimiz yalınız olacak diye korkarım. ah bu Hasretlik. 
ben gurbette değilim gurbet benim içimde. 
memleketim de şabahla ra kadar çalışıyordum, tüm yoruluşlarımı bebe- mi bağrıma bastığım gibi unutuyordum. dediğin gibi herkes bir eve işi için koşturup duruyor bu ellerde. bir küçük sermaye, bir fırın, 


buzdolap felan. o senin . 


dediklerin hayatın ne olduğunu bilmeyen kişiler, evden geçtim günügününe geçimimi sağlamak için şuncacıktan beri koşuşup duruyorum. doluyu yiyipte bdoşa tekme vuran insanlar onlar kızım. küçüklüğümden beri okumanın özlemi içerisinde kaldım. halen de çekerim o özlemi mağlesef iyi bir mazife sahibi edecek okumalara bir sürü sebep set çekti. hayat yaşamında okuyup toplumuna faideli olmak en deyerli en tatl şeydir yavrum. neyseki sen geç meç bir ye- 


re kapilandın, yao bek»- 


leşen © tonlarlan" çocu- 


"tdk? düşünürümde bire!” 


tidi ikşetidi” derköne kaç seneleri: yabana atıyoruz onları ünüversite mekteplerinin kapıların- da koymaynan derim kendim kendime... 

beniâdem şu dünya- ya çalışmak için gelmiştir yaşamak için her daim uğraşmak gerek yavrum. bacak uzatıp oturmalar pek bir şey getirmiyor o insanlara. 
buralarda en tembel can karıncalar yavrum. bizler istemezmiydik topraklarımızda çalışalım. 
isterdikki nasıl. sebepolanlar utansın. Çöpçü Memetten mehmet be- ye kadar yavrum hiç kimsecikler boş oturmamalı ki ama bizim beylerimiz oturuyor hep neden ola. ah herkesler sırtcağızlarını safi uyuyuşlar için döşeğe koysa şu alamanın gavuruna muhtaçlanırmıydık yavrum. bizim beylerimizin o insanlığı pek daralmış yavrum. 
hallarımızı görüyorsa allah bile ağlıyacak bu garipliğimize. vallahi ağlıyacak hoş, gavura bu hizmatlarımız bir büyük günahtır ki yanası cayır cayır. napalım doğduğun yer mi... 

Burada havalar karla dı bir ara, sizin oralarda havalar nasıl, bir ara bizim buralarda güzelleştiydi şimdi tekrardan sovudu. ah benim her Şeyleri sıcacık memleketim. burnumun direği sızlıyor kızım. anma aradaş 

satırlarıma burda istemiyerek son verir, annene babana abine kızım Fahireye emmilerime ve arayıp soranlar ve sana çok selam eder, ellerinden sıkar, iki yanak larından öperim aynı va kitte gözlerinden de öperim, işlerinde başarılar diler hayırlı haberlerinizi beklerim. 

şarkışlanın yapısını 

yapmışlar é 

dam diyede ayrılığı 

çatmışlar 

ölüm ile ayrılığı tartmışlar 

elli dirhem ağır basmiş ayrılık 

seni çok ihlibedih 

teyzen Mücevher, 


pek PRİŞrEyEpKLiAir 


Türkiye 
Kupası yarı final 


maçları 


s- başladı 


A f 


Kocaelispor: Müjdat 2, Gürbey 2,Mahir 1,Kamil 
1, Veli 1, Mehmet 1, Baturman 2, Nuri 1, Orhan 1, Ceyhun 1, Kamuran 2; 

Fenerbahçe: İvançeviç 2,Onur 2, Coşkun 2, Erol 1, Cem 2, Önder 2, Şevki 1, Engin 1, Tuna 
1, Raşit 1, Cemil 1 


Fenerbahçe'nin dâğınık, Kocaelispor'un bilinçsiz oynadığı, karşılaşma berabere sonuçlandı. 

Kocaelispor, rakibine 


Fenerbahçe 


Kocaelispor'la yenişemedi 
00 


hm em e va na sn vr mn mama pe 


Altayise Kırıkkalespor'u 


oranla daha çok gol pozisyonuna girdiyse de etkili olamadı. 


KIRIKKALESPOR: 
Mehmet 2,Ercan 3, Faruk 2, Burhan 1, Şükrü 
1, Tuncer 1, Mustafa II 1 
Asım 1, Mehmet 1, Hamit 2, Halil 3, 


Altay: Alptuğ 2, Sabahattin 3, K.Mustafa 2, Zafer 2, Bilal 2, Nevruz 


3-2 yendi 


2, Şeref 3, Akif 2, Mustafa II 3, Bora 2. B.Mustafa 2 


Gol:Bora DK 15, Halil DK 18, Şeref DK 45, B.Mustafa DK 57, Asım 
DK 85 


19 Mayıs stadında oynanan karşılaşmada Altay averaj sağladı. Rakibine oranla Altay daha etkiliydi. Kırıkkalespor ise gününde değildi. 


Milli Jimnastikçi Çiğdem özkan Eczacıbaşından ayrıldı 


” Orada basketbol ve voleybol hersey ” 


© Artık onlar için yapabileceğim bir şey kalmadı 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Mili Jimnastikçi Çiğdem Özkan bağlı bulunduğu Eczacıbaşı Kulubünden ayrıldı. 

Özkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Orada basketbol ve voleybol herşey. . Bize olanak tanımadılar. Onlar için yuhalandık, Onlar için kazandik... Artık Onlar için yapabileceğim bir şey kalmadı. Bundan sonra bölgenin sporcusu. 


olarak yarısacağım'" dedi. 


Ge A A 


- Bahar Kupasında 


yıları üç gününde 


garantiledi. 


KENAN NACIR 
«Bahar Kupası Voleybol Bayanlar Şampiyonasında final grubu karşilaş, ri basladı Turnuvanın ilk ü inü "gruplarında birinci ve ikinci olanlar belirlenmişti. 
Bugün de gruplarında birinci ve ikinci olan ekipler final gruplarında karşılaşmaya başladılar. 


Tik karşılaşma İsrail ile İsviçre arasında idi. Bu maçta İsrail, İsviçre'yi zorlamasına rağmen 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Klasman maçını da kaybeden İsrail, 11 ekibin katıldığı şampiyonada 11. olmayı 


Daha sonraki karşılaşmada şampiyonanın iddialı ekiplerinden Avusturya ile Hollanda karşılaştılar. 

B grubunda birinci olan Hollanda ile Türkiye'nin de bulunduğu A grubunda ikinci olan Avusturya'nın karsılaşması çok çabuk bitti. Birin- 


yesi 


final karşılaşmaları başladı 


ci seti 15-11, ikinci seti 15-8, üçüncü seti de 15-3 alan Hollanda kgrşılaşmağı çok rahat kazandı. 


Final grubundaki ilk karşılaşmasını kolay kazanan Hollonda, tek tek oyuncularının oyunu ve ekip oyunu ile şampiyonada oldukça iddialı görülüyor. 


Şampiyonanın sabahki bölümünde seyirciler oldukça az olmasına karşılık, Bakanlık ve Beden Terbi-Genel Müdürlüğü yetkilileri karşılaşmalara oldukça ilgi gösteriyorlar. Özellikle Beden Terbiyesi Genel Müdürü Vekili Ergun Aymer- 


gen her gün karşılaşmaları izlerken 


7 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarları da geliyorlar. 


Bayan Milli Voleybol Takımımız da karşılaşma olmadığı zaman rakiplerini seyretmek yerine dinlenmeyi tercih ediyor. 


J 


| 


arımızda spor faaliyetleri 


Dersler o kadar yüklü ki 


önce dostluk 


Gül Yenici 


Şampiyon olursan iyisin... 


Halkımızın büyük bir kesimi,normal bir oranı 


bırakın vücut için gerekli 


asgari gıdayı dahi a- 


lamamaktadır. İşsizlik alabildiğine büyük bir orana varmıştır. Sağlık hizmetleri ise oldukça 


yetersizdir. 


İşte sporcularımızın büyük bir kısmı bu yapı içinden çıkmakta ve kişisel çabaları ile bir şeyler yapmaya çalışmaktadır. 

Ancak sorun bununla kısıtlı değil, sporcuların tesisi, malzemesi, çalıştırıcısı yoktur... Varolan tesisler esas olarak profesyonel kulüplerin hizmetine sunulmuştur, birçok tesisin yüzünü ise amatör sporcular müsabakadan müsabakaya 


görmektedir. 


Yüzlerce, binlerce amatör sporcu sürekli olarak spor yapabilecek ortam hazırlanmasını istemekte ve yardım beklemektedir: 

Hükümetin bu noktadaki politikası ise en fazla parlayan kulübe ve sporcuya el uzatmaktır. Tabii şampiyon ve yıldız oldukları sürece. 
Parlamadan önce veya parlaması sona erdikten sonra kolay kolay bu sporcular hatırlan- 


Veli Ballı 


da bu konuda verebileceğimiz en son örneklerden biri. 


Yavaş yavaş yıldızı sönmeye başlamıştı 


Balı'nın, yaşıda hayli ilerlemişti. Son dönemlerde geçirdiği sakatlık nedeniyle bazı yarışmalara da girmeyince hakkında birçok olumsuz şeyler söylenmişti. Bütün bunlara rağmen Ballı, çalışmalarına devam etti ve antrenmanlarını sürdürmeye çalıştı. Bu süre içinde kimse onu kontrol etmeyede gelmedi. Bütün 


bu ortamda Atina Maratonuna katıldı. 
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güçlü ve kuvvetli rakibi içinde güzel bir yarış çıkardı. Finişteki zorlu bir mücadeleden sonra ipi birinci olarak göğüslemeyi başardı. 

Kuşkusuz Veli Ballı'nın kendi azmi ve çabasıyla elde ettiği sonuç övülmeye değer bir nitelikte. Çünkü ülke sporumuzun genel seviyesi böyle sporcu yetiştirecek durumda de- 


gil. 
Ancak yazımızın gibi birçokları 


başında değindiğimiz 


onun bu başarısının altına 


gizlenerek kendilerine pay çıkarmaya çalış- 


makta... 


Şampiyonadan sonra Veli Ballı yaptığı açıklamayla, amatör sporcularımıza uygulanan politikayı en açık biçimde ortaya koyuyor. Şöyle diyor Ballı: 

"Bir yıldır sakatım ne arayan var, ne soran. Şu anda sol ayağım sakat.Atina'da sa- 


kat sakat koştum." 
Veli -Ballı gibi 


Türk atletizminde belli 


bir yere sahip bir kişiye böyle yapıldığına” göre isim yapmayan binlerce amatör sporcuya nasıl bir uygulama yapıldığını herhalde tahmin etmek güç olmasa gerek. 


İkinci Amatör Küme maçları 


GÜNGÖREN L-ALTIN- 
YILDIZ 0 

GÜNGÖREN: Dursun 2, 
Remzi 2, Recai 3, Ferudun 2, Aldülkadir 2, Erol 3,Hasan 2, Musa 2, İbrahim gi İlhan 3; İsmail 2. 

ALTINYILDIZ: Ender 2, Sabri 2, Apo 2, Erhan 2, Necati 1, Recai 2, Hasan 2, Lİsmail 3,2İsmail 2,3.İsmail 2, Burhan 3. 
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KAĞITHANE 1-GÜZEL- 
HİSAR 0 

KAĞITHANE: Erol 2, 
Yusuf 3, Sırrı 2, Tayfun 2 
Cengiz 2, Hikmet 2, Mehmet 


3, M.Önder 2, Kamber 3, Sefer 2, Kani 2. 

GÜZELHİSAR: Çetin 2, 
Osman 2, IMustafa 2, ibrahim 1, Sabahattin 1, Tufan 1, Mustafa 2, Cevdet 3, Şe: rafettin 2. Yüksel 2, Ruhi 2. 
AYYILDIZ 0-BOĞAZİÇİ 0 

AYYILDIZ: Ertuğrul 2, Abdul 2, Cevat 1, Ahmet 2, Veli 1, Bahri 2, Erkan 1, 
Remzi 1, Müjdat 1, Suphi 1 
Adnan 1. 

BOĞAZİÇİ: Nazmi 2, Av ni 2, Erol 2, 1. Mehmet 2, 
Ömer 1, Atilla 2, Barış 2 
2. Mehmet 2, Eyüp 2, Alp 2. 
Ersin 2, Akar 1. 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


my 


, öğrenciler 


başka bir şey yapmaya fırsat bulamıyorlar 


Suadiye Lisesinde spor yapmaya çalışan öğrencilerin karşısına sporun günah olduğunu hele hele futbolun müslümanlığa aykırı olduğunu söyleyenler bile çıkmış 


Öğrenciler sosyal faaliyetlere katılmak için esas olarak eğitim sisteminin tekrar gözden geçirilmesini ve gerçekçi bir içerik kazandırılmasını savunuyorlar 


SUADİYE LİSESİ 


2000'e yakın öğrencisi bulunan Suadiye Lisesinde haftada bir saat Beden Eğitimi dersi görülülüyor. Öğretmen ve tesis yetersizliği nedeniyle bu bir saatte gerektiği gibi işlenemiyor. 

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Beden Eğitim öğretmeni“Ülker Alp, salon ve malzeme yetersizliği nedeniyle tayin edilen öğetmenlerin bir süre sonra başka yere tayinlerini istediklerini belirterek şöyle konuşuyor: 

“2000 öğrenciye 2 
öğretmen çok yetersiz geliyor. Buna tesis ve malzeme yetersizliği de eklenince dersler daha da verimsiz geçiyor. Aslında okulumuzda kulüplerde faaliyet gösteren birçok 


sporcu var. Ama bu öğrenciler okulda hemen hemen faaliyet gösteremiyorlar. 

“Bir süre önce okulda spor salonu yapılması için girişimde bulunmuşlar. Ama inşaat 2 yıldan beri ortada duruyor. 
Maddi sorunlar bu konuda oldukça olumsuz yönde bizi etkiledi." 

Ülker Alp'in sözünü ettiği spor salonu okulun arka bahçesinde bulunuyor. “İnşaatı yarıda kalmış. Okuldaki bir çok kişiden öğrendiğimize göre sağlıklı bir çalışma yapmaya kalkan kişiler politik bir takım oyunların kurbanları" olmuşlar. 

Ayrıca Suadiye Lisesinde spor yapmaya çalışan öğrencilerin karşısına bir de sporun günah 


olduğunu, hele hele futbolun müslümanlığa aykırı olduğunu söyleyenler de çıkmış. Görüştüğümüz bazı kişiler sosyal faaliyetlerin ve özellikle spor faaliyetlerinin okulun eski müdürü zamanında engellendiğini söylediler. 


Kısacası Suadiye Lisesinde öğrenciler sadece derslerle ilgilenen insanlar haline getirilmiş, çok kötü şeylermiş gibi okul öğrencileri sosyal faaliyetlerden uzak tutulma- ya çalışılmış. 

Görüşlerine başvurduğumuz bir öğrenci ise bu konuda (düşündüklerini şöyle açıkladı: 

"Aslında görülen bu koşulların derinlemesine araştırmasını yapmak gerekir. Spor insanların birbirleriyle kaynasmalarını sağlayan bir olgudur. Özellikle uzun yıllarını o- 


kullarda geçiren öğrencilerin bu çeşit sosyal faaliyet içine girmesi çok yararlıdır. 


Fakat sosyal faaliyet lerin gelişmesi de eğitimin gelişmesine paraleldir. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Okulumuzun yönetim kademesinde bulunan bir öğretmen var. Bu öğretmen şimdiye kadar öğrencilerin fikirlerine saygı gösteren bir kişi olarak tanınıyordu. Ama karşılaştığımız bir deney öğretmenin konuştuklarıyla yaptığı hareketlerin birbirine uymadığını gösterdi. Bu kişiler hâlâ yıllardan beri süregelen fanatik görüşün savunuculuğunu yapıyorlar. Onlara göre öğrenci sadece kitap okuyan yazı yazan birisidir. 

Bence bu kafaların değişmesi gerekmektedir. 


Ilk olarak eğitimin ne olduğu, eğitimden ne anlaşıldığı açığa kavuşturulmalıdır. Gerçekten iyi bir eğitim sistemi yerleştiği zaman sportif ve değişik faaliyetlerle uğraşrak. gündeme gelir. Sportif alanda karşımıza çıkan sorunlar Türkiye'deki eğitimin birer parçasıdır" 

Suadiye Lisesinde görüştüğümüz kişiler öz sosyal faaliyetlere, öğrencilerin başka şeylerle ilgilenmesinin karşısında bir engel olarak çıktığını belirttiler. Sorunun çözülmesi için esas olarak, eğitim sisteminin tekrar gözden geçirilmesini ve gerçekçi bir içerik kazandırılmasını savundular, 


YARIN: 
SAĞMALCILAR 
LİSESİ 


——————— 


12 Nisan 1979 


[Aydınlık EA 


MHP Tosya İlçe Başkanının... -` 


(Raştarafı 1. Sayfada) 
da arıcılık yapan ve Onbaşı takma adı ile tanınan Mustafa Leblebicinin Ankara'ya esrar getirdiğini saptadıktan sonra Mustafa Leblebicioğlu ile ilişki kurarak önceden 
numaraları alınmış 2000 
lira karşılığında Mustafa Leblebicioğlü'nun arkadaşı İbrahim Gebeşoğlundan dört plaka esrar satın aldılar. Bu sırada ekipler esrar satan iki kişinin arkadaşı olan Esat Yılmazbilen'i de yakaladılar. Tosya MHP ilçe başkanının yeğeni Esat Yılmazbilen üzerinde yapılan aramada, bir tabanca, 8 mermi ve bir plaka esrar bulundu. 

Daha sonra İbrahim Gebeşoğlu'nun yolda Budamış köyündeki arkadaşı Hilmi Barlık da çok miktarda toz esrar bulunduğunu söylemesi üzerine yaklaşık 1 kilo 600 
gram esrarla yakalanan Hilmi Barlık ise toz esrarı Karadeveli köyünden Necip oÇavuştan aldığını söyledi. Bunun üzerine esrar ve tabancayla yakalanan dört kişi AnKara'ya getirilerek ilk sorguların- dan sonra Adliye'ye tes lim edildiler. 

öte yandan Ankara' 
nın Aktaş semtinin Yancılar Mahallesinde polisle silahlı çatışmaya giren üç kişi yakalandı. 

Semt sakinlerinin bir grup gençten şikayetçi olması üzerine Yancılar mahallesine gelen polis ekiplerine aynı grup tarafından ateş açıldı. Bu arada polisle silahlı çatışmaya giren gruptan Mehmet Nazlı hafif yaralı olarak iki arkadaşıyla birlikte yakalandı. 


© Ayrıca Efes Pilsen'in Balgat'taki başbayii dün soyularak bir milyon liranın üzerinde para çalındı. 


DİYARBAKIR'DA 

Dün akşam Saraylıkapı semtinde meydana gelen olayda bir öğrenci tabanca ile vurularak öldürüldü. i 

Diyarbakır emniyet müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kazım Güner adh: Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencisi dün akşam Saray kapısında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabânca ile yaylım ateşi- ne tutuldu. Olayda ağır şekilde yaralanan Kazım Güner, kaldırıldığı hastanede : kurtarılamayarak öldü. 

ADANA'DA 

Döşeme Mahallesinde 
Mehmet İnce adındaki bir işçi kimlikleri belirlenemeyen kişiler tara- 


fından evinde tabancayla öldürüldü. 

© Adana Endüstri Meslek Lisesinde Halkın Rurtuluşçuları ile İGD'liler silahlı çatışmaya girdiler. 
Çatışmada Hüseyin Çizgili, Duran Açıkgöz, Abdullah Artıran, İsmail Demirbaş adındaki dört kişi yaralandı. 


© öte yandan Ahmet 


Çakmak İlkokul Müdürü Nedim Gürcü yanında iki arkadaşıyla Hürriyet Mahallesinde yürürken başını Hüseyin Canpolat ve Tahir ismindeki, İGD'lilerin çektiği bir grup tarafından saldırıya uğradı. 
© Borsa Lisesinde Nejdet Dizman adlı öğretmen, öğrencileri tarafından dövüldü. Olayla ilgili olarak 13'ü kız olmak üzere, 47 öğrenci gözaltına alındı 
ADANA'DA 
CİNAYET SANIĞI 
BİR KOMANDO 
YAKALANDI 
Aşırı . sağ görüşlü olduğu bildirilen ve sol görüşlü Mehmet Özkanoğlu'nu öldürdüğü bildirilen Abdülkadir Göçmez, Adana Emniyet Müdürlüğü ikinci şube ekipleri tarafından önceki gün Osmaniye'de yakalanmıştır 
CEYHAN'DA 
Ceyhan Ticaret Lisesinde meydana gelen çatışmada, Erdoğan Yılmaz adındaki öğrenci bıçaklandı. Yaralı öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak Yılmaz Balıkçı adlı öğrenci gözaltına alındı. 
TURGUTLU'DA 
Turgutlu'da üç gün önce meydana gelen karakol baskını ile ilgili olarak gözaltına alınan 
27 kişiden 16'sı dün 
savcılığa verildi. Yapılan 


Güney Film... 


(Baştarafı 1. Sayfada) oian ve resmi kayıtlarda 'tarafsız' diye nitelenen TRT-TV'sinin Ağıt'a ilişkin olarak yıllardır sürdürdüğü ve son işlemiyle doruk noktasına varan bu yasakçı, tutumunu protesto ediyor ve Ağıt'a uygulanan yasaklamanın altında yatan anlayış ve tutumları bütün dünya kamuoyu nezdinde teşhir edeceğimizi, uğrunda mücadele vereceğimizi ve protestomuzun bir ifadesi olarak bu yıl Türkiye' de düzenlenen 3. Balkan Film Festivalinde Türkiye'yi temsil edecek olan son filmimiz Sürü'yü Balkan Film Şenliğinden geri çektiğimizi halkımıza duyuruyoruz." 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


18.35 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ 19.00 FLÖT ÖĞRENİYORUZ 


19.30 BİR KONSER 
20.00 SÖYLEŞİ 


Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar'ın söyleştikleri dizinin 7. programında ekonomik darboğaz ko- 


nu edilmekte. 
20.30 HABERLER 


21:15 İNSANIN DEĞERİ 


21.35 GÖÇMENLER 


Sürekli filmin dördüncü ve son bölümü yayınla- 


nacak. 


22.25 AVRUPA KUPALARINDAN ÖZETLER 22.50 HABER PROGRAM 


23.40 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.20 Çocuklar İçin 
10.01 Arkası Yarın 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
14.32 Birike Birike 
15.01 Yaşayan Hukuk 
15.21 Şarkılar 

15.40 Hafif Müzik 
16.05 Okul Radyosu 


TRIZ 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Yaşayan Ekonomi 10.50 Türküler Geçidi 11.40 Sılaya Dönüş 
12.20 Şarkılar 

13.30 Olayların İçinden 14.00 Türküler Geçidi 16.00 Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09,03 Barok Müzik 
10.00 Çeşitli Sololar 10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına'sahibi: FERİT İLSEVER 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
21.02 Radyo Tiyatrosu 22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.40 Şarkılar 
00.02 Gece Yarısından Sonra 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Kapaniş 


16.20 Arkası Yarın 

17.30 Küçük Kanser 
18.50 Hafif Müzik 

20.00 Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 21.00 Çevre Sorunlari 21.20 Şarkılar 

22.00 Barok Müzik 

23.00 Solistlerden Şarkılar 23.55 Kapanış 


14.30 Caz Müziği 

15.00 Günün Konseri 
16.00 Müzik Dünyasından 17.06 Sizler İçin 

19.00 Bir Konser 

21.00 Büyük Eserler 
22.06 Gecenin Getirdikleri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


"Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK” Haber ve Makalelerden Sorumlu:Mildür: 

S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


soruşturma sonunda üç kişi tutuklandı. Yetkililer, geri kalan 11 kişinin sorgularmın da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdiler. - IZMİR'DE 

İzmir'in Hatay semtinde dün akşam ömer Demir adlı genç, Ülkücü Gençlik Derneği Lokali- ne girerken vuruldu. 


Ecevit:”Bölücü... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Bu, devlet olmagereği ve ödevidir. 
yine bu kışkırtmalar karşısında her şeyin üstünde halkımızın bu vatana ve devlete bağlılığına güveniyoruz” şeklinde konuştu. 

Başbakan Ecevit, basın toplantısında ayrıca ekonomiyi güçlendirme programının uygulamaya konulmasına ilişkin olarak hükümete yöneltilen eleştirileri cevaplandırdı. Ecevit, duyarlı bir konuda uzun ve titiz çalışmalar sonunda alınan kararlar eleştirilirken aynı dikkatin gösterilmesini temenni ettiklerini belirtti. 

Bazı çevrelerin önceki gün açıklanan önlemleri ve kararları yadırganacak şekilde tepkiyle karşıladıklarını belirten Ecevit, benzer önlemlerin geçmiş yıllarda da uygulandığını ve bir hayli olumlu sonuç alındığını söyledi. 

1964 yılında 499 sayıh yasa ile işçi dövizlerine prim ödenmiş olduğunu ve bu önlemin yurda işçi dövizi akımını hızlandırdığını söyleyen Başbakan, prim sisteminin işçi dövizlerini zararlı alanlarda kullananların elinden kurtaracağını belirtti. Başbakan turist dövizlerine prim ödenmesinin de 1968'de "vergi iadesi" adı altında yapıldığını belirtti. 

Ecevit, ihracatçılara, getirdikleri dövizin daha önce yüzde 25'inin bırakıldığını, şimdi ise bunun yüzde 50'ye yükseltildiğini belirtti ve ihracatçıların bu hak dolayısıyla elde edecekleri dövizi kendi üretimlerine ilişkin olmak kaydıyla başka alanlarda da kullanabileceklerini açıkladı: 

Bunu 


dir. 
nın 
Ve 


ihracatçiların 


döviz satışı yapabilöcek!” 


leri anlamına gelmediğini belirten Başbakan Bülent Ecevit, bu yolla ihracatın artışının da sağlanacağını sözlerine ekledi. 

Ecevit'in açıklamaları arasında ,yer alan bir başka husus da dış ülkelerde yer alan müteahhitlik ve mühendislik işleri üstlenen kuruluşların çalıştırdıkları işçilere yapacakları ödemelerin yarısının da dövizolarak yurda getirilmesi ve karşılığınn Türk lirası olarak bankaya yatırılması. Ecevit, kişisel masrafları daha ziyade kaldıkları şantiyelerde karşılanan bu işçilerin kazançlarının yarısını yurda döviz olarak getirme mecburiyetinin, çoğu ailelerini yanlarında bulundurdukları için masrafları yüksek olan Batı Avrupa'daki işçilere uygulanmasını doğru bulmadıklarını söyledi. 

Yeni kur ayarlaması- nın devalüasyon anlamına gelmediğini tekrarlayan Ecevit, alınan kararların şu veya bu yabancı kuruluşun isteği olması veya olmaması gibi konularda hiç bir kompleksleri o bulunmadığını, hükümetin ekonomik darboğazdan çıkabilmek için hiç bir komlekse kapılmadan önlem almak çabası içinde olduğunu belirtti ve "Hükümetimiz kendi gücüne dayanarak ekonomik darboğazdan çıkma kararındadır. Bun- da en büyük destek halkın anlayışı olacaktır" deu. 

Karaborsada da döviz fiyatlarının yükselebileceği konusundaki bir soruyu cevaplarken de Ecevit, para değerinin belli bir noktaya kadar yükselebileceğini, alınan önlemlerle döviz rezervleri oluştuktan sonra karaborsada fiyatların yükselmesine olanak kalmayacağını sözlerine ekledi. 


Asgari... 


(Baştarafı 1. Sayfada) asgari ücreti belirlemede. 
izlenecek yöntem ve ilkeler üzerinde durulmuş, bu konudaki farklı görüş- 
.lerin yakınlaştırılmasına çalışılmıştı. 


MERKEZ: ? 
Nuruosmaniye Cad. 3,3 Cağaloğlu - İST. ANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 54 37 


Batı Alman... 


(Baştarafı 1. Sayfada) rumdan haberdar olduğunu ifade etti. Alman milletvekili sözkonusu tedhişçilerin Alman polisi tarafından (yakalanarak Türkiye'ye iade edilmeleri konusunda Türk-Alman hükümetleri arasında herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılıp yapılmadığı konusuna bir açıklama getirmedi. 

Buehling , Türk makamlarının bazı teröristlerin Almanya'ya kaçarak burada gizlendiklerini geçen hafta Türkiye" 
yi ziyaret etmiş olan bir Alman parlamento heyeti üyelerine ( söylediklerini de sözlerine ekleyerek. 
Türkiye'de son tedhiş eylemleri sonucu ölenlerin sayısının binin üzerinde olduğunu da öğrendiklerini açıkladı. 

öte yandan Federal 
Almanya Metalürji Sendikasının bir sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türk uyruklu aşırı sağcıların Batı Almanya topraklarındaki eylemlerinin izlenmesine ilişkin önlemlerin artırıldığını söyledi. 

Sözcü, içişleriyle görevli Devlet Bakanı Andreas Von Schdeler'ın önümüzdeki günlerde, Türk uyruklu aşırı sağcıların eylemlerine ilişkin geniş açıklamalarda bulunacağını kaydettikten sonra , bu açıklamalara Anayasa- nın korunmasına ilişkin raporda da yer verilecegini bildirdi. 

Bilindiği gibi, daha önce gazetemizin sorularmı cevaplandıran Alman gazetecisi Jurgen Roth, 
Almanya'da sayıları 5000 
i bulan ve çeşitli derneklerde kümelenmiş olan, ülkücülerin faaliyetleri hakkında geniş bir açıklama yapmıştı. 


Ayrıca Alman Avukat Klieber (o 400'e o yakın MHP'linin kendisine başvurarak, „Almanya'ya si- 


yasi iltica için aracılık etmesini istediklerini açıklamıştı. 


Endonezya , 
Cumhurbaşkan 
Yardımcısı 


“sabugün geliyor” 


ANKARA(ÖZEL) 
Endonezya Cumhurbaşkanı yardımcısı Adam Malik ve eşi, Başbakan Ecevit'in konuğu olarak bugün Ankara'ya geliyor. 
Adam Malik'i Esenboğa havaalanında Başbakan Bülent Ecevit ve eşi, Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün ve eşi ile Başbakan yardımcısı Hikmet Çetin karşılayacaklar. 


Bugün saat 16.00'da da Başbakan Ecevit ve Adam Malik arasındaki resmi görüşmeler başlayacak. 


Adam Malik yarın da Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kabul edilecek. 


Endonezya 'Cumhurbaşkanı yardımcısı Ankara'da bulunduğu süre içinde müzeleri de gezecek. 


Adam Malik ve eşi Cumartesi sabahı İzmir'e' hareket edecek. Konuk Cumhurbaşkanı yardımcısının bu ziyretinin ilk resmi ziyareti olduğu bildirildi. 

Adam Malik Pazar günü ülkemizden ayrılacak. 


> Hükümetinin 
" TY7Ö'dehazırlattığı 


Genel Dağıtım: TUR-DA Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 


"ANKARA BÜROSU: Meşrutiy&t Sad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 
İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25.25 54 
ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer Iş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


95' Moskovan “Kışk 


Demirel devalüasyon... 


(Baştarafı 1. Sayfada) açıldığını belirterek, "Bu karar Türk ekonomisine ve Türk parasına bir suikasttır. Ekonomi ilminde buna devalüasyon denmez de ne derler. Buna devalüasyon odemeyenin alnını karışlarım" dedi. 

AP Genel Başkanı Demirel, para konusundaki bu uygulama ile Türk parasının dolar karşısında yüzde 80 oranında değer kaybettiğini bu kararın "kaçakçılığın tescil ve teşvikinden başka bir şey" olmadığını savundu. 
Sınır kaçakçılığını önlemesini dinamizm sayan hükümetin bu kararla karaborsacılığı teşvik ettiğini söyleyen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Türkiye'de iki türlü dolar vardır. Türkiye'nin ihracatının yüzde 70'ini tarım ürünleri teşkil ettiğine göre, pamuk, tütünbuğday ve hayvancılıkla uğraşan o vatandaşlarımızın yetiştirdiği malların karşılığı olan odolar,bir de Tahtakale doları ve Münih. doları. Türk köylüsünün yetiştirdiği malların karşılığı olan doların değeri 26 lira, Tahtakale ve Münih dolarının değeri 47 lira 10 kuruştur. Mesele budur. Resmi kuru 26.5 lira olan bu paranın aynı zamanda devlet tarafından aynı malın 
47 lira 10 kuruştan satın 
alınması resmen devletin kendi tarafının değerinin 
26 lira 50 kuruş olmadığını kabul etmesi 47 lira 
10 kuruş olduğunu tescil 
etmesi demektir." 

Bu durum karşısında 


Taraki ... 


(Raştarafı 1. Sayfada) İslami" örgütü ise, ozellikle ülkenin dağlık bölgelerini ele geçirdi. Örgütün temsilcileri çeşitli Avrupa başkentlerinde yaptıkları açıklamalarda, Taraki rejiminin yakında devrileceğini belirttiler. 

Son olarak, Taraki'nin - savaş açma kararı yetkisi olan "Devrim Konseyi" başkanlığına getirilmesi ve aşırı Moskova yanlısı olarak tanınan Hafızullah Amin'in Başbakanlığa atanması, o Afganistan'ın komşusu Pakistan ile olan ilişkilerini de gerginleştirdi. 


irtmasi yüzühdën Pakistăäña karşi _tutumunų 'şiddetlendiren Taraki yönetimi, ülke içindeki Müslüman gerillaların mücadelesini de artık kolay kolay engelleyemez oldu. 


Senatör Çelebi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) zetenin yayınının durdurulacağı aynı yazıda bildirilmiş midir? * 

“3.Rus yanlısı aşırı sol eylem grupları ve militanları ile cinayetlerinin öğrenilmesinde hangi sakıncalar bulunabilir? 

"4.Söz konusu komutanlık yazısı, Sıkıyönetim Eşgüdüm O toplantısında konuşulduktan sonra mı yazılmıştır? 

“5.Eşgüdüm toplantısında karar alınmamışsa konu sonradan aynı ku- 


rulda görüşülmüş müdür?" 
Hüsamettin Çelebi 


bu soruların Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını iştedi. 


“Tesan Tanyıldız 
Anayasa Mahkemesi 


Asil üyeliğine seçildi 


ANKARA (AA) 
Sayıştay Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi Asil üyeliğine İhsan Tanyıldız'ın seçilmesiyle ilgili karar Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlandı. 


karaborsada dolarını devletin aldığından daha fazla imkan doğduğunu belirten Demirel bu karar- dan sonra para karaborsacılığının ve iadesinin doğacağını, devletin müdahalesi sayesinde bir avuç mutlu azınlığın devletin sırtından, halkın sırtından milyonlar vurma yolunun açılacağını savundu. 


AP Ortak Grubunda konuşan Genel Başkan Süleyman Demirel, hükümetin Türk parasının değerini düşürme konusundaki son kararını eleştirerek "Hükümete akıl verenler dostları değil. 
Bu hükümet her geçen gün ülkeyi daha çok felakete itiyor. Hükümetin akıl danıştığı çevreler dostları değildir dedi. 

Demirel , hükümetin 
IMF ve Amerika ile ekonomik ilişkilerini de eleştirerek son ayarlamaların da bu ilişkilerin sonucu meydana geldiğini belirtti. Demirel "Bu hükümete içerden ve dışardan akıl verenler, mali formüller empoze edenler hükümeti daha çok çikmaza itiyor. Bir hükümetin bu kadar yanlış yapabilmesi için gerek içerde gerek 


dışarda akıl danıştığı kişilerin dostu değil, düşmanı olması icab 


eder, olan da budur." dedi. 

Demirel, daha sonra paranın değerinin düşürülmesiyle ilgili, düzenlediği basın toplantısındaki görüşlerini tekrarladı. 

Ortak Grup toplantısında gündem dışı söz alan İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu, "TRT'nin TKP'nin sesi haline geldiğini, hergün ağır suç işlediğini"' belirterek TRT konusunda genel görüşme açılmasını istedi. 
Gündem dışı ikinci konuşmayı yapan Antal- ya Milletvekili İhsan Ataöv de hükümetin "'kontak kapama, kepenk indirme'' eylemi karşısındaki tutumunu. eleştirerek, Başbakanın bu eylem karşısında yetkilerini aşarak suç işlediğini, esnaf ve sanatkarların kredilerini ve bayiliklerini kesmekle tehdit ettiğini belirtti. Ataöv daha sonra Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç'un zaman zama lardi savindunid of 


, delartı 


Müezzinoğlu, IMF'ye “artık... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kayı açıklayan bir mektup sunacak. Niyet mektubu olarak adlandırılan bu belge IMF'nin Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra Türkiye'ye yeniden kredi açılması konusu karara bağlanacak. 

IMF'nin Türkiye'nin 
“kredi verilebilir" bir ülke olduğuna karar vermesi halinde, Türkiye'nin 

, çeşitli ülke ve kuruluşlardan kısa bir dönemde 
1 milyar dolar kredi sağlayabileceği belirtiliyor. 

Bu kredinin 400 mil- 


“Türkiye'ye... 


(Bastarafı 1. Sayfada) Carter Washington'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, dört ülke liderinin Guadeloupe'da yaptıkları toplantıda Türkiye'e yapılacak ivedi ekonomik yardım örgütlemekle Federal Almanya'nın görevlendirildiğini hatırlattı. Almanya'nın bu konudaki çabalarını sürdürdü ü belirten Carter, Türkiye'ye dört ülkenin sağlamayı düşündüğü yardım paketi içindeki Birleşik Amerika'nın payını kongrenin de onaylaması gerekiyor" dedi. 
ABD Yönetimi daha önce 1980 mali yılı içinde Türkiye'ye 300 milyon dolar yardım ' yapılmasının planlandığını açıklamıştı. 300 milyon 
dolarlık kredinin 200 
milyon dolarlık bölümünün askeri satış kredisi, 
98 milyon dolarlık bölümünün güvenlik destek yardımı, 2 miıgn dolarının ise askeri eğitim olanakları sağlamaya ayrılacağı bildirilmişti. Bu arada ABD.nin 1 Ekimde uygulanacak 1980 mali yılı bütçesi senato komisoynunda 11 milyar dolar açıkla 533 milyar dolar olarak kabul edildi. 
öte yandan, ABD 
Temsilciler Meclisi, 1980 
mali yılı dış ekonomik yardım yasa tasarısını Onaylarken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört ülkeye sağlanması öngörülen ekonomik “yardımda kesinti yaptı. 
ABD Temsilciler Mec- 


seyiyesiz: açıklama «,i ljşi toplam 300 milyon 


da, bulunduğunu ;, ib TARL 


yardım tasâyi&i”'(” ya çıkmış, n 202 milyon 'dolarkkzib mi IMF'ye iletmişti. Bu 


yon dolar kadarı çeşitli 
özel bankalardan 400 
milyon dolar kadarı da AET'den sağlanacak, Geri kalanda çeşitli ülkeler- den alınacak. 

Ankara'da geçen Aralık ayında IMF heyetiyle hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmeler- de anlaşma sağlanamaması üzerine, IMF Heyeti Stand By (destek) anlaşması uyarınca Türkiye'ye verilen kredinin 
üçüncü dilimi olan 30 
milyon dolarlık krediyi vermeden gitmişti. 

IMF ile Türkiye arasındaki temasın kesilmesi üzerine gerek çeşitli hükümetlerden, gerekse yabancı özel bankalardan kredi sağlanması için yapılan girişimler sonuçsuz kalmış, her defasında hükümetten IMF ile anlaşması istenmişti. 

Türkiye ile IMF arasında bu anlaşmazlığın çıkması “üzerine Karaib Denizindeki Guadeloupe Adasında toplanan sanayileşmiş 4 büyük batılı ülkenin haşkan ve başbakanları gundeme Türkiye konusunu da almış ve Türkiye'ye acil yardım yapılmasını ( kararlaştırmışlardı. Ancak bu temaslarda Türkiye ile IMF arasında bir anlaşma koşuluna bağlanınca sonuç alınamamıştı. 

Bundan sonra Federal Almanya Başbakanı 
Schmidt, Aşağı Sakson- ya Maliye Bakanı Walter Kiep'i Türkiye ile IMF anlaşmazlığını çözmek, Türkiye'ye yardım çalışmalarını hızlandırmakla görevlendirmişti. 

Kiep önce Washington'da IMF ve ABD yetkilileriyle görüşmüş, daha sonra da Acil Yardım Fonu Koordinatörlüğünü üstlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD Genel Sekreteri 
Emil Van Lennep ile bir görüşme yapmıştı. Daha sonra Türkiye'ye gelen Kiep, Başbakan Bülent Ecevit ve Maliye Bakanı Müezzinoğlu ile görüştü. 

Bu görüşmede Başbakan Bülent Ecevit, IMF'- nin ısrarla direttiği devalüasyon koşulunun kabulü için önce kredinin gelmesini istemişti. Bu görüşmeler üzerine iki taraf arasnda bir yakınlaşma 


sağlandığı in imi örtaiep de dü- 


* Daha sonra gündeme “bölümütüğ'daha önce ©“ arada Türkiye'de Kiepile 


geçildi ve gündemde bulunan Diyanet İşleri Başkam Tayyar Altıkulaç'ın saldırıya uğraması tartışıldı. CHP'nin bu olay karşısıdaki tutumunun “suskunluk, umursamazlık ve pişkinlik"' olduğu belirtildi. 

DÖVİZ KURLARIİLE 

İLGİLİ UYGULAMA 

ELEŞTİRİLİYOR 


CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer ve Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, dün birer açıklama yaparak hükümetin döviz kurları ile ilgili son uygulamasını eleştirdiler. 


CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, hükümetin aldığı döviz kurları ile ilgili uygulamayı "topal devalüasyon" olarak niteledi ve "'devalüasyonun en kötüsü budur" dedi. 


Öte yandan, Izmir Ticaret Odası (Başkanı Dündar . Soyer, döviz kurlarıyla ilgili olarak yapılan düzenlemeleri devalüasyona geçişin hazırlığı olarak gördüklerini" belirtirken, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven de "kambiyo düzenleme kararları ile uygulamaya konan farklı ve primli döviz kurları sisteminin kısmi ve gerçek bir devalüasyon olduğunu" öne sürdü. 


YURT DIŞINDAKI TORK IŞÇILERINDEN - BIR KISMI GELIRININ YARISINI YURDA GÖNDERECEK 


ANKARA (THA) 


Türk müteahhitler tarafından taahhüt edilen yurt dışındaki işletmelerde çalışan Türk işçilerinin aylıklarının yarısını, Türkiye'ye döviz olarak göndermeleri ve karşılığı- nın da Türk lirası olarak ödenmesini sağlayan kararname dün Resmi te'de yayınlanarak yürürdüğe girdi. 


ALMANYA ` 
Hohenstaufen 
Str. 4 

6 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


Kararnameye göre bu dövizlerin yurda transfer edilmesinden bu işçileri istihdam eden işveren sorumlu tutulacak. 

Maliye Bakanlığı karrarnamesi ayrica, yurt dışında çalışılan ülke mevzuatının gelirin yüzde 50'sinin transferine izin vermediği durumlarda izin verilen en yüksek oranın yurda transfer edilmesini öngörüyor. 


YURT.DIŞI BÜROLARI: 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
11 rue Jean Josaphat‘ 
de Beauvais - 
75005 Paris 


Tel: 03 34 602 


Tel: 00 322 


1030 Bruxelles 


— 215 4060 


naylamıştı. 


Tunceli'de öldürülen... 


(Baştaratı 1. Sayfada) Cenazeye katılanlar şehir merkezinde sessizce yürü dükten sonra, şehir çıkışında "Faşizme Ölüm 
Halka Hürriyet" gibi sloganlar attılar. 

Öte yandan 7 Nisan-, dan bu yana olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Ayrıca önceki gün öğleden sonra Tunceli nin Mazgirt İlçesinde Apocularla Halkın Kurtuluşçuları arasında yeniden çatışma çıktığı da öğrenildi. 


Sağlık 
Kolejlerine başvuru tarihi 
16 Nisan'da 
sona eriyor 


HABER MERKEZİ 


Sağlık- ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kolejlerine 1979- 
1980 öğretim yılında parasız yatılı olarak girmek isteyenlerin başvuruları 
16 Nisanda sona eriyor. 


Verilen bilgiye göre, kolejlere girmek isteyen adaylar başvurularını Adıyaman, Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, İçel, Kırklareli, Sinop 
ve Tunceli dışındaki 58 
ilde yapacaklar. Belirtilen tarihe kadar başvuru- 
da bulunan adaylar 16 
Mayısta yapılacak eleme sınavlarından sonra, başarılı oldukları takdirde kolejlere parasız yatılı olarak girmeye hak kazanacaklar. Yetkililer, bu yıldan itibaren ilkokul mezunlarının sağlık kolejlerine o alınmayacaklarını belirttiler. Adayların, başvuru ve kayıt için gerekli bilgileri (o Milli Eğitim Müdürlüklerinden alabilecekler. 


İSVEÇ T HOLLANDA 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 


Tel: 30 56 39 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 314761 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
ivn$ 

Lozan 


yapılan görüşmeler çer-Çevesinde prim sistemiyle devalüasyon uygulaması nı yürürlüğe koymuştu. 
Bu uygulamanın yürürlüğe konulmasından hemen sonra Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, IMF Başkanı ile görüşmek üzere Zürih'e hareket etti. IMF ile anlaşmanın sağlanmasından ve yeni stand-by kredinin sağlanmasından hemen sonra Türkiye'nin daha yüksek oranlı bir devalüasyon yapmasının beklendiği bildiriliyor. 
Ancak bu devalüasyonun Türkiye'de tarım ürünleri- nin mahsulünün alınmasından sonra, muhtemelen sonbahar başında yapılabileceği bildiriliyor. 

Halen Türkiye'de yurt dışına gidecek olan turistler için döviz, 37,5 liradan satılıyor. Ayrıca önceki günkü Maliye Bakanlığı tebliğiyle yürürlüğe konulan uygulamayla, 
doların fiyatı yüzde 40 
prim uygulanmasıyla 
37.10 liraya yükseltildi. 
Bunun sonucunda, sonbaharda yapılacak bir devalüasyonla 1 dolarin 40 
lira olması bekleniyor. 

Öte yandan Müezzinoğlu IMF ile görüşmeler- de bulunmak üzere İsviçre'ye hareket etmeden önce Yeşilköy Havaalanında verdiği demeçte son olarak açıklanan önlem paketi kararnameleri ile ilgili görüşlerini açıkladı ve geçen yıl IMF ile Türkiye arasında imzalanan yardım anlaşmasının bugünkü durumunun gözden geçirileceğini söyledi. 

Müezzinoğlu, önlem paketinin desteklenmesi için "taze para" anlaşmasının işlerliğini sürdürmeye çalışacaklarını belirtti. 

Müezzinoğlu, Vural Güçsavaş ve Nejat Erder' den oluşan Türkiye Heyeti ayrıca Kiep ile "'yardım" konusunda da görüşmeler yapacak. 

Maliye Bakanı son ekonomik kararların döviz girdilerini artıracağını ileri sürdü. Prim olarak ödenecek miktarın ise öteden beri mevcut olan ve Merkez Bankası tarafından karşılanan yönetilen bir fondan karşılanacağı nı açıkladı. 


ABONE ÜCRETLERİ 


“Yurt içi 


108TI. (1 Aylık) 
320 TI. , (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 
1290 TI. (1 Yillik) 


(a 


Kısır döngü sürüyor 


Çapraz kur, Türk Lirasının farklı yabancı paralarla karşılıklı ilişkisini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Çapraz kur farklarının doğmaması için, yabancı paralar arasındaki oransal değişmelerin, bu paralarla Türk Lirası arasındaki oransal ilişkiye derhal yansıması gerekir. Oysaki Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerini belirleme yöntemi böyle bir yansımayı mümkün kılmamaktadır. Çünkü yabancı paraların karşılıklı değerlerini belirleyen şey serbest dalgalanma iken, Türk Lirasının bu paralar karşısındaki değeri, "resmen belirleme ve sabit tutma" yöntemiyle belirlenmektedir. 

Bu durumda yabancı paraların karşılıklı değerlerinin çok sık değişmesi, bu paralarla Türk ilişkiye yansımamakta ve Türk Lirası, uluslararası borsalarda değer kazanan paralar karşısında pahalı, değer yitiren paralar karşısında ise ucuz duruma düşmekte- 


Lirası arasındaki 


dir. 


Son aylarda ABD Doları değer kazanınca, Türk Lirası bu para karşısında pahalı duruma geldi. Aynı şekilde değer yitiren bazı önemsiz paralar karşısında ise değer kazandı. Çözüm için Türk Lirası dolar karşısında, devalüe edilmeliydi. Ama hükümet bir kez "'devalüasyon yok" demişti ve zaten yitirdiği siyasi itibarın lirayı devalüe ederek daha fazla yitirmek istemiyordu. Bu durumda ünlü "'den- ge politikası" yeniden gündeme kondu. Dolar devalüe edilirken, İsviçre Frangı revalüe edildi, yani değeri Türk Lirası karşısında düşürüldü. 
Böylece hükmet, "Doların değerini yükselttim ama, Frangın değerini de düşürdüm" diyebilme olanağını elde etti. Ama bu tür ayak oyunlarıyla Türkiye'de aldatılabilecrek kesim artık 


kalmamıştır. 


İşçi ve turist dövizlerine ilk iki ayda ekli olmak üzere prim sistemi uygulanması ise, Merkez Bankası'nın boş kasalarına cok acil olarak döviz çekebilmek amacını taşıyor. 

- sınırlı bir süre için getirilen, döviz sahiplerine "nereden buldun" demeyeceği teminatını da vererek döviz sıkıntısının gerçek boyutlarını zaten birkaç gün önce ifade etmişti. 

Ancak "primli devalüasyon" ödemeler dengesinin iki ana kalemi olan ihracat ve ithalat konularında çözülmesi gereken sorunlar ortaya çıkarmıştır. İhracata ek vergi iadeleri öngören kararnamenin önümüzdeki günlerde yayınlanarak bu konudaki güçlüğün giderilebileceği- 

İthalat konusunda ise 


tahmin edilebilir. 


tır. 


herhangi bir girişim görülmüyor. Bu durumda, resmi kurdan ithalat yaparak yurt içinde yüksek fiyatlarla .mallarr satacak olan ithalatçıların çok yüksek ek kârlar elde edecekleri açık- 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ikümet, 


` 
Hükümetin "primli devalüasyonla" amaçladığı bir diğer nokta da böylece Tahtakale Merkez Bankasıyla rekabet olanağına kavuşmaktır. Bu önlem, iki nedenle ancak çok kısa bir süre için etkili olabilecektir. 

Bir kez, bu yolla artırılan dövizler gene de ancak petrol, gübre ve kısmen bazı ilaç hammaddelerine yetebilecek bir düzeyde kalacak- 


lat yapmak isteyen ithalatçılar, döviz kaynağı olarak karşılarında gene Tahtakale Merkez Bankasını bulacaklardır. İkinci olarak da tahtakaleciler şimdiden yoğun bir rekabet içine girmiş bulunmaktadırlar. 

“Primli devalüasyon"'un bir diğer sakıncası da ülke içindeki enflasyon oranını kaçınılmaz olarak artıracak olmasıdır. Gerçekten de önemlimiktarlara varabilecek bu primleri ödeyebilmek “için hükümetin para basmaktan başka 


bir seçeneği yoktur. Piyasada zaten yüksek o- 


lan para hacminin artması da enflasyonun hı- 


zna yeni bir ivme katmasından başka bir so- 


| 
| 
| 
| 
| 
tır. Bu durumda, bu maddelerin dışında itha- 
| 
| 
| 
| 


Peki ne vanılabilir? Bizim önerimiz, bütün 


dış ticaret sistemimizin.derhal ve zaman yitirmeksizin devletleştirilmesidir. Böylece milyarlara varan lüks tüketim kısıtlanabilir ve eldeki kıt döviz en verimli ve acil alanlarda kullanılabilir. Hükümet bu cesur adımı atmadıkça bu konuda hiç bir ilerleme kaydedilemeyecek ve 


| nuç doğurmayacaktır. 


kısır döngü sürecektir. 


TRT, Üniversite Giriş Sınavları için eğitim programlarına başlıyor 


ANKARA(THAi 


TRT Eğitim Dairesi ve Üniversite Seçme Sınavları merkezinin ortaklaşa düzenledikleri üniversite- ye giriş sınavları için eğitim programları 21 Nisanda başlıyor. Kurs programlarının o sorularım ÜSS hazırlıyor. TRT Eğitim Dairesi teknik, çekim ve yönetimi üstleniyor, grafikerleri ise film, radyo ve TV eğitim merkezi hazırlıyor 


HASAN TAHSIN GAZETECİLİK YARIŞMASI , SONUÇLARI BELLİ OLDU 


İZMİR (THA) 

İzmir Gazeteciler Cemiyetinin açtığı 1978 yılı Hasan Tahsin gazetecilik yarışması sonuçları dün belli oldu. 

Yarışmada şu gazeteciler derece aldı: 

Seri röportaj dalında Aykut Poturoğlu (Cumhuriyet), incelemede Eren Güneş (Yeni Asır) rö- 


21 Nisanda televizyo- © 
nun açılışından 45 daki- ka önce yayına girecek o+ lan "Sınava doğru" adlı © yayın Nisan ayı programı © şöyle: f 
21 Nisan: Sınava doğ- | 
ru açılış - Prof, Altan Günalp 

22 Nisan: ÜSS Soruları ve yanıtları yöntemleri (Dr. Durmuş Ali Özçelik) 

28-29 Nisan: Genel 
Yetenek (Doç. Dr. Yıldız Kuzgun, ünal Alpdoğan, V.Dinçcan) 


ar NT? 


ENİ 


portajda Aykut Foturoğlu (Cumhuriyet), spor röportajında Şevket Özçelik (Yeni Asır), fıkramakalede Güngör Mengi (Yeni Asır) Spor haber © ve yazışında Gürkan Er- | tac (Yeni Asır), Spor fotoğrafında Osman Öksüz (Yeni Asır), haberde | Hamdi Türkmen (Yeni ` Asır) s 


istanbul Şoförler Esnaf Demeği Başkanı © - Özeke benzin darlığından yakındı 


İSTANBUL(AA) 
İstanbul Şoförler -Esnaf Derneği Başkanı Mesut Özeke, dün yazılı bir açıklama yaparak benzin darboğazının taksi ye dolmuş esnafını meslek yaşamlarında ağır bunalmlara sürüklediğini söyledi. $ 
Yakıt darlığı veya kısıtlı dağıtım nedeniyle benzin istasyonları önün- de oluşan uzun kuyruklarda beklemekten. mes- 


Yurt Dışı 


30DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) " 
160 DM ‘6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


leki çalışmaları duran esnafın durumunun giderek kötüleştiğini belirten özeke, valiliğin ticari taşımacılığın korunması yolundaki genelgesine uyulmasını istedi. l 


Özeke,'her ilçede yakıt pompalarından biri- nin şoförlere tahsis e-_ dilmesi halinde sorunun çözümünün o kolaylaşa-. 
cağını da sözlerine ekledi. 


` İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı gs! (Yayın Sayfasında) (30 iy Doğum, Evlenme, Ölüm(5 Snt.) (350 lir. 
Küçük İlanlar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


22340-3872 


(Kelimesi) ` 5 lira 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Türk-iş Genel Kurulunda en çok delegeyle 
1 temsil edilecek sendika olan Tek Gıda-İş Genel 
Başkanı İbrahim Denizcier şimdiye kadar AP'li kanat ile birlikte davranmıştır. TİP'in eski kurucularından olan Denizcier, şimdi de sendikalara dayanan yeni bir işçi partisi kurulması görüşünü savunmaktadır. 

Yönetime karşı çeşitli şubelerinde muhalefetin olduğu Tek Gıdariş'in Türk-İş Genel Kurulunda kesin bir saflaşmaya taraftar olmadığı, AP ve CHP'li sendikacılardan oluşan ılımlı bir yönetimin işbaşına gelmesini istediği bilinmektedir. 

Şimdiye kadar, Türk-İş Genel Başkanlarının Tek Gıda-İş'ten çıkmasının bir gelenek olduğu belirtilmesine rağmen, Denizcier'in Genel Başkanlığa adaylığını kesinlikle koymayacağı söyleniyor. 


e—a 


1959'da kurulan ve 
9 sendikadan oluşan 
Türk Deniz Ulaş-İş 


Federasyonunun Genel Başkanlığını Emin 
Kul yapmaktadır. 12 


bin üyeye sahip olan federasyon, o Türk-İş Genel Kuruluna 7 delege ile katılacaktır. 
Federasyonun "Denizci" adlı aylık bir de dergisi çıkmaktadır. 


Türk Deniz Ulaş-İş Federasyonu Genel Başkanı Emin Kul, "dinamik", “çaplı"' ve "esnek" kişiliğiyle, Türk-İş Genel Kurul kulislerinde u- 
< zun süre başkan adayı olarak adından söz etti- 
| ren bir isim oldu. Siyasi eğilim olarak CHP'ye 
| yakın olduğu sanılan Emin Kul, yukarıda say: 
* dığımız özellikleri ile, Türk-İş'in bu Genel Ku. 
| rulunda hakim olan "yenileşme, gençleşme” 
isteğini de karşılamaktaydı. Ancak, sendika. 
cılık tecrübesinin oldukça kısa olması ve nisbeten küçük bir sendikadan gelmesi gibi deza: vamtajları da gözönünde bulundurulursa, adaylığını koyması beklenmemektedir. 


ram amme | 


a A 


“Türk-İş kuruluştur. Şunu kesinlikle söyleyeyim, Türk-İş bu Genel Kurulda da demökrasinin, milletin, çalışanların teminatı olduğunu gösterecektir. 


büyük bir 


"Halil Tunç kesinlikle adaylığını koymuyor 
Konfederasyona bağlı 7 
büyük teşkilata Genel Başkan adayını tespit et- 


meleri için görev verdik, 


kongre zamanı tespit edilen adayı seçeriz dedik. 


"19'lar denen sendikacılardan 2'sini tanıyorum, Petrol-İş ve Tarım-İş Başkanlarını. Diğerleri belki sendikaları temsilen gelmişlerdir, belki de sen- 


dikalarla bir ilişkileri bile yoktur. Ankara'da sordum, bu 19 sendika kim diye. İkisi dışında diğerlerini tanıyan yok. 
"Sonuç ne olursa olsun saygılı olacağız. Fik- 


(pm 


vermeyecektir 


@ Fikrini kabul ettiren sevilen seçilir 


ne diyor? 


“Türk-İş'in kongreden 


2 


Türk-İş li sendikacılar 


güclü ve birlik içinde 


# 


çıkacağına inanıyorum” 


© ”19' ların aktif tesirli bir hareketi olmuş değildir” 


“19'ları oluşturanlar bir hükmü şahsiyeti temsil eden kişiler değildir. 
Doğrudan doğruya bunlar kendi aralarında sek reter arkadaşlarımız top- 


lanmışlar, Türk-İş Genel Kurulu arifesinde nasıl bir tarzda hareket edebiliriz, beraber nasıl oolabilişiz şeklin- 


de düşünmüşler. Görüş lerini ben ancak bu açıdan değerlendirip eleş tirebiliyorum. 

"Her Genel Kurul öncesinde olduğu gibi bu sefer de ortaya çelişik isimler atılıyor, şöyle ol- 


“Sendikalar kitle örgütleridir. Bu yüzden sendikalarda siyasal görüşler değil, sınıfsal çıkarlar ön plandadır. Türk-İş Genel Kurulu da bundan soyutlanamaz ve bu durum Ge val Kurula yansıyacaktır 

Türk-İş'e bağlı sendikaları AP'li, CHP'li vb şekilde bölmek yanlıştır Sendika liderlerinin kişisel eğilimleri, delegasonu bağlamaz. Türk- 
$'te kişilerin ortaya çıkıp Genel Başkanlığa adaylığını koymasından ziyade. aday, teşkilatın genel eğilimlerine uygun 


LA 


rini kabul ettiren, sevilen seçilir. Şunu samimiyetle söyleyeyim: Türk-İş Genel Kuruldan akıllıca ve daha güçlenerek çıkacaktır. Türk-İş maceracılara imkan vermeyecektir." 


sun böyle olsun, gruplaşmalar olsun şu gruplar gelsin. Bunlar kongrelerin tabiatında mevcuttur. Olacaktır. Ama biz burada elbirliği ve gönül birliğiyle hangi görüş içerisinde, hangi fikirlere sahip olursa olsun arkadaşlarımız, Türk İş'in kongreden güçlü ve birlik içinde çıkacağına inanıyorum. 

"Türk-İş'te (o yenileşmeyi her zaman isterler. 
Fekat haliyle Genel Kurui kimlere görev vereceğini kendisi tayin eder, Bazı genç arkadaş- 


 79laradına yapılan 

açıklamanın altında 

teşkilatları bağlayıcı imzalar yoktur” 


© Başkan adayı Genel Kurul sırasında belli olacak 


olarak belirlenir. Birçok sendikanın Genel Kurulları yeni yapıldı ve Türk-İş Genel Kuruluna katılacak delegasyonlar yeni seçildi. Bu yüzden delegeler henüz birbirlerini tanımıyorlar. Genel Başkan adayları Genel Kurulun çalışmaları sırasında belli olacaktır. 
"Sosyal-demokrat sendikalar adı altında 19 
sendika adına yapılan açıklamanın altında, bu teşkilatları bağlayicı imzalar yok. Kişisel imza lar. Kişisel eğilimler ise kimseyi bağlamaz." 
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1947 yılında kurulan Dok-Gemi-İş Sendikasının Genel Başkanı Arslan Sivri'dir. 6 
şubesi bulunan sendikanın 8 bin civarında üyesi vardır. Dok-Gemi-İş, Türk-İş Genel Kuruluna 5 delegeyle katılacaktır. 


, DokGemi-İş Genel Başkanı Aslan Sivri, AP'li olarak tanınmakla birlikte, MHP'yle de yakın ilişkiler içindedir. Türk-İş içinde, MHP'ye en yakın sendikacılardan biri olarak bilinmektedir. Sendika içindeki işçi muhalefetini ve 


ne başvurmaktadır. Ancak, Aslan Sivri yönetiminin uyguladığı ve eski tip gangster sendikacılık yöntemlerini hatırlatan baskılara rağmen, bu sendika l içinde muhalefet yükselmektedir. 


| 
| tabanın haklı tepkilerini bastırabilmek için ısık sik ÜGD'li militanların gücü- 


Dok Gemi-İş delegasyonunun Genel Kurulda bir saflaşma ortaya çıktığın- | Gi MHP'li sehdikacılarla birlikte davranması beklenmektedir. > 


larımız Türk-İş'i daha aktif ve kendi görüşlerine göre yönlendirmek için bir araya geldiklerini söylerler.. Fakat bu 19'ların içine katıldıklarını söyledikleri kişilerle yaptığım temas neticesinde, “Bir: araya gelelim, bir görüşelim" şeklinde toplandıklarını öğrenmiş bulunuyorum. Daha 19'ların aktif, tesirli bir hare- 


1952'de 


ketleri olmuş değildir. e r 

$ lan Tek Gıda-lş'in, 
R E D sendikanın adını taşıg 5 s yan bir de aylık der- 


başkanları değil, daha ziyade sekreterler seviyesinde toplanmışlardır. 


gisi çıkmaktadır. 


Sosyal.demokrat hareket içinde yer alan Türk Harb-İş Sendikası Türk-İş'in önemli sendikalarından biridir. Yönetimin özellikle Genel Başkan Kenan Düurukan'ın, son dönemde, as keri işyerlerine TKP'nin Aster-İş Sendikası vasıtasıyla sızma faaliyetleri üzerine, mücadeleci bir tutuma girdiği, TKP'ye ve Rusya'ya karşı açık tutum aldığı görülmektedir. Ancak, bugün hâlâ birçok şubede yönetim kademelerin- de MHP taraftarı kişilerin, tabandan kopuk sendikacıların bulunduğu bilinmektedir. Bu unsurların varlığı ve sendika içi demokrasinin 

i iyi işlemöyişi, öteden beri, Aster-İş'in sızma fa- i aliyetlerini kolaylaştıran en önemli etken ol- 


muştur. 
m e 


federasyon olarak, kurulan 
Tek Gıda-İş, 1969da milli tip sendikaya dönüştü.” Sendikanın Genel Başkanı İbrahim Denizcier'dir. 110 şubesi bulunan sendikanın 150 bin civarında üyesi vardır. Türk- 
İş Genel Kuruluna 35 
delege ile katılacak o- 


tbt 


| 
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İLKFLERİN İSCİLERİ VE F?İLEN HALKLAR, RİRLESİN! | 


Türk-İş'in kuruluşu 
: ve sosyal-demokrat akım 


-12 Mart dönemiï'ertesinde halkı saran anti-faşist mücadele isteği Türk-iş tabanınıda etkiler, sosyal-demokrat hareketin güçlenmesine yol açarken, aynı dönemde dünya ve Türkiye'deki siyasi şartlarda ortaya çıkan 

değişiklikler de Türk-Iş'i yakından etkiledi 


İŞÇİ SERVİSİ 

Türk-İş, 31 Temmuz 1952 tarihinde, çeşitli 

birlik ve federasyonların birleşmesiyle kuruldu. 
„İkinci Dünya Savaşının Hitler faşizminin yenilgisi ile sonuçlanması, bütün dünyada oldugu gibi Türkiye'de de demokrasi mücadelesinde bir yükselme yarattı. 

Savaş yıllarında ağir baskı şartlarında her türlü demokratik hakları yok edilerek Milli Koruma Kanunu gibi faşist kanunlarla çalıştırılan işçi sınıfının mücadelesi de 1946 sonrasında sendikalaşma ve hakkı talepleri etrafında yoğunlaştı. Türk İş'in kurulmasına yol açan şartlar temelde, işçi sınıfındaki bu yoğun örgütlenme talebiydi. 

Ancak, 1946'dan itibaren ülkemize sızmak ve Türkiye'yi yarı sömürgesi haline getirmek isteyen ABD emperyalizminin de, Türk-İş'in kuruluşunda oynadığı rolü belirtmek gerekir. ABD emperyalistleri, işçi sınıfı hareketini ve gelişen sendikalaşma talebini bir üst örgüt vasıtasıyla kontrol altına alabilmek amacıyla Türk-İş'in Kurulması sırasında aktif bir şekilde faaliyet gösterdiler. 

"PARTİLERÜSTÜ POLİTİKA" 

Türk-İş'in kuruluşundan itibaren, örgütün Sendikacılık anlayışma büyük ölçüde Amerikan tipi sendikacılık yön verdi. 

Partilerüstü Politika adı altında sürdürülen politika, o dönemde ABD emperyalizminin dünya çapında gelişen sendikal hareketi etki altına almak için İCFTU ve AFI-CIO vasıtasıyla yaymaya çalıştığı uzlaşmacı sarı sendikacıbikti. Sendikaların siyasetten ve dolayısıyla partilerden bağımsız olması sözkonusu olamayacağına göre, aslında partilerüstü adı altında yapılan şey, ABD emperyalizminin ve ona bağlı iktidarların, güdümünde bir sendikacılıkı idi. 

Türk-İş, 1952-60 ve daha sonra 1960-70 dönemleri boyunca esas olarak, ABD emperyalizmiyle ve ona bağlı iktidarlara yakın ilişkilet içinde, hakim Siniflarla uzlaşan, işçi haklarma sırt çeviren bir çizgi izledi. 

İLK BÜYÜK KOPUŞ VE DİSK'İN DOĞUŞU 

Türk-İş yönetiminin işçi haklarına sırt çeviren, mevcut iktidarlarla uzlaşan politikası, örgüt içinde tepkilerin artmasına yol açtı. 

Ülkede , kitle hareketlerindeki genel yükseliş ve yoğunlaşan anti-Amerikan mücadeleye 
paralel olarak artan bu tepkiler, sonuçta, 1967 
yılında beş sendikanın Türk-İş'ten koparak DİSK'i kurmasına yol açtı. DİSK'in kuruluşu, Türk-İş tabanının, yönetimin Amerikan emperyalizmine bağımlı, hakim sınıflarla uzlaşan çiz- 

« gisine karşı duyduğu tepkinin bir ifadesiydi. 
İÇERİDEKİ MUHALEFET VE SOSYAL DEMOKRAT AKIMIN DOĞUŞU 

Türk-İş içindeki muhalefet hareketi, bazı 

sendikacıların örgütten koparak DİSK'i kur- 


malarından sonra da devam etti. DİSK'in kuruluşunu izleyen yıllarda Türk-İş tabanının DİSK' e doğru kayışını gören ve örgütün işçi sınıfının gerisinde kaldığını fark eden bazı sendikalar, Türk-İş “içinde bir muhalefet oluşturmaya giriştiler. İlk somut ifadesini 1971 yılında "Dörtler Hareketi"'nde bulan sosyal-demokrat akım, Türk-İş içinde bir yenileşme. isteğini, ilericiliği temsil ediyordu. 

Sosyal-demokrat hareketin ilk yazılı belgesi olan "Yönetim Kuruluna Rapor''u incelediğimizde, belgede, DİSK'i kuran sendikacıla- 
‘rın ayrılma gerekçesi olarak ortaya koydukları gerekçelerin hemen hemen hepsini bulabiliyoruz. 

Dörtler, "dinamik, çağın gerçeklerine uy- 
.gun, demokratik ` sol çizgide” bir sendikacılık anlayışını savunuyordü. CHP'li sendikacıların bir hareketi olarak ortaya çıkan Dörtler Hareketi, CHP içinde gelişen "Ortanın Solu” hare- 
'ketinin sendikal alana yansımasıydı. i 

SOSYAL-DEMOKRAT 
HAREKETİN GELİŞİMİ: 


1971'i takip eden yıllarda sosyal-demokrat ` hareketin hızla geliştiğini görüyoruz. Dörtler, kısa zamanda 12'lere dönüştü. 12 Mart döneminde varlığını sürdürmekle birlikte etkin bir yönetim mücadelesi veremeyen sosyal-demokrat hareket, 1974 yılından itibaren kitle hareketlerindeki yeni yükselişle birlikte tekrar güç 
toplamaya, etkinliğini artırmaya başladı. 12 
Mart'tan sonra yapılan ilk genel kurulda, sosyal-demoktratlar gerçi yönetimi ele geçiremediler ama, örgüte damgasını vuran esas akım hali-_ ne gelmeyi başardılar. 


“ TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN ŞARTLAR VE ” 73 SONRASI TÜRK-İŞ 


12 Mart döneminin ertesinde, bütün halkı 
saran anti-faşist mücadele isteği, yukarıda da belirttiğimiz Türk-İş tabanını da yoğun bir şekilde etkiler ve sosyal-demokrat hareketin güçlenmesine yol açarken, aynı dönemde, dünya ve Türkiye'deki siyasi şartlarda ortaya çıkan degişiklikler de Türk-İş'i yakmdan etkiledi. 


1973'ten itibaren, Türkiye'de Amerikan emperyalizminin ve faşizmin gerilemesine bağlı olarak Türk-İş içinde faşistlerin güç kaybetmeye başladıklarını, Amerikancı eğilimlerin zayıfladığını görüyoruz. Buna karşılık o dönemde, hakim sınıflar arasında yaygın olan AP-CHP koalisyonu ya da CHP etrafında toplanma eğilimi Türk-İş yönetiminde de en etkin görüş halini aldı. Esas olarak Halil Tunç'un şahsında somutlaşan bu çizgi, Genel Kurulun yapıldığı bugünlere gelene kadar, Konfederasyona damgasını vuran çizgi oldu. 


dinamizm katmak 


için ortaya çıktı” 


©'işçi sınıfı kendi sorunlarını ülke sorunlarıyla özdeşleştirerek çözmelidir 


"Sendikamız 19'lar hareketinin içerisindedir. 19'lar hareketi Türk-İş'i bölmek için değil. Türk-İş'e dinamizm katmak için ortaya çıkmıştır. 


“Genel Kurül öncesi şunları söyleyebilirim. Ülkemizin, demokrasimizin teminatı ve çağımızda demokrasinin ve ülkelerin geleceğini yönlendirecek olan işçi sınıfının bütünlüğü- ne kavuşması ve kendi sorunlarını ülke sorunlarıyla özleştirerek çöz me bilincine bir an önce erişmelidir. 

“Türk-İş Genel Kurulu bu açıdan en önemli dönemeçte yapılmaktadır." 


* 


“Gerek 


şıyız. o 19'lar 


| Başkanlığını İbrahim Çapan yapmaktadır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 16 şubesi bulunan sendikanın üye sayısı 8 bindir. Türk-İş Genel Kuruluna 4 delegeyle katılacak olan Koop-İş, sendikanın adını taşıyan aylık bir de dergi çıkarimaktadır. 


Sendikalara gerek kooperatiflere gerekse diğer işlerimize dış güçlerin karışmasına kar hareketi 
Türk-İş'e dinamizm getir- 


l 1964'te kurulan Koop-İş Sendikasının Genel | 


1956'da oFederasyon olarak kurulan Türk-Harb-İş, 1959'da milli tip sendikaya dönüştü. Genel Başkanlığını CHP milletvekillerinden Kenan Durukan'ın yaptığı sen- 
23 şubesine 


dikanın bağlı 34 bin üyesi vardır. Türk-İş Genel Ku- 


ruluna 13 delegeyle katılacak olan Türk Harb-İş'in, sendikanın adını taşıyan bir de aylık dergisi vardır. 


"19 Tarın içine 
Bizim Radyo’ karışırsa bununla mücadele 

eriz” 


mek için ortaya çıkmıştır. Bölücü bir karakteri yoktur. Son zamanlarda basını takip edemedim. 
Eğer 19'ların içine yurt dışından yayın yapan radyo karışıyorsa bununla mücadele ederiz. Türk-İs'in Kongreden birlik içerisinde çıkacağına inanıyorum. 19'lar hareketinin içerisine sorumluluğumuzu yerine getirmek için katıldık. Yönetime talip olma diye bir iddiamız yoktur." 


